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Onsöz 


Modem kelimesiyle hurafe kelimesini yan yana getirdik. 
Çünkü birbirlerine çok yakışıyorlar. Modernliğin insanlığı hurafelerden yani inançlardan kurtardığı, deneyle ve gözlemle ispatlanmış bilgilere ulaştırdığı söyleniyor. İnsanlık tarihinin en büyük hurafesi de herhalde bu oluyor. Düşünsenize birileri çıkıyor, “Tarihin sonuna geldik, insanlığın ilerleyişi zirveye ulaştı, evrene duyu organlarımızla elde ettiğimiz kesin bilgilerle hükmedeceğiz, artık hiçbir şeye körü körüne inanmamıza gerek kalmayacak” diyor. Şimdi bize inanmayacaksınız. “Siz de abartıyorsunuz” diyeceksiniz. Hayır, hiç de abartmıyoruz. Gerçekten de bunları söylediler. Herhangi bir felsefe tarihi kitabına başvurarak bunu rahatlıkla teyit edebilirsiniz. İşte asıl körü körüne inanç ve hurafecilik de böyle başladı. İnanmaya gerek kalmayacağına inanmaktan daha saçma bir inanç olabilir mi? 


Müslümanlar devletlerini kurduktan (622) sadece yirmi sene sonra (642) dünyanın en büyük devletine sahip oldular. 
Tarihin en köklü medeniyetlerinden birini temsil eden Sâsâni 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İmparatorluğu'nu yıkıp bütün topraklarını ele geçirdiler. Sâsâni devlet sisteminin, kültürünün, adetlerinin İslâm'a uymayan kısmını reddettiler ve İslâm'a uyan kısmını devşirdiler. Emeviler ve Abbâsiler dönemlerinde yöneticiler Arap olmasına rağmen âlimlerin, sanatkârların, tüccarların çoğunluğu mevâliden yani Arap olmayan müslümanlar arasındandı. Tek hak dinin temsilcileri bile Batılılar gibi geçmişteki her şeyi yıkıp yerine kendi değerlerini koymaya kalkmadılar. Dinlerine uymayanı elediler, uyanı geliştirdiler. Fethettikleri topraklarda kendilerine tâbi olan halkları Batılılar gibi sömürmediler, en üst seviyelerdeki konumlara getirdiler. Sonra Haçlı seferleri oldu. Müslümanları yönetmeyi değil öldürmeyi amaçlayan hıristiyan sürüleri kısmen amaçlarına ulaştılar. Yorgun düşen Müslümanları, Moğol istilasının pençesine attılar. Moğollar, müslüman şehirlerinden öyle bir geçti ki taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmadı. Ne var ki çok geçmeden Moğollar İslâm'a girdiler. Müslümanlar da daha büyük, daha güçlü, daha kalıcı bir devlet kurdular; Osmanlı Devleti'ni kurdular. 


Batılılar, Kızılderililerin soylarını kırarak elde ettikleri imkânlarla dünyaya maalesef hâkim olduklarında geçmişte eşi benzeri görülmemiş şeyler yaptılar. Ne Asurlular, ne Persler, ne Yunanlılar, ne Rumlar, ne Araplar, ne Türkler, ne Moğollar dünyanın neredeyse tamamını ayrıcalıklı bir bölge için sömürmüşlerdi. Yaşayan her canlıyı elit bir azınlığı doyurmak için ne gerekiyorsa yapmaya zorlamamışlardı. Haçlılar bile dünya savaşı çıkarmamışlardı. Aristokratlar bile insanlığın bütün servetinin yarıdan fazlasını insanların yüzde birinin elinde toplamamışlardı. 


Avrupa kıtlığından çıkmış Batılılar çok suçlular ama biz müslümanlar da az suçlu değiliz. Haçlılar ve Moğollar karşısında gösterdiğimiz asıl direnci Batılılar karşısında gösteremedik. Dünya başımıza yıkılsa yapmamız gereken şeyleri yaptık. 
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Değerlerimizi sorguladık, Batı'yı üstün gördük. Daha önce de savaş kaybetmiştik, göç etmiştik, esir düşmüştük ama dinimizden taviz vermemiştik. Bir kere bile inancımızı sorgulamamıştık. Düşmanlarımıza özenmemiş, onları üstün görmemiş, onlara benzemeye çalışmamıştık. 


Hurafelerin kökünü kazıyacağını iddia eden modernlik, hurafecilikte o kadar ilerledi ki organik hurafelerle yetinmeyip sentetik, genetik hurafeler üretti. Biz müslümanlar da bu hurafeleri babamızdan miras kalmış gibi aldık kabul ettik. Mostar dergisi, işte bu hurafelere kültürel bir savaş açtı. Yıllarca bıkmadan usanmadan her ay kapak konusunda bu hurafelerden birini eleştirdi. Eleştirirken de akademik, entelektüel ağırlığa kaçmadı. 
Doğrudan, sert ve ironik bir dil kullandı. Eğitimin anne karnında başlamasından girdi dünyanın düz olduğundan çıktı. Okurlarıyla dertleşti, okurlarının dertlerini deşti, derdi okurlarına geçti. 


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Aklın da Şehveti Var! 


Entelektüelliğe ilk adımı nasıl atıyoruz? Bizi, yolculugumuzun niyetine ulaştıracak soru bu. Evvela yeni bilgiler edinmek, bir şeyler keşfetmek çok zevkli ve sürükleyici. 
Bu bizi kaçınılmaz olarak yakalıyor. En az kitap okuyan insanlar bile entelektüel alanı tetikleyen filmleri bayıla bayıla izler. Kitapları okunmayan adamlar tartışma programlarında reyting rekorları kırar. Ama tek neden bu değil elbette. Hatta burada net bir neden bulmamız da mümkün değil. İnsanın karmaşıklığı arasında ipuçları arıyoruz sadece. Ve karmaşıklığın niyetimizi sorgulamaya, düzeltmeye engel olacağını kabul etmiyoruz. Çünkü insan her ne kadar kendini tanımaktan aciz bile olsa dinimiz ona kaldıramayacağı bir yük yüklememiştir. 


Sonra özenti var. Yazarları, şairleri, akademisyenleri gördükçe içimiz gidiyor. Biz de onlar gibi olalım istiyoruz. 
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O kadar havalılar ki. Herkesin saygısını hemen kazanıyorlar. Konuştukları zaman ne dedikleri anlaşılmasa bile acayip saygı görüyorlar. Daha sonra kendini gerçekleştirme, kimlik kazanma var. Çoğu ergen entelektüel akranları tarafından futbol oynayamadığı, çirkin olduğu için okumaya merak salmakla suçlanmıştır. “Felsefeci kızlar neden hep çirkin olur?”, “Topa vurmayı bilmiyor, ne yapsın o da kitap okuyor” cümleleri belli yaş grubunun klasikleşmiş klişeleri arasındadır. Bu alaylı eleştirilerin abartılmaması gereken bir haklılık payı var. Gençler gerçekten kendilerini anlamlandırmaya ve bir yere yamamaya ihtiyaç duyuyor. Bu çok insani, çok doğal bir durum. Kimisi kendi imkânlarıyla kimlik olarak entelektüelliği seçiyor. Kimisi de yersiz kaldığı için entelektüelliğe sığınıyor. 


Nedenler çoğaltılabilir. Ama üç örnekle bile açıklığa kavuşan bir mesela var: “Entelektüellik kutsal değildir.” 
Sadece insanlara faydalı olmak için yola çıkmıyor, bilgi hazinesinden çaldıklarımızı fikir kıtlıklarını ortadan kaldırmakta filan kullanmıyoruz. 


Evet, çok pahalı bir arabaya binmek istemekle çok etkileyici konuşmak istemek başlangıçta erdem açısından bayağı farklı gibi duruyor. Ne var ki ikisi de yalnızca nefsani arzuları tatmin etmeye yarayacaksa ortada manen pek fark kalmıyor. Ama entelektüellerin kapitalizmi eleştirilerini bir dinleyin. Sistemi yerden yere vurur, zenginleri neredeyse insanlıktan çıkarırlar. 


Mezhebin Belli Değil Ki Amel Edesin 


Entelektüel olmaya karar verir vermez yakamıza yapışan meselelerden biri de eklektizmdir. “Her şeyi birbirine eklemek” diye kabaca tanımlayabileceğimiz bu hastalık 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çok ilginç vakalara yol açar. Birbirine zıt görüşleri barıştran, alakasız fikirleri iç içe sokarak absürt sistemler kuran bir alettir eklektizm. “Ben Ehl-i sünnet'in şu görüşüne, Muw'tezile'nin burasına katılıyorum; Şia'nın da beni çeken yanları var” gibi garip laflar üretir durur kimileri. 


Fikirler slogan değildir, televizyonlarda reklam için kullanılan spotlara da benzemezler. Ancak bağlamlarıyla, önceleriyle ve sonralarıyla anlaşılırlar. Tamamen zıt ekollerden iki fikir adamının sadece söylediği sözler yan yana gelince hoş duruyor diye birinden öbürüne bağlantı kuramazsınız. Bir fikri anlamak için mutlaka örgüsünü, dayandığı temeli ele alacaksınız. Mesela, “Anı yaşa” sözünü haz düşkünü bir ateist de söyleyebilir, dindar bir edebiyatçı da. Peki ikisi de aynı şeyi mi kasteder? Sonuçta söz aynı olduğu için kasıt da aynı olmak zorunda gibi saçma bir şey söyleyemeyiz. Evet, çoğu zaman farklı şeyleri kastederler. 
Hatta belki de zıt şeyleri kastederler. 


Fikrin bağlamını önemsemeye başlayınca bizi entelektüel yolculuğumuzun gayesine götürecek anahtarı bulmuş oluruz. Fikirlerin arka planını sorgulamak insanın kendi okuma, öğrenme gayesini de gözden geçirmesine vesile olur. Böylece neyi neden okuduğumuzu daha iyi değerlendirmeye başlarız. “Kitap işte okuyayım, onu da merak ediyordum zaten, bunu şurada duymuştum, bu da yeni çıkmış” gibi rüzgârlara kapılmayız. Önce amacımızı belirleriz. Sonra bizi amacımıza ulaştıracak yolu buluruz. Yavaş yavaş okuduğumuz her kitabı, öğrendiğimiz her bilgiyi, ürettiğimiz her fikri koyacak yerler bulmaya ve yerler arasında uyum sağlamaya alışırız. 
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Bilgiseverden Bilgisayara 


Eskiden meslekle hikmet yani bilginlik ayrılırdı. Bir adam mesleği neyse onun için gerekli bilgileri öğrenir ve işine bakardı. Ama bu adam kendine meslek olarak bilginliği seçmişse o zaman bir alanda uzmanlaşmadan önce her alandan bir şeyler bilmek zorundaydı. Sonra Batı Aydınlanması ile birlikte uzmanlaşma yaygınlaştı. Sadece tez konusunu bilen, kendi alanının bile geri kalanıyla ilgilenmeyen akademisyenler türedi. 


Meslekler pratiktir. İşe yaradıkları, ihtiyacı karşıladıkları gibi yollarına devam ederler. Ama entelektüellik teoriktir. “Ben kendime bu bilgi alanını seçtim, kalanı beni ilgilendirmiyor” diyemez. Teorik sahada alanlar iç içedir. 
Tıp matematikten, matematik siyasetten, siyaset sanattan 


ayrılamaz. 


Aristo, Fârâbi gibi adamlar bütün ilimleri toplamaya çalışan kitapları boşuna yazmamıştır. Karl Marks/'ı ele alalım. Bu tek adam çok büyük bir filozof, iktisatçı ve sosyolog kabul ediliyor. Felsefede diyalektiği, iktisatta artı deger teorisi, sosyolojide yabancılaşma teorisi büyük değer görüyor. Onu bir felsefe kitabından okursanız diyalektiğini iyice anlarsınız. Ama artı değer ve yabancılaşma yaklaşımları konusunda pek bir şey öğrenemezsiniz. Aynı tekillik yakanızı bu adamı iktisat veya sosyoloji kitaplarından okuduğunuzda da bırakmaz. 


İyi ama Karl Marks'ın bu üç teorisi iç içedir. Birbirinden bağımsız değildir ki. Yabancılaşmayı anlamayan biri aslında diyalektiği de anlamamış sayılır. Öyleyse Marks'ın felsefesi, iktisadı ve sosyolojisi ayrılamaz. Biz Marks'a katılmayız. Dünya görüşünü, değerlerini paylaşmayız. Ama 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hakkını da teslim ederiz. Çok yönlü bir fikir adamıdır. Uzmanlaşmanın kısır penceresinden anlaşılamayacak biridir. 


Filozof, bilgisever demektir. Eskiden matematikten dil bilgisine, ahlâktan tıp öğrenimine kadar her alanda bilgi sahibi bu kişilere “filozof” denirdi. Şimdi “bilgiseverlik” yerini “bilgisayarlığa” bıraktı. Artık öğrendiklerimizin niteliğinden çok niceliği önemli. Kaç kitap okuduk, ne kadar dipnot gösterdik gibi sayısal değerler arasında bocalayıp duruyoruz. Ve bu “bilgisayarlık” hızla “bilgisanırlığa” doğru ilerliyor. İnternette bir günde üretilen yayın belki tarihte bir yüzyılda bile üretilemiyordu. Ama bu bilgi yığını arasından işe yarayacak, doğru bir sonuç almak aslanın ağzından ekmek almak kadar zor. Yalan yanlış, tutarsız, temelsiz fikirleri bilgi diye tüketiyoruz. Zihinlerimizi çöplüğe çeviriyoruz. 


Medrese ve Universite 


Burada medreseyle üniversiteyi temelden karşılaştırmamız yersiz olur. Ama entelektüel yolculuğumuzda tarzımızı seçerken ikisinden örnek verebiliriz. Çünkü anlatmak istediğimiz şeye çok müsaitler. Medrese aslında yukarıda anlattığımız bilgiseverlikle yani felsefeyle uzmanlıkçı üniversite arasında durur. Ne üniversite gibi uzmanlaşmaya yoğunlaşır ne de felsefe gibi her alanı öğrenmeye değer görür. Sıhhatli bulmadığı veya işine yaramayacak bilimleri baştan eler. İşine yarayacak olanların da usulünü öğretir. 


Medrese, bir âlime hangi İslâmi ilimde uzmanlaşacak olursa olsun lazım olan genel donanımı kazandırır. 
Üniversiteyse önce sizden tıp okuyabilmeniz için dil bilgisi bilmenizi ister, sonra uzmanlaştığınız tıp branşı dışındaki konuları unutmanızda bir sakınca görmez. Aslında 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günümüz eğitim sistemi tarz olarak öğrenip, sınavı geçip unutmaya dayalıdır. Kim ortaokulda, lisede, üniversitede öğrendiklerinin onda birini bile hatırlar ki? 


Farkındalığı Elden Bırakmamak 


Dinimizin emir ve tavsiyelerini ilmihalden öğrenerek, ahlâk ilmiyle kendimizi tanıyarak başladığımız entelektüel yolculukta bu güzel halimiz sadece başlangıçta kalmamalı. 
Yöneleceğimiz alanı, uzmanlaşacağımız branşı hatta okuyacağımız kitabı bile seçerken niyetimizi, gayemizi hatırlamalıyız. Attığımız her adımda akıl şehvetine kapılıp kapılmadığımıza dikkat etmeliyiz. 


Tabii ki tamamen arzularımızdan arınmış bir entelektüel faaliyet icra edemeyiz. “Marifet iltifata tâbidir” denir. 
Sanatçılar, fikir adamları övülmeye herkesten fazla ihtiyaç duyarlar. Bu entelektüelliğin doğasında var. Ama farkındalık da zaten entelektüel motivasyonumuzu öldürmek için değildir. Aksine aidiyetimizi güçlendirerek güvenimizi artırmak için. Kendini sürekli sorgulayan müslüman bir okur-yazar-düşünür fikrinden emin olur ve vakarıyla, edebiyle entelektüellik yapar. 


Akademik Kölelik 


Tarih kitaplarında Batı ilerlemesi anlatılmadan önce coğrafi keşiflerden, reformdan ve rönesanstan bahsedilir. 
“Batı bu üçünün doğurduğu nedenlerle ilerlemiştir” imasında bulunulur. Veya imada da bulunulmaz, direk böyle iddia edilir. 

Coğrafi keşifler Avrupalı denizcilerin Hindistan'a ulaşmak için düzenledikleri deniz seferleri sonucunda yaptıkları keşiflerdir. Bu keşiflerin en önemlisi Amerika kıtasının Batılılar tarafından farkedilmesidir. Sonrasında hem Amerikalılar hem Afrikalılar Batı ordularıyla savaşacak silahlara, güce sahip olmadıklarından sömürülmüşlerdir. İlk büyük sömürü dalgasında İspanyollar ve Portekizliler Amerika'yı ele geçirmiştir. Bu yüzden Brezilyalılar Portekizce, diğer Güney Amerikalılar ve Meksikalılar İspanyolca konuşur. 
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İkinci sömürü dalgasında İngilizler ve Fransızlar Afrika'yı, Hindistan'ı işgal etmiştir. Hollandalılar'ın, İtalyanların da sömürdüğü ülkeler bilinmektedir. Coğrafi keşifler neticesinde Avrupalılar özellikle de tüccar Avrupalılar aşırı derecede zenginleşmiştir. Reform Martin Luther'in Katolik kilisesine karşı çıkarak Protestanlığı kurmasıdır. Reformun neticesinde Avrupa'da mezhep savaşları çıkmıştır. Ama reformun Batı Aydınlanması açısından çok önemsenmesinin asıl sebebi hâkim sisteme itiraz, sorgulama ve yenilikçiliktir. 


Rönesans, 15-16. yüzyıllarda İtalya'da meydana gelen bilimsel, sanatsal gelişmelerdir. Antik Yunan eserlerinin yoğun olarak çevrildiği bu dönemde hümanizm yani insancılık büyük önem kazanmıştır. Biz de Avrupalı olsak dünyayı ele geçirmemizin nedenini bilime ve sanata, aklımıza ve çalışkanlığımıza bağlamak isteriz. Kimse, “Kızılderililerin okları vardı, bizim barutlu silahlarımız vardı, soykırım yaptık, altınları topladık” demek istemez. Dolayısıyla coğrafi keşiflerden ve sonuçlarından bahsedilirken bile Avrupa denizciliğinin ve haritacılığının üstünlüğünden dem vurulur. 


Coğrafi keşifler de, reform da, rönesans da Avrupa aklının ne kadar ileri bir akıl olduğunun göstergeleri, deney ve gözleme dayalı bilime giden yolun temelleridir. Sonuç olarak tarih kitaplarına soracak olursanız Avrupalılar dünyaya hükmediyorlar, çünkü akıllılar ve bilimliler. 


Özgürlük Çağının Sömürge İmparatorlukları 


İnsan sevgisiyle dolup taştıklarını ve halkları kralların, din adamlarının baskısından kurtaracaklarını söyleyen Avrupalılar köleliği de kaldırıverdiler. Ne var ki tarihin en acımasız ve büyük sömürge imparatorlukları da Avrupalılar tarafından kuruldu. 
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Dünya savaşları çıktı, atom bombaları atıldı, zengin elitler oluştu. Şimdi Afrikalılar'a sorsak, “Sizce özgürlük çağında mı yaşıyoruz? Krallardan ve hıristiyan din adamlarından kurtulduğunuz için mutlu musunuz?” diye, acaba bize hangi hakareti ederler. Ve bu hakareti asıl dillerinde mi ederler, sömürge dillerinde mi? Sadece sömürülen ülkelerin mensupları mı bu durumda? Elbette hayır. Dünyanın en zengin ülkelerinde de halklar elitlere karşı benzer durumdalar. Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi dokuz kişiye bir, bir kişiye dokuz pul düşüyor. 


Aydınlanma, insancılık, bağımsızlık, özgürlük gibi iddialar altında gerçekleşen bu olaylar iki asırdır bilim mecralarında da varlık gösteriyorlar. Üniversiteler de sözüm ona akılcı, deneyci, özgür bilim adına pek çok ilmi çalışma- yı dışlayan, baskı altına alan ve kendi usulü dışında usul tanımayan bir tarzda hareket ediyorlar. 


Her sömürge ülkenin okulunda o ülkenin asıl milletinin neden geri kaldığıyla ilgili bilgiler öğretildi. Hepsine yükselmek için aynı adres gösterildi: “Sizi sömürenlere benzeyin!” Yunanlılar, İranlılar, Çinliler, Türkler, Araplar da çok büyük imparatorluklar kurdular. Onlarca millete aynı anda hükmettiler. Ama dünyanın, doğanın, milletlerin genleriyle Avrupalılar kadar oynamadılar. 


Şöyle düşünelim. Yarın olağanüstü bir olay olsa ve Avrupalılar zenginliklerini, güçlerini kaybetseler. Her ülke ve millet kendi kendine yetecek imkânlara kavuşsa. Kimse kimseye ihtiyaç duymayacak hale gelse. Yine de Avrupalılık'tan kurtulabilir miyiz? Avrupalılar'ın içimize işlediklerini ve dışımızda bozduklarını onarmak, normalleştirmek ne kadar zamanımızı alır? En basitinden o kadar orman yok ettiler ki bütün dünya insanları çevreci olmaya karar 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verse veya çevreci olmak zorunda kalsa bile çevreci bir dünya inşa etme olanağı neredeyse kalmadı. 


Radyasyonun dünyaya ne yaptığı umurumuzda mı mesela? Bireysel konforumuz ve ne işe yaradığını bilmedigimiz hız için dünyaya ne yapmaktan çekiniyoruz? Hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Peki, bu hakkı bize kim veriyor? Belli değil. Ama böyle davranmayı Avrupalılar'dan öğrendik. 
Suyu, havayı, toprağı, ateşi, hayvanları, eşyaları köleleştirecek kadar özgürleşmeyi elbette Avrupalılar'dan öğrendik. 


Sömürünün Arkasında Bilim Var 


Avrupalılar üstünlüklerini dünyaya kabul ettirmek için bilimi kullandılar. Hâlâ demokrasi götüreceklerini iddia ederek ülkeleri işgal etme hakkını kendilerinde görüyorlar. 
Gücü elde ettikleri andan itibaren ilerlemenin tek yolunun Batılılaşmak olduğunu söylediler. Kendileri dışındaki herkesi “geri” ilan ettiler. Bunu yaparken de bilimi kullandılar. 


Eğer Türkler, Araplar, Berberiler, Kızılderililer, Çinliler akıllı ve ileri kimseler olsalardı bilime ve teknolojiye onlar sahip olurlardı. Peki, bilim ve teknolojiye kim sahip? 
Elbette Avrupalılar. Öyleyse akıllı ve ileri olan kimdir? 
Yine Avrupalılar. Geriler bir nebze olsun ilerlemek için ne yapabilirler? Avrupalıları taklit edebilirler. 


Bu trajikomik örgü bilimin iki asırdan fazladır ısrarla çizmeye devam ettiği bir fasit dairedir. Akademisyenler, asistanlar, makaleler, tezler bu dairenin çizdiği sınırların dışına çıkamazlar. Bilimin keskin kılıcı ve demir balyozu bu konuda haddini aşanlarla bilenmiştir. 


Avrupalılar o kadar insan sevgisiyle dolulardır ki kendi ileri toplumlarını incelemek için kurdukları sosyoloji bilimiyle ilkel gördükleri toplumları incelemeye tenezzül etmezler. 
Onlar için adına antropoloji denen ve asıl amacı kemiğinden iliğine, düşüncesinden eylemine, inancından sanatına kadar Avrupalı'nın diğerlerine üstünlüğünü ispatlamak olan bir bilim icat ederler. Kesin, tartışılmaz dedikleri bilimsel verilerin yine kendi bilim adamları tarafından çökertilmesinden sonra bile Batılılar kendi üstünlüklerinden şüphe etmezler. 
Bugün bile çoğu Batı üniversitesindeki çalkantı ve tartışmalar “kol kırılır yen içinde kalır” kabilindendir. 


Evrim teorisi bir türlü ispatlanamamış, fizik ortadan ikiye ayrılmış, kimya simya kuyusuna atılmışken bile sorun da çözüm de sadece Batı kaynakları içinde, Batılı kafalarca, Batı tarzında üretilebilir. Batı'nın kendi içindeki en azılı eleştirmenleri, karşıtları bile dünyanın geri kalanından yeni yollar aramak yerine Batı'nın yollarının tıkanıklıklarını sayarlar. 


Adına “gelenekselci ekol” denen ve Batı'ya karşı bütün gelenekleri savunduğunu iddia eden bir teori bile yine Batı'nın karşısına Batı'nın tarzıyla dikilir. Sadece onlar mı? 
Dünyanın geri kalanındakiler de kendilerini savunmak için, kendi değerlerini Batı'ya karşı korumak için Batı'dan öğrendikleri numaralar dışında bir şey yapamazlar. 


İlâhiyatçılarımız iki yüz senedir oryantalistlerin iddialarını çürütmek için oryantalistlerden öğrendiklerini sayıklayıp durmuyorlar mı? Geleneksel eğitim kurumlarını inadına, modernleştirmeden devam ettirmeyi başarabilen bir millet var mı? Medreseleri evire çevire ne hale getirdik? 
İmam Gazâli'nin (k.s) yoğurduğu mayayı koruyabilen kaç medrese kaldı müslüman coğrafyada? Çinliler, Hintliler, Japonlar klasik eğitim kurumlarını modernleştirmek için ne acayip hallere düştüler? 
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Batı, bilim üzerinden son iki asırdır öyle büyük bir baskı uygulamıştır ki hiçbir toplum kendini savunmak ve Batı'ya karşı koymak için bile Batı'nın istemediği yollara başvuramamaktadır. Bu öyle bir müsabakadır ki oyunun kurallarını Batı belirler, kimin oynayacağına Batı karar verir, rakip kadroyu bile Batı kurar ve hakem de tahkim de Batı'dır. 


Özgürlüğün Acısını Öğrenciden Çıkarmak 


Üniversitelerin ne kadar özgür olduğunu anlamak için akademisyenlerin çilesine, kompleksine bakmak yeterlidir. Ben de akademik-entelektüel biri olacağım, ben de fikirlerimle ve araştırmalarımla insan hayatına katkı sunacağım diye girer bu yola zavallı bilimperverler. Asistanlık hayallerini süsler. Asistan olmak için can atarlar. 
Yabancı dil öğrenir, ALES'e hazırlanır, hoca tavlarlar. Yine de içlerinden -pek azı asistan olmaya hak kazanır. Sonra hayallerinin kâbusa dönüşme süreci başlar. Hocaları yani asistanı oldukları yüce bilim adamları onlara çanta taşıtır, çay demletir, tashih yaptırır, ders işletir. 


Araştırma tekniklerini öğretme ve bilimsel tecrübeyi aktarma mı dediniz? Koca profesör onca tecrübeyi, bilgiyi şıp diye mi elde etmiştir ki pat diye anlatıversin. Asistan sürünmelidir, asistan çile çekmelidir, asistan evvela hak etmelidir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Elbette ülkemizde de dünyada da asistanını manevi evladı gibi gören değerli akademisyenler vardır. Ne var ki böyle bir akademisyene denk gelseniz bile çok şey değişmez. Birlikte çile çekersiniz. Çünkü akademik hegemonyanın bünyesi sizi kaldırmaz. 


Klişeleri tekrar etmek, saymanlık yapmak yerine sahici bilimsel çalışmalar yapmaya teşebbüs ederseniz bilim gazisi olursunuz. Gerçekte kimse tez konunuzla ilgili kanaatinizi merak etmemektedir. Sizden tek istenen tez konunuzla ilgili akademik verileri düzgün bir şekilde tasnif etmenizdir. Gerçek bir tez, fikir içerir. Akademi referansı olmayan hiçbir fikri kabul etmez. Üretilen bir fikrin nasıl referansı olabilir? Olamayacağına göre fikir üretmeseniz iyi olur. Böyle harmanlanır yıllar. Sonra bir gün asistanlık biter ve siz de öğretim üyesi olursunuz. Size de bir asistan ve yüzlerce öğrenci teslim ederler. Sonucu tahmin etmek çok kolay. Yılların acısı kimden çıkacak? Elbette asistandan ve öğrencilerden. Sizin doktoranızı onaylatabilmek için yüz kitap okuduğunuz bir mesele hakkında iki kitap okuduğu halde fikri olan sivri öğrenci ne densiz biridir! 


Süratle, şaşırmadan sayacağınız kitapları okumadan sizinle konuşma hakkını ona kim vermiştir? Hele fikir üretme. Peh! Bir fikir ancak konuyla ilgili akademik metinler tarandıktan ve istiflendikten sonra oluşur. Öyle havadan gelen fikir mi olurmuş (!) 


Biz Adamın Kalbini Alırız 


Dünya hâkimiyeti meselesi çok eskilere dayanır. Süleyman aleyhisselâmın, Hz. Zülkarneyn'in adaletle; Buhtunnasr"ın, Nemrud'un zulümle dünyanın tamamına hükmettiği çeşitli kaynaklarda rivayet edilir. Batı'nın kendine göre inşa ettiği mevcut tarih bilimi çalışmaları da Asurlular'ın ilk defa çok sayıda milleti bir araya getirerek büyük bir imparatorluk kurduğunu, kısmen dünyaya hâkim olduğunu belirtmektedir. 


Asur İmparatorluğu aynı anda Mısır, Filistin, Suriye, Doğu ve Güney Anadolu, Irak topraklarına hükmetmiştir. 
Asurlular kendi yaşadıkları kentleri imar ederken ele geçirdikleri kentleri çoğunlukla yakıp yıkmışlardır. Akranları sayılabilecek Bâbilliler de Asurlular'dan geri kalmamışlardır. Bu Mezopotamya devletlerinin Kudüs gibi ele geçirdikleri topraklara yaptıklarına “istila” denir. 


İstilacılar, hükmetmek için yok ederler, taş üstünde taş bırakmazlar. İnsanların değerlerini, âdetlerini yaşatmalarına izin vermedikleri gibi onları kendi aralarına kabul de etmezler. Bâbil veya Asur egemenliğinden sonra bir yahudi artık ne ibadethane yapabilir ne de Asurlu-Bâbilli olabilir. 


İstila İşgal Değildir 


Milâttan sonra 539'da, Bâbil İmparatorluğu'ndan kırk yedi yıl sonra Kudüs'ü Pers yani İran Kralı Büyük Keyhusrev işgal etti. Mezopotamyalılar'ın sürgüne gönderdiği yahudilerin, Kudüs'ün de içinde bulunduğu Ken'an'a dönmesine izin verdi. Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesine ses çıkarmadı. İstilayla işgalin farkını anlamak 


için bu çok iyi bir misaldir. 


Etimolojik olarak, istila kelimesi “yenmek, egemen olmak, başında durmak, yönetmek”, işgal kelimesi “bir işle uğraştırmak, meşgul etmek, oyalamak” anlamlarına gelir. 
Persler, yahudilere değerlerine ve âdetlerine göre yaşama hakkı tanımıştır. Bu da istilayı işgale dönüştürmüştür. Mezopotamyalı istilacılar aynı Moğol istilacılar gibi tarih sahnesinden silinip giderken Pers işgalciler aynı Hindu, Çinli, Rum işgalciler gibi hükmettikleri bazı toprakları zamanla kaybetseler de asaletlerini, miraslarını, varlıklarını kaybet- 


memişlerdir. 


Pers kralının Lidya'yı işgal ettikten sonra tam Lidya kralını yakarak idam edeceği sırada yağmur yağdığı ve Pers kralının da bu olay üzerine Lidya kralını affettiği, Lidsayesinde yaygınlaştığı söylenir. Persler, Lidyalılar'dan alacaklarını almakta bir sakınca görmemiştir. Bu bir hâkimiyet olgunluğudur. 


İstilacılar kendileri dışındaki her şeyi yok ederken kısa sürede kendileri yok olurlar. İşgalciler kendileri yönetirken yönettiklerini de kendilerinden sayarlar. Moğollar taş üstünde taş bırakmayarak dünyanın bilinen en geniş sınırlarına sahip bir imparatorluk kurmuş sonra da Türk- 
-leşip, Persleşip, Çinlileşip anavatanları dışındaki her yerde varlıklarını yitirmişlerdir. 


Barış İşgal Değildir 


Tarihçiler “Roma barışı”, “Osmanlı barışı” diye iki deyim kullanırlar. Barış kelimesiyle kastedilen aynı zamanda anlaşmadır. Burada yirmiden fazla milletin bir arada huzur içinde, yüzyıllarca yaşamasının başarısına vurgu yapılır. 


Gerçekten tarihle ilgilenen hemen herkes Roma'nın ve Osmanlı'nın nasıl olup da böylesine uzun ömürlü ve verimli bir hâkimiyet kurduğunu merak etmektedir. Aslında tarihte sadece iki kez kurulabildiği kabul edilen bu barışın aşağı yukarı aynı coğrafyada gerçekleşmesi de ilginçtir. 


Peki, nedir Roma'yı ve Osmanlı'yı diğerlerinden ayıran? 
Kudüs örneğinden devam edecek olursak Rumlar da Kudüs'ü milâttan önce 63'te işgal ettiler. Ama mağlup ettikleri yahudi Haşmonayim Krallığı'nın özerk bir şekilde kendilerine bağlı kalarak varlığını devam ettirmesine izin verdiler. 
Osmanlılar da benzer uygulamaları eyalet sistemiyle ve Kırım Hanlığı, Eflak ve Boğdan Prensliği gibi satraplıklarla pek çok yerde yaptı. Şu hikâye bunun en bariz örneklerindendir. 


MODERN HURAFELER 9 27 


Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı fethettiğinde, Mısır halkı Osmanlı ordusuna kaynar sular dökerek tepkisini gösterir. Mısır'ın, Çerkez Memlük hükümdarları çok benimsediğini böylece gören ferasetli padişah, Mısır valiliğine halkın sevdiği birini atar. Seferden dönüşte, “Mısır'ı Çerkezler'den alıp yine Çerkezler'e verdiniz” diyen paşasını da ağır bir şekilde cezalandırır. 


Sömürü İşgal Değildir 

Avrupalılar dünyanın yaklaşık üçte ikisini sömürdüler. Bunu da kendi ülkeleriyle ele geçirdikleri topraklar arasında “anavatan-sömürge” ayrımı yaparak gerçekleştirdiler. Latin Amerika, Afrika, Hindistan asla bir İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz olamaz. Hindistan olsa olsa İngiltere'nin aciz sömürgesi olabilir. Hindular'ın kaynakları İngilizler için sömürülür, sonra İngilizler'in pazar ihtiyacı 


yine Hindular'ın sırtından karşılanır. 


Yönettiği milletler arasında bu kadar zalimce bir ayrımı ne Keyhusrev ne İskender ne de Sezar yapmıştır. Kralların çoğu işgal ettiği bütün toprakları kendi mülkü olarak görmüş, yönettiği bütün halkları kendi kölesi saymıştır. 
Ama bu halklar arasında çoğu zaman din dışında bir ayrım yapmamış, din veya ırk ayrımı yapsa bile bunu Avrupalılar'ın taşıdığı boyuta taşımamıştır. İngilizler'in işgal ettikleri Hindistan'ı kendilerinden sayacak, İngiltere olarak kabul edecek kadar bile yöneticilik geçmişleri, asaletleri yoktur. Avrupa sömürgeciliği tam bir “buldum deliliği” ve, “Görmemişin dünya hâkimiyeti olmuş” durumudur. 
Bırakın âdil padişahları, zalim krallara bile “sömürgeci” demek büyük bir haksızlık ve hakaret olur. 
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Fetih İşgal Değildir 


Müslüman fetheder. Dünyaya ahiretin kapılarını açar. 
Karanlığı aydınlığa çevirir. İnsanların dünyadaki geçici ömürlerinden ziyade ahiretteki sonsuz hayatlarını kurtarır. Bedenlerinden çok ruhlarına tesir eder. Dünyanın sahte saltanatının, sefasının, zenginliğinin ortadan kalkmasıyla ortadan kalkmayacak manevi memleketler, saraylar, sultanlar inşa eder. 


Üç kıtaya hükmederken bile Mekke-i Mükerreme'de şehid edilen Hz. Sümeyye (r.anhâ) kadar mazlum, elinde Anadolu'dan başka toprak kalmamışken dahi, “Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır” diyen Fâtih Sultan Mehmed Han kadar mağrur yürekler kurar. Nerede bir nebi, sahabi, veli kabri varsa orası bizimdir; nerede imanlı bir kalp varsa o bizdendir. 


İstanbul'da gözü olanlar! Cesaretiniz varsa gelin, Eyüp Sultan hazretleri gönül ordusuyla sizi bekliyor. Çanakkale Boğazı'nı kültür emperyalizmiyle geçtik sananlar! Haberiniz yok mu? Aziz Mahmud Hüdâyi hazretlerini ziyaret edenler suda boğulmuyor. 


Onların Bölmesinin Bittiği Yerde 
Bizim Çarpmamız Başlar 


1. Dünya Savaşı bile Osmanlı Devleti'ni bölüşmek için çıktı. Aslında Almanya'nın tarafında olan İtalya'yı itilaf devletlerinin yani İngiltere, Fransa ve Rusya'nın olduğu tarafa geçiren Osmanlı'dan toprak verme vaadiydi. Batılıların bütün derdi dünyayı sömürmek ve dolayısıyla sömürülemeyecek kadar büyük bütünleri sömürülebilecek küçük parçalar haline getirmektir. Bunun için ulus, hürriyet, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi vb. gibi sloganik yalanlar uydurur ve öncelikle kandıracakları bölücüleri bulurlar. Bölücüler, Batılılar'a kanıp kendilerine Batılılar tarafından verilen silahlar, paralar, taktikler hayrına veriliyor zannettikten sonra çetecilik ve katliamlar başlar. Sonra iç savaşlar çıkar ve ülkeler bölünür. 
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Artık Batılılar için kendisinden bir parça koparılan bölünmüş devlet, ana yemek, ahmak bölücülere kurdurulmuş yeni devletçik de mezedir. İnsanlık tarihinin zirvesine çıktıklarını ve geçmiş bütün medeniyetlerden üstün olduklarını iddia eden Avrupalılar bu, buldum delisi, mirasyedi, züppe egemenlik tarzının uzun ömürlü olmayacağını anlayamayacak kadar da görmemiştirler. 


Balkan Bölmesi 


Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar kendilerine Batılılar ve Ruslar tarafından kurdurulan çetelerle müslümanlara karşı büyük katliamlara giriştiler. Her seferinde görmezden gelindiler, şımartıldılar, kışkırtıldılar. Neticede Balkan savaşlarında hem büyük bir müslüman katliamı yapmış hem de kesin olarak Osmanlı Devleti'ni Trakya dışındaki Avrupa topraklarından atmış oldular. Sonuçta ellerine ne geçti? 
Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu değil de aslında üvey evladı olduğunu daha geçen yüzyılda anlamadı mı? 


Aslında bunları anlamak için de çok geç kaldılar. Osmanlı'nın çekildiği Balkanlar ne Sırplar'a yâr oldu ne Bulgarlar'a ne de başka bir millete. Sadece sömürgecilerin keyfine savaşlar çıkarılıp, ülkeler kurulup, devrimler yapılıp durdu o coğrafyada. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar'ı denize döktük, İngilizler de Fransızlar da sahip çıkmadı onlara, ama felsefenin mucidi Yunanlar yine de akıllanmadı. 


1974'te Kuzey Kıbrıs'ı fethettik, kimse Rumlar'a karşı Türkiye'yi durdurmak için büyük bir risk almadı. Yunanlılar yine akıllanmadı. Ne zaman ki Yunanistan halkının tercihine rağmen Almanya'nın istemediği şeyleri yapamayacağını anladı Yunanlılar, o zaman aslında bağımsız olmadıklarını farketmeye başladılar. Kaldı ki Yunanistan 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Osmanlı düşmanı Balkan bölücü devletçikleri içinde en torpilli olanıydı. Diğerlerinin, Batılılar ve Rusya tarafından nasıl aldatıldığını anlatmaya gerek bile yoktur. 


Rum Bölmesi 


Rumlar, Karadeniz bölgesinde, Balkanlar'daki bölücülük hareketlerinden esinlenerek çetecilik oynamaya kalktılar. Ne var ki Türkler artık bölücülükten bıkmış ve bölücülüğe karşı ciddi tecrübe kazanmıştı. Aslında Osmanlı Devleti'nin güçlü zamanlarında bağımsızlığını kazanabilmiş Yunanistan, Bulgaristan filan düşünüldüğünde 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş Osmanlı'dan Doğu Karadeniz'i almak Rumlar için çocuk oyuncağı olmalıydı. Ama öyle olmadı. 
Osmanlı Devleti bile yok sayılırdı ortalıkta, çünkü tarihin en büyük savaşı kaybedilmişti. 


Peki, Rumlar'a karşı kim direnecekti? Osmanlı milleti! 
Hem de Balkanlar'da olanlara çok kızmış, sabrı taşmış Osmanlı milleti. Nitekim öyle de oldu. Türk çeteler Rumlar'a kök söktürdüler. Hatta işgalci İngiltere, Fransa gibi devletler Osmanlı'dan Rumlar'ı mahveden Türkler'i sakinleştirmek için yardım istemek zorunda kaldı. 


Vehhâbi Bölmesi 


İngilizler Osmanlı Devleti'ni bölmek için en etkili tezgâhı kurdular. İtikada saldırdılar. Aslında Araplar'ın çoğunluğu hâlâ Sünni idi ve süfiliğe muhabbetleri vardı. 
Buna rağmen İngiliz gâvuru, fitne çıkaracak bir grup Arap bulmayı başardı. Türklerle Araplar arasındaki manevi bağları kestiler. Vehhâbiler'i Osmanlı'nın hak yoldan saptığına hatta şirke düştüğüne inandırdılar. İşte bu yüzden 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Ortadoğu'yu İngiltere'ye, aslında daha 1. Dünya Savaşı'nda yenilmeden önce kaybettik. 


Vehhâbiler, itilaf devletleriyle bir oldular, Medine-i Münevvere'yi bile kuşatıp bize karşı savaştılar. Ne var ki Allah tarafından muhafaza edilen Ehl-i sünnet'i Araplar'ın kalbinden söküp atamadılar. Bütün planlarına rağmen Araplar'ın çoğu Sünni olmaya ve sahih tasavvufu kabul etmeye devam etti. Bu devamlılık da sömürgecilerin iki asırdır saat gibi işleyen planlarını altüst etti. Arap baharına gösterdikleri tepki, Suriye'de olanlara seyirci kalmaları, PKK'yı desteklemeleri, mültecilerden öcü gibi korkmaları boşuna değil. Aslında Türkler'in, Kürtler'in, Araplar'ın kaynaşmasından korkuyorlar. IŞİD'in fitnesi başarısız olur da müslümanlar yeniden Ehl-i sünnet ve'l-cemâat itikadında buluşur, birleşir diye ne yapacaklarını şaşırıyorlar. 


Ermeni Bölmesi 


1915'te Ermeniler'i hiçbir yerde % 5'i geçmeyecekleri şekilde çeşitli diyarlara dağıttık, sürdük. Bu esnada Türkler ve Kürtler, Ermeniler için sürgünü zorlaştıran ve aslında zalim Ermeni çetelerinin yaptıklarının intikamı olan pek çok eylem de yaptılar. O zamanlar Türkler'in de Kürtler'in de derdi birdi: “Doğu Anadolu, Ermenistan olmasın!” 


Ermeniler onları sürdüğümüz için bize kızıyorlar. Fakat biz de onları, çok kızdığımız için sürdük. Hem kendilerine kızdığımız için hem de Balkan bölücülerine kızdığımız için. Çünkü daha önce barış için, orta yolu bulmak için, kan dökülmemesi için her yolu denemiş ve maalesef sürekli ihanete uğramıştık. Ermenileri sürmeseydik ne olacağını çok iyi biliyorduk, sürdük ve olmasını istemedigimiz şeyi engelledik. 
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Sünni Çarpması 


Sömürgeciler, Kürtler'in yaşadığı bölgeyi dört devletin sınırları içinde kalacak şekilde paylaştırdılar. Böylece yeni bölücülerini bulduklarını sandılar. Halbuki bu sefer çok sert kayaya toslamışlardı, haberleri yoktu. Medrese sevdalısı, Nakşibendi yolunun divanesi, Risâle-i Nür talebesi Kürtler sömürgecilerin planlarını her seferinde boşa çıkardılar. Batılılar da Kürtler'den intikam almaya kalktı. 
Madem bizim tarafımızı tutmuyorsunuz o zaman iki taraf arasında ezilip kalacaksınız dediler. Maşa örgütlerle Kürtler'i mengene arasına almaya çalıştılar. Boşuna uğraştıklarını anlamadılar. Yüz senedir neden Kürtleri Türkiye'den ayıramıyoruz sorusunun gerçek cevabını göremediler. Bu cevap onların bölmelerinin bittiği yerde başlayan çarpmadır. Bu çarpmanın adı Sünni çarpmasıdır. İtikadımızı ayıramadıkça bizi ayıramayacaklar. 


Süfi Çarpması 


Medrese talebeleri savaştan muaf tutulmasına rağmen Osmanlı mutasavvıfları 1. Dünya Savaşı'nda, Devlet-i Aliyye'nin hemen her cephesinde savaştılar. Kürtler'in yoğun olarak yaşadığı bölgedeki özellikle Nakşibendi büyükleri de Ruslar'a karşı kahramanca mücadele ettiler. Süfiliğin hayattan el etek çekmek olmadığını, alperenlik olduğunu bir kez daha gösterdiler. 


Türkiye'de kardeş kavgasının körüklendiği 1990'lı yıllarda Türklerle Kürtler dergâhlarda birbirlerinin kaşıklarından çorba içtiler. Vatanımızı korumak için canını veren şehidlerimiz hepimizin içini burkuyor. Acımızın tarifi yok. Elbette ağlayacağız, üzüleceğiz. Ama ümitsizliğe kapılmayacağız. Asıl soyu kesik, geleceği karanlık olanlar, 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sömürgeciler ve bölücülerdir. Çünkü dünyanın bütün imkânlarını da kullansalar itikadımız sayesinde bizi bölemeyecekler. Şehidlerimizi serdiğimiz toprakları çiğneyemeyecekler. Kıblesi bir olanların haritalarının cetvelle çizilemeyeceğini çarpıla çarpıla öğrenecekler. 


Modern Tıbba Acil Şifalar Diliyoruz 


Hekim demek doktor demektir. Bunu hepimiz biliriz. 
Peki, hekim kelimesinin aslını ve geçmişteki anlamını hiç düşündünüz mü? Tarihimizde felsefeye hikmet, filozofa hekim diyenler olmuştur. Bu isimlendirme felsefe taraftarlarının tercihidir. Nitekim İmam Gazâli hazretleri gibi Ehl-i sünnet âlimleri felsefeye değil tasavvufa, ahlâka, amele dönük ilme, faydalı bilgiye hikmet derler. Öyleyse neden veliler yerine doktorlara hekim diyoruz diyebilirsiniz. 


Evvela, doktorlara hekim demekte itikadi bir sakınca olmadığı gibi velilere hekim demekte de ilmi bir sakınca yoktur. Ama doktorların adının hekim kalmasının hikmeti eskiden felsefe, müzik, matematik, geometri gibi disiplinlerin iç içe olmasıdır. Yani aynı İbn Sinâ gibi, bir adam doktor olmak isterse sadece sağlıkla ilgili konuları değil felsefe çatısı altındaki bütün konuları öğrenmek durumundadır. 
Ne var ki Allah'ın inâyetiyle Ehl-i sünnet ağır basıp felsefenin müslümanlar arasındaki itibarı sarsılınca hekimlik daha çok pratik sağlığa yönelik ve usta-çırak ilişkisiyle yürüyen bir hal almıştır. 


Sağlık Hesaptan Değerlidir 


İmam Gazâli hazretleri müslümanların ilimlere bakışının nasıl olması gerektiğini şöyle açıklar: “İlimlerin değeri iki şey ile ölçülür. 1. Neticesinin yüceliği, 2. Delilinin kuvvet ve sağlamlığı. Neticesiyle ölçmeye örnek din ve tıp ilimleridir. Din ilminin neticesi ebedi yaşayışı temin, tıp ilminin neticesiyse vakitli yaşayışı sağlamaktır. Buna göre din ilmi tıptan üstündür. Delilinin kuvvet ve sağlamlığıyla ölçmeye örnek matematik ve astronomi ilimleridir. Delili daha sağlam ve kuvvetli olduğu için matematik ilmi astronomi ilminden daha şereflidir. Matematik, tıp ile ölçülürse gayesi bakımından tıp, delili bakımından hesap önce gelir. Fakat neticeyi düşünmek daha doğrudur. Bu sebeple her ne kadar çoğu tahmini ise de tıp ilmi matematikten üstündür.” 


Büyük âlim tıp ilmini, dini ilimlerden sonra en üstün ilim olarak görmektedir. Bununla birlikte çoğunun tahmine dayalı olduğunu da belirtmektedir. Bugünkü modern tıpçılar ise sürekli değiştirdikleri iddialarının tahmine değil kanıta dayandığına her nasılsa bizi ikna etmektedir. 
Sağlık ilmi tarihin hiçbir döneminde kanıta dayalı olmamıştır. Her hastalığın zamanla bir ilacı bulunduğu gibi her ilacın da zamanla bazı zararları bulunmuştur. 


Tarihini Reddeden Tıp 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri felsefecileri eleştirirken şöyle der: “Onların en değerli ilimleri olan tıp, astronomi 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ve ahlâk ilmi ise geçmiş peygamberlerin kitaplarından aşırılmıştır.” Felsefecilerin bir kısmı tıbbın kaynağının peygamberler olduğunu inkâr ederler. Yine de tıp tarihi kaynaklarına göre milâttan önce 5. yüzyılda yaşamış Hipokrattan milâttan sonra 16. yüzyılda yaşamış Paraselsus'a kadar dört elementin dengesine dayanan klasik tıp büyük ölçüde kabul edilmiştir. Galen ve İbn Sinâ gibi çok büyük hekimler dahi kendilerinden önceki tıbbı reddetmemiş ve onun üstüne bir şeyler koymaya çalışmıştır. Modem tıbbın babası sayılan Paraselsus”un en meşhur icraatıysa ders verdiği okulda, geçmiş tıp kitaplarını yakmasıdır. Avrupalılar'ın çok alışık olduğumuz bu tavrı modern tıpçılar 


tarafından maalesef halen sürdürülmektedir. 


1564'te ölen Vesalius hayatını Galen'in yanlışlarını bulmaya adamış ve kendinden 2000 yıl önce yaşamış bir doktorun 200 hatasını bulmakla övünmüştür. 1657'de ölen Harvey kan dolaşımını, 1729'te ölen Leeuwenhoek mikrobu, 1899'te ölen Pasteur mikropların hastalık yaptığını bulmasına rağmen hepsinin birden Hipokrat'ı, Galen'i, İbn Sinâ'yı inkâr etmek yerine dönüştürmek imkânı vardı. Ama modem tıp, özünü, geçmişini, birikimini reddetmeyi seçti. 


Hasta Yoktur Hastalık Vardır 


Hipokrat'a göre vücutta dört element olan toprak, su, ateş ve havayı temsil eden dört sıvı vardır. Bunlar kan, siyah safra, sarı safra ve balgamdır. Bu dört sıvının dengede olmasına sağlık, dengesiz olmasına hastalık denir. Teşhis, hangi sıvının eksik veya fazla olduğunu bulmak, tedavi de bu eksikliği veya fazlalığı gidermektir. Klasik tıbba göre mizaç denen bu sıvılar kişiden kişiye değişir, kişinin dış görünüşünü ve karakterini de etkiler. Dolayısıyla her hastanın kendi mizacına göre farklı bir tedavisi vardır. Hatta aynı hastanın farklı ruh hallerindeki, yerlerdeki, mevsimlerdeki tedavisi bile değişebilir. 


Modern tıbba göreyse hastanın karakterinin ve içinde bulunduğu halin, çevrenin, zamanın, mekânın tedaviyle ilgisi yoktur. Önemli olan şaşmaz tahliller, yanılmaz laboratuvar sonuçları, eksiksiz röntgenler filandır. 


Bütün Suç Hastaların 


Dünyanın en sinirli insanıyla en yumuşak huylu insanının bademcikleri şiştiğinde ikisinin de antibiyotik kullanması gerekir. Kullanılmadıklarında yedi günde geçen hastalığın kullanıldıkları zaman sadece bir haftada geçmesini sağlayan bu antibiyotiklerin vücutlarımızın bağışıklık sistemiyle arası pek iyi değildir. Neyse ki bağışıklık sistemimize yani sağlığımızın kaynağı olan vücudumuzun kendisine karşı en büyük dostları konumundaki ateş düşürücü ağrı kesiciler her zaman yanlarındadır. Sonra hastaların analarından, babalarından daha çok güvendikleri doktorlar aradan yıllar geçince bir itirafta bulunur. Mikroplar antibiyotiklere direnç kazanmıştır ve artık daha etkili antibiyotiklere ihtiyaç vardır. 


Bu itiraf karşısında saygıyla eğilen hastalar suçu da üstlenmek zorunda kalırlar. Ne olduysa antibiyotiği bulan modern tıp veya antibiyotik yazan doktorlar yüzünden değil ancak ve ancak gereksiz yere antibiyotik kullanan hastalar yüzünden olmuştur. 


Şifasız Olmaz 


Biz, modern tıbbın klasik tıbba yaptığını yapmıyoruz. 
Son dört asırdır doktorların sağlığımız için yaptıkları hizmetleri hayretle takdir ediyoruz. Sadece hiçbir ilmin kendi tarihini reddederek, kendini vahyin yerine koyup kesinlik iddia ederek, kendi yolu dışında aynı hedefe giden yolları yok sayarak bir yere varamayacağını hatırlatıyoruz. 
Deney ve gözleme uymadığı gerekçesiyle inkâr ettiği ruhu deneyimlemek ve gözlemlemek için psikoloji diye bilim dalı kuran zihniyet artık şifanın farkına varmalı ve vücutla barışmalıdır. 


Herkes Fâtih Olma Peşinde 
Kimse İstanbul Olmak İstemiyor 


Fâtih olmayı istemek kötü bir şey mi? İlk bakışta bayağı iyi görünüyor. Biraz altını eşeleyince bizden, bize yakışır bir şey olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Fâtih Sultan Mehmed Han, bir süper kahraman olmadığı gibi biz de kendisine fâtihliği layık görecek kadar gururlu olamayız. 
Şimdi 16. yüzyıla gidelim. 1500lü yıllar. Hani şu Avustur- ya imparatorunun bizim ancak sadrazamımızla muhatap olabildiği zamanlar. Kanüni Sultan Süleyman Han'ın, Batı Avrupa'nın neredeyse tamamına hükmeden Şarlken'e, “Sen, benim valim bile olamazsın” diye hitap ettiği günler. 


Peki, bu günlerde Osmanlı ahalisinin çocukları nasıl yetiştiriliyor olabilir diye bir düşünelim. Sonuçta İstanbul fethedileli 150 sene geçmiş. Yedi yaşında bir Osmanlı çocuğu, er kişi, yaslanmış minderine, hafif uyuklama halinde, hayal kuruyor diyelim. “Büyüsem de Fâtih olsam” der mi? Fâtih olmayı hayal eder mi? Etmez. Böyle bir hayalden dahi hayâ eder. Çünkü Fâtih Sultan Mehmed Han, hadis-i şerifte övülmüştür. Hatta o devirdeki bir Osmanlı şehzadesi bile, “Fâtih olmak kim biz kim, biz onun övülmüş ordusunun bir neferi dahi olamayız” diyerek aslında tevazuunu değil hakiki acziyetini dile getirir. Çünkü hadis-i şerifte övülmek hiçbir fetihle mukayese edilemeyecek bir şereftir. 


Dedelerimiz Büyüyünce Ne Oldular? 


Asırlar boyunca müslümanlar çocuklarını edeple yetiştirdiler. Onlara daha minicik yaşlardan itibaren iyilikleri, güzellikleri aşıladılar. Nasıl yaptılar bunu? Kâğıda, kaleme hürmet etmeyi öğrettiler mesela. İlmin huzurunda diz çökmeyi bellettiler. Anneye babaya saygılı olmayı, bir büyük gelince ayağa kalkmayı gösterdiler. Her işe sağdan başlattılar, her sonu hamdle bağladılar. Böyle böyle ayak uçlarına bakan ama gökyüzünü gören nesiller büyüttüler. 
“Sen de Mevlânâ olacaksın, senin yaşındayken Şah-ı Nakşibend de (k.s) senin gibiydi. Bu devrin Akşemseddin'i (k.s) de sen olmalısın” demediler, diyemezdiler. Çünkü kendini büyük görmeye, büyük birinin yerine koymaya yabancıydılar. 


Dedelerimiz çocukken hayal kurmadılar mı? Elbette kurdular. Ama neyin hayalini kurdular biliyor musunuz? 
İslâm ordusunun sıradan bir neferi olmanın, bir Allah dostunun gül simasını görmenin, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) rüyalarına teşrif etmesinin hayalini kurdular. Ellerine, oku, Sa'd b. Ebü Vakkâs hazretleri gibi olmak için değil Sa'd b. Ebü Vakkâs'in (r.a) yolundan gitmek için aldılar. Kalemi mürekkebe devrin İmâm-ı Âzam”ı (rah.) olmak için değil İmâm-ı Âzam'ın ilminden bir nebze olsun nakledebilmek için batırdılar. Müslümanların hükmettiği cihanın evlatları böyle yetişir. 


Süper Kahramanlar Neye Yarar? 


Meşhur bir yakınma vardır. Batılılar kendi süper kahramanlarını çocukluktan itibaren aklımıza, gönlümüze sokuyorlar; biz de onlara hayran nesiller olarak büyüyoruz. 
Bu yakınma genellikle şöyle devam eder: “Keşke kendi süper kahramanlarımızı üretsek, çocuklarımız da onlara özenerek büyüseler.” Yani süper kahramanlardan kurtulmanın yolu, kendi süper kahramanlarımızı üretmektir. 
Kimse, “Neden süper kahramanlara ihtiyacımız var ki?” 
diye sormuyor. Bu soruyu sormayınca da Batı kültürü zaten baştan kabullenilmiş oluyor. 


Kendi süper kahramanlarımızı ürettik diyelim. Zaten üretmişiz. Battal Gazi, Malkoçoğlu, Kara Murat, Tarkan hatta ne yazık ki Fâtih Sultan Mehmed Han. Bunlar bizim kahramanlarımız ama bunları taklit etme, bunlara özenme, bunlar gibi olmayı hayal etme anlayışı bizim anlayışımız değil. 
Dolayısıyla Batman olmak için annesinin eşarbını pelerin yapan bir çocuk ne kadar Batı kültürünün etkisi altındaysa aşağı yukarı “Kahpe Bizans!” diye bağırarak tahta kılıç sallayan bir çocuk da o kadar Batı kültürünün etkisi altında. 


İşte bu çocuklar ne zaman yaz gelir, camiye gider, rahlenin önünde diz çöker ve ezberledikleri duayı sınıfça bağıra bağıra talim ederlerse o zaman bizim neslimiz oluyorlar. Yoksa Fâtih olmayı arzulamakla bizden bir hal almıyorlar. Bunu lüks restoranlarda lahmacun yemeye benzetebiliriz. Lahmacun yemekle kültür korunmaz, lahmacunu lahmacun gibi yemekle kültür korunur. 
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İstanbul Olmak Ne Demek? 


Müslümanların görkemli ordusunun heybetli kumandanı bile kendini fâtih yani fetheden olarak görmez. Aksine asıl cihadın nefisle mücadele olduğunu düşünür ve kapılarını açtığı şehrin kendi gönül kapılarının açılmasına vesile olması için dua eder, İnsanlar onun başında taç, altında taht görürler. Onun başı günahlarının pişmanlığıyla eğik, ayakları da bir velinin peşi sıra çıplaktır. Herkes onun bir şehri fethettiğini sanırken o daima kalp şehrini fethedecek gönül fâtihini aramaktadır. Bu işin aslı böyledir. 


Devrinde dünyanın en büyük devletinin hükümdarı olan Hz. Ömer'i (r.a) bir hurma ağacının gölgesinde yatran bu değil midir? Müslümana yakışan nefsinin zulmünden kurtulmak için fâtihini beklemekten bir an olsun vazgeçmemektir. Bu bir nevi İstanbulluluk şuurudur. Esasında buna isim koymaya gerek de yoktur. İlmihal, ahlâk, tasavvuf kitaplarımızdaki adı neyse, bu halin ismi de odur işte Ama madem birileri inadına fâtih olmamızı istemektedir, öyleyse bize de, onlara fâtihliğin haddimiz olmadığını, derdimizin İstanbul olmak olduğunu bildirmek düşer. 


Biz Pasif miyiz? 


Evvela biz ne aktifiz ne de pasifiz. Aktiflik de pasiflik de bu kavramları üretenlerin meselesidir. Ama illa tasavvufun aynı Fâtihliğe değil, İstanbulluğa talip olmakta olduğu gibi insanı acizleştirdiği, tembelleştirdiği, hedeflerini küçülttüğü gibi şeyler iddia edilirse orada durup Osmanlı tokadını çakmak gerekir. Daha çok satmak, daha çok sömürmek, daha çok tükettirmek ve tüketmek için bulduğu- 


nuz formülleri bize aktiflik olarak yutturamazsınız. 
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a getirdiği demokrasi gibi bireyleri daha fazla sistemin kölesi haline getiren sahte aktifliğiniz alın sizin olsun. Bizi Fâtih yapmak için kaç para istiyorsunuz, hangi sınavlarınıza girmemizi tembih ediyorsunuz, hangi unvanlarınız için ömrümüzü harcamamızı salık veriyorsunuz onu söyleyin de asıl niyetiniz açığa çıksın. Sizin dilinizi konuşup, sizin okulunuzda okuyup, sizin işlerinizi yapıp İstanbul'u fethedeceğimize bizi ikna etmek için beyhude çabalamayın. Bizim fethimiz bize yeter. Siz asıl ilim geleneğimize yeniden sahip çıkmamızdan, dergâhın eşiğinden yeniden geçmemizden, safları yeniden sıklaştırmamızdan korkun. 


Fetihten Endişeniz Olmasın 


Biz, az görüldüğümüz yerde çoğalırız. Dünya gözüyle bakıp bizim gücümüzü anlayamazsınız. Yeter ki biz, ahiret gözüyle bakmaktan vazgeçmeyelim. İmâm-ı Rabbâni hazretleri (k.s) bundan dört asır önce, Avrupalılar yeni yeni palazlanırken, devrin sultanına, “Sünnet-i Resülullah'tan uzaklaştığımız için bu kâfirler bize diş geçirir oldu” manasında ikazlarda bulunmuştu. 


Biz müslümanlar, genel olarak, maalesef o gün bugündür bu ikazı tam anlayamadık. Bir anlamaya başlarsak fethimiz işte o zaman başlayacaktır. Anlayamazsak da Allah Teâlâ anlayacak nesilleri zaten yaratacaktır. Dolayısıyla fethetmek, fethedememek biz müslümanların meselesidir. İslâm düşmanlarının fetihten endişesi olmasın. 


Tank Büken Demir Bilek: Millet 


Türkiye çok darbe ve darbe girişimi gördü. Bu acı tecrübelerle 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kalkışmanın bir işgal planı, bir terör eylemi olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Dolayısıyla 15 Temmuz 2016'daki hain saldırıyı, 27 Mayıs 
1960 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri kadar Çanakkale 
Savaşı'yla ve Kurtuluş Savaşı'yla da ilişkilendirmek gerekiyor. Çünkü bu sefer asker görünümlü hainler ülkemizin belirli bir kesimini iktidardan indirmeyi hedef almadılar. 


Darbeciler, doğrudan doğruya milli iradeyi gasbetmeyi ve canımızdan aziz vatanımızı işgal etmeyi arzuladılar. 
Bunu milletimize ateş açarak, meclisimizi bombalayarak, ordumuza fitne sokarak ispatladılar. Bu ispatla da kaybetmeye mahküm oldular. 1911'de Trablusgarp Savaşı'nı, 1912'de Birinci Balkan Savaşı'nı, 1918'de 1. Dünya Savaşı'nı kaybettik. Mondros Mütarekesi'ni imzaladık ve bütün resmi silahlı kuvvetlerimizi ya düşmana teslim ettik ya da terhis ettik. Gâvur askerler ülkemizin çeşitli şehirlerini ve aziz İstanbul'u işgal etti. Böyle bir durumda dahi on yıldır sürekli savaşan ve sonuçta tamamen yenilen devletimizin kahraman milleti kendi kendine silahlanarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 


Madden her şeyimizi kaybettiğimiz bir anda, devletimiz ve ordumuz bile teslim olmuşken neye güvenerek Dünya Savaşı galiplerine başkaldırdık? Elbette imanımıza güvenerek! Peki, neden başkaldırdık? Vatanımızı korumak için. Düşmanlarımız bundan çok başarılı dersler çıkardılar. Türkiye'yi açıktan işgal edemeyeceklerini, bizim ancak mezarlarımızı yönetebileceklerini, son neferimize hatta son yaşlımıza, son kadınımıza, son çocuğumuza ka- 


dar vatanımızı korumak için savaşacağımızı anladılar. 


Bizi Sömüremeyince Dünyayı da Sömüremediler 


İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda ve İtalya gibi Batılı devletler dünyanın büyük bölümünü sömürgeleştirdiler. Amerika ve Afrika kıtalarının hemen hemen tamamını, Hindistan'ı, Ortadoğu'yu ele geçirdiler. Bütün dünya halklarına, sömürülen herkese devletleri, orduları olmasa bile bağımsızlıklarını kazanabileceklerini biz gösterdik. Sömürgeciliği biz durdurduk. Böylece Türkiye'de yenildiler. Sonra da bütün dünyada gerilemeye başladılar. 


2. Dünya Savaşı'ndan sonra da sömürgecilik sistemlerini değiştirmek zorunda kaldılar. 1945'ten sonra pek çok ülkenin resmi bağımsızlığına kavuşması genellikle 2. 
Dünya Savaşı'nın İngiltere'ye, Fransa'ya verdiği zararla açıklanır. ABD ve Rusya sayesinde canlarını zor kurtarmış bu iki hasta süper gücün artık dünyanın yarısını açıktan 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yönetecek gücü yoktur. Onlar da ne yaparlar, sömürgecilik tarzlarını değiştirirler. 


Evet, 2. Dünya Savaşı'nı aslında ABD ve SSCB'nin kazanması İngiltere'nin, Fransa'nın, İspanya'nın, Portekiz'in geri çekilmesine neden olmuştur. Ama her şeye rağmen 1945'ten sonraki bağımsızlık dalgasının ilk örneği, yol göstericisi ve cesaret kaynağı Kurtuluş Savaşı'dır. Sömürülen halklar onları sömüren devletler zayıfladığı için bağımsızlıklarını kazanabilecek ortam bulduklarında bizim ruhumuzu, direnişimizi, stratejimizi taklit ederek kendi mücadelelerini vermiştir. 


Üçüncü Dünya Savaşı'nın Engellenmesi 


2. Dünya Savaşı bittiğinde 3. Dünya Savaşı'nın çok yakında çıkacağını ve ABD ile SSCB arasında olacağını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yoktu. Herkes biliyordu ki dünyanın bir yarısı ABD'nin diğer yarısı SSCB'nin elindeydi. Tam o sırada insanlık tarihinin en büyük katliamlarını, milyonlarca insanın öldürüldüğü soykırımları, şehirlerin üstüne atılan atom bombalarını görmüş zengin fakir, güçlü güçsüz, yönetici halk, asker sivil herkesin en son isteyeceği şey yeni bir savaştı. 


Savaş çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyordu. Bugün bu tedbirin adının soğuk savaş denen danışıklı dövüş olduğunu biliyoruz. ABD ve SSCB her konuda olmasa da kırmızı çizgilerde anlaştılar ve dünyayı paylaştılar. SSCB kendisine ayrılan payda kaldığı yerden devam etti. İşin o cephesinde komünist devletin halkına karşı yumuşaması süreci işliyordu ama köklü bir değişiklik gerekmiyordu. O zamana kadar ne yapılmışsa aşağı yukarı yine o yapılacaktı. 
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ABD tarafındaysa işler çok karışıktı. Bir defa ABD, Avrupa ülkelerini sömüremezdi. Yani Fransa'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi yeni eyaletleri olarak ilan edemezdi. Ama onlar güçlü değildi, asıl güçlü olan kendisiydi, Normandiya çıkarmasını yapan, Avrupa'yı kurtaran, atom bombası atan yine kendisiydi. Dolayısıyla ABD'nin yönetmesi gereken ülkeleri açıktan değil de el altından yönetebilmesi gerekiyordu. İşte bu sorunun sihirli cevabını NATO ve Gladio verdi. 


Yeni Sömürge Aracı: NATO ve Gladio 


NATO, SSCB tehdidine karşı ABD taraftarı orduların 1949'da oluşturduğu birliğin adı. Yalnız bu birliğin şöyle çok ilginç bir yanı var. Neredeyse en başından beri bu birliğin en güçlü ve tek başına birliğin geri kalanını darmadağın edebilecek ordusu hep ABD ordusu oldu. Sizin anlayacağınız NATO'nun tarihinde hiçbir zaman ABD'ye kafa tutacak bir koalisyon ihtimali bile var olmadı. 


NATO, bir anlamda % 51 hissesi hep ABD'nin elinde olan çok ortaklı şirket gibiydi, halen de öyledir. Buradan da zaten NATO'nun esasında ABD vesayetinin polisi olduğu anlaşılır. Bu polisin bir de sigortası vardır ki onun adı da Gladio'dur. Gladio, NATO üyesi ülkeleri kendi halkları içindeki komünist teröristlere karşı korumak için yetiştirilen özel askerlerin, kontrgerillaların adıdır. 


Fransa'yı, Almanya'yı, İtalya'yı savaşta yenmiş veya kurtarmış olmasına rağmen açıktan işgal edemeyecek olan ABD, NATO ve Gladio sayesinde bu ülkeleri el altından yönetir. Mesele bununla sınırlı da değildir. Fransa ve İngiltere de kendi sömürgelerini aynı şekilde el altından yönetmeye devam ederler. Yani sömürge devlet güya bağımsızdır ama aslında hâlâ eskiden sömürgesi olduğu ülkeye el altından bağlıdır. 
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Gladio gibi derin yapılar kontrgerillalarla sınırlı da kalmaz. Siyasetçilerden, iş adamlarından, medya patronlarından, sanatçılardan, yargıçlardan oluşturulan elitlerle perçinlenir. Bir bakarsınız bağımsız bir ülkede, hatta demokratik bir ülkede belirli adamlar kimi isterse getiriyor, kimi isterse götürüyor, devlet başkanlarını ve özellikle koalisyon hükümetlerini elinde oynatıyor. Bunu ABD'de de görürsünüz, İngiltere'de de görürsünüz, Mısır'da da görürsünüz. Türkiye'de de gördünüz. 


Oyunbozan Türkiye 


İngilizler'in bir sözü vardır: “Sizin yüzünüzden 1. 
Dünya Savaşı üç yıl uzadı, yüz binlerce insan öldü. Çanakkale Savaşı'nda bizi yenmeseydiniz bunlar olmayacakt.” Yani neden vatanınızı savundunuz demek istiyorlar. 
Onlar için anlamsız ve son derece üzücü bir durum. “Enin- de sonunda yenileceksin, niye direniyorsun?” yaklaşımı. 
Ama biz Batılılar'ı üzmeye devam ettik. Kurtuluş Savaşı'nı da kazandık ve ülkemizi kurtardık. 


İşte bu saatten sonra Batılılar şunu çok iyi anladılar: “Türkler, asla İngiliz bayrağı altında yaşamaz.” O günden itibaren 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin bütün dünyaya yaptığı gibi bizi de mecburen el altından yönetmenin yollarını aradılar. Bir anlamda haklılar. Çünkü başka çareleri yok. Ezanı için, bayrağı için, namusu için her ferdiyle gözünü kırpmadan şehid olmaya hazır bir milleti başka türlü kontrol edemezsiniz. 


Aynı Delikten İki Kere Isırılmayız 


Batılılar ülkemiz üzerinde oyunlar oynarken her seferinde sert duvarlara tosladılar. Dünyada kolayca yaptıkları şeyleri burada sadece birer kez, millet uyanana kadar yapabildiler. Her seferinde yeni taktik geliştirmek, yöntem bulmak zorunda kaldılar. Bu ülkede sadece bir kez 27 Mayıs 1960'ta cunta darbesi yapılabildi. Talat Aydemir'in 1962 ve 1969'teki 
cunta darbesi girişimleri başarısız oldu. 9 Mart 1971'de, 27 
Mayıs 1960 darbesini yapan Cemal Madanoğlu'nun cunta darbesi girişimi deşifre edildi ve başarısız oldu. Yine bu ülkede sadece bir kez devlet başkanı idam edilebildi. 


1980 darbesinden sonra bile hiçbir eski başbakanın 
veya cumhurbaşkanının idamı gerçekleşmedi. Yine bu ülkede sadece iki kez kuvvet komutanları muhtıra verebildi. 
12 Mart 1971'de ve 28 Şubat 1997'de yaşananlardan ders 
çıkaran milletimiz 27 Nisan 2007'deki muhtıra girişimini boşa çıkardı. Yine bu ülkede sadece bir kez kuvvet komutanları darbe yapabildi. 12 Eylül 1980'den sonra kuvvet komutanlarının herhangi bir darbe teşebbüsü olmadı. Yine bu ülkede sadece bir kez iç savaş çıkarılabildi. 1970erdeki kanlı sağ-sol kavgalarının benzerleri Sünni-Alevi, Türk-Kürt, dindar-laik çatışması şeklinde çok denendi ama hiçbirinde halk silahlanıp birbirine girmedi. 


Bütün bu saydıklarımız 15 Temmuz 2016'daki darbe görünümlü işgal planı terör eyleminin anlaşılması için çok önemlidir. “Bu devirde böyle şey mi olur?”, “Bu nasıl bir şey?”, “Bunun ne anlamı var?” diyoruz ya. Ne yapsınlar? Bir yaptıkları bir daha tutmuyor, onlar da her seferinde yeni bir şey deniyorlar. Ama son yaptıklarının hiçbiri tutmuyor ve sonunda delirdiler, ne yapacaklarını şaşırdılar, saçmaladılar. 


Onlar Unuttukça Biz Hatırladık 


15 Temmuz 2016'da hesaba katmadıkları milletimizi 
aslında unuttukları anlaşılıyor. Yoksa Çanakkale Sava- 


MODERN HURAFELER œ 51 


şı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan | bizi çok iyi tanıyorlar. Bu milletin her darbeden sonra sandıkta verdiği dersleri de çok iyi aldılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer kamu görevlilerinin ezici çoğunluğunun asla vatanına ihanet etmeyeceğine de eminler. Ama unutmuşlar demek ki. 


Ülkemizi açıktan işgal edemeyeceklerini unutmuşlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalatmayacağımızı unutmuşlar. Vatanını korumak için sokağa çıkan silahsız kahramanlarımıza ateş edenleri affetmeyeceğimizi unutmuşlar. Onların bu unutkanlığı bize çok şey hatırlattı. 
En büyük gücümüzün birliğimiz ve beraberliğimiz oldugunu, vatanımız söz konusu olduğunda milletimizin tek yürek olduğunu, öleceksek bir kere öleceğimizi, bayrağımızdan başka bayrağımız olmadığını, Türkiye'den başka hiçbir şeyimiz olmadığını hatırladık. 


Bu Millet Tehditle Beslenir 


İkinci, üçüncü etaplardan bahsediyorlar. Etaplarınızın hepsiyle gelin. Bu millet gerçek niyetinizi anladıktan sonra ne yapabileceksiniz? Devlet zafiyete uğrar diyorlar. Devletin zafiyeti zaten sizin işbirlikçileriniz değil miydi? İç savaş çıkarmakla tehdit ediyorlar. İç barışı siz mi sağladınız, hangi iç savaştan söz ediyorsunuz? 


Ordunun itibarının kalmadığını iddia ediyorlar. “Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri” halkıyla el ele verdiği için mi, içindeki hainlerden kurtulduğu için mi, aslına döndüğü için mi itibarsızlaşacak? Bizi sivil darbe yapmakla suçluyorlar. Yapabiliyorsanız siz de yapın da efendilerinizden kurtulun, Kennedy'nin katillerini bulun, önünüze konanı seçmeyin de gönlünüzden geçeni seçin. 
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Dünyanın Umudu Türkiye 


Türkiye içindeki hainlerden kurtulmuştur. Dışındaki düşmanlarının karşısında da devletiyle, milletiyle bir olmuştur. Bundan sonra ne yapabilirler? Kurşunların üzerine, “Ben Türk askeriyim” diye yürüyen bir millete kimse bir şey yapamaz. Çünkü bize yaptıklarını sadece bize yapmadılar. Eski sömürge ülkelerinin hepsine yaptılar. Hatta ABD bizzat Avrupa ülkelerine yaptı. 


Batılı ülkelerin elitleri kendi Batılı halklarına yaptı. 
1990ların süper gücü ABD'yi bile birileri el altından yönetti. 15 Temmuz 2016'da milletçe yazdığımız destan bütün eski sömürge devletlerine ve milletlerine, NATO vesayetündeki Batılı ordulara, Gladio nüfuzundaki Batılı devletlere, elitlerin gölgesinde yaşamaya mahküm edilen Batılı halklara örnektir. İşte bu yüzden korkmuyorlar, titriyorlar. 


Tatil Köleliği 


Bir yığın işin arasından kendimizi sıyırıp telkin edilen söze koşarız: “Gezmek sana çok şey öğretecektir. Gez!” 
Bu, “Gez, toz, kendini kaybet” üçlemesi kişinin dünya nimetleri karşısında sonu olmayan bir boşluğa kendini bıraktığını gösteriyor. İnsanın sonlu olduğunu unutturabilecek tesirde bir baş dönmesine maruz kalması olarak açıklayabileceğimiz bu vehim, onun güya stresle dolu hayatını arındırıyor! Ne tuhaf ki gezilen zamanların ardında sadece hazzın ve arzuların peşi sıra gidildiği açığa çıkınca şu çağrı anlamını yitiriyor: “Çok gez, çok öğren.” Bu bir tür sanrı. Modern zamanların önümüze işlemeli tepsiyle buyur ettiği yanılgılar ve hazır hayat tasarıları idrak sahibi olanların gözüyle “yakıcı” olarak tanımlanıyor. Bu çok doğru... Bahsettiğimiz mesele seyyah maharetiyle ve üslubuyla açıklanamayacak kadar yapay. Bu sebeple gezip, görüp öğrenmenin bizde ne manaya geldiğini tespit ederken 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şimdiki zamanların gezmeyi nasıl imlediğini anlamaya çalışacağız. Yapmak istediğim bir durum tespitinden çok şimdiki zaman insanının tahlilini de içerecektir. 


İnsan, tabiatı gereği durağanlığı iter, hatta ondan kurtulmak için hareket zemini oluşturur. Bu bakımdan da yavaşlıktan pek hazzetmeyen bir ruha sahiptir dersek yanlış söylemiş olmayız. Bunun zıddında bir kavram, daha doğrusu bir deyim vardır: “Oblomovluk” ya da “Oblomov gibi olmak.” Bu, İvan Gonçarov'un Oblomov adlı romanından mülhem bir kavramdır. Tembel ve hiçbir iş yapmayan bir adamın hikâyesini okuruz orada. Ne çalışır ne gezer ne düşünür... Sadece yan gelip yatar. İşte insan ruhunun karşısına dikilip duran yavaşlığın, tembelliğin burada ona eklemlendiğini ve aslında modern zaman gezme tozmalarının da bu tembellikten doğduğunu söyleyebiliriz. 


Böylelikle durağanlığı kapı dışarıya etme temayülün- de olan modern insan “oblomovluğu” benimser. Bilinci buna yatkındır. Çünkü gezme ve tozma eylemini bir şeyleri öğreneyim diye değil, “Koca bir yılın ağırlığını, yorgunluğunu üzerimden bir atayım, gönlümce eğleneyim” düşüncesiyle başlatıp sonlandırır. Bu durum “Şöyle bir gezip dolaşıp, tatil yapıp, kafamı dinlemek ve hiçbir şey düşünmek istemiyorum” fikrinin tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın, bir yere gitmek ve gezmek için, içinde büyüttüğü o heyecan havai olunca bir şeyleri öğrenmek ve öğrenilenler üzerinden fikretmek de pek kabil değil. 
Şimdi kolayca, “Ne var yani, bunca işin yükünü çektik; biraz gezip tozmak ve eğlenmek hakkımız değil mi?” diye düşünenleriniz olabilir. 


Fakat, “Sürekli tüketmeye ayarlı zihinlerimiz bizi ne kadar yanıltıyor?” sorusunu da sormalıyız kendimize. 
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Kulağımıza fısıldanan her şeye kanıp bunların peşi sıra gitmek anlamsız. Bu biraz da sosyal psikolojiyle alakalı bir durum. Sosyal biliş diye bir kavram var. Bu kavram bizim toplumsal dünyaya ilişkin bilgileri yorumlama, analiz etme, anımsama ve kullanma biçimlerimizi ihtiva ediyor. Bu tanımı niçin kullandığıma gelirsem şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün hâkim ideoloji ve onun dünya üzerindeki tahakkümü, insanları öylesine bastırmış durumda ki, kişinin sosyal biliş durumu içinde “kendi için” olanı istemesi zor. 


Bu seküler ve kapital dünya algısı bize yorumlama, analiz etme ve bunları kullanma hakkı tanımıyor. Emredercesine kendi pişirdiği aşı önümüze koyuveriyor. Bize, “Gez, toz, arzula, keyfine bak. Hiçbir şeyi kafana takma” diyor. Sonra bunu bir güzel ambalajlayıp yine bize satıyor. 
Baktığımız zaman bugün “gezme” eylemini bilinçli bir şekilde yapan modern seyyahlardan bahsedilse de yaygın olan “yan gelip yatma” psikolojisi “gezi ve tatil” kültürünü hakikatinden kopartmıştır diyebiliriz. İnsanımız, şimdilerde sürekli ilan edilen ve hatta manifestolarla dikte ettirilmeye çalışılan yeni dünya düzenine uydurulmaya çalışılıyor. Bu düzen kimin aklından mülhem? Bunu sorgulamalıyız. Çünkü düzeni kuran akıl, dünyadan başka bir yer olmadığını insanlara yutturmaya çalışıyor. 


Her birimizin hayatına yasal bir otoriteymiş gibi karışıyor. Etrafa emirler savuruyor. Yasal otorite nedir bilirsiniz. Yasal otoritede bir üst ya da bir kişi, başka bir kişiye nasıl davranması gerektiğini söyleme hakkına sahiptir. Yaramaz bir öğrencisine fazladan ödev yapmasını söyleyen bir öğretmen ya da askerlerine savaşıp ölmeyi emreden bir generalin kullandığı yasal otoritedir. Bunu niye söyledim? 
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Bu misal, biraz olsun ne diyeceğimi açık etti sanıyorum. Şu an içinde yüzmeye çalıştığımız şey, yapay bir dünya algısından başka bir şey değil. Kim için? Tabii ki iman ehli için. 
Yani hakikate ulaşmak üzere dünyaya tamah etmeden ve onun süslü çehresinden yüz çevirip Rabb'ine sadık kalan- 


lar için. 


Dünyanın yapaylığını henüz görememiş olanlar içinse hâkim sistemin yasal otoritesi tıpkı komutanın askere emrettiği gibi bilinçaltına veya doğrudan yaşantıya sızıp tepeden sesleniyor: “Bunu giy, şunu iç, böyle gez, şöyle eğlen.” 
Gerisini düşünme diyecek kadar senin kafanı uçurmaya ayarlı bu sistem elbette bir yığın insanı bir yıl sadece tatil hayaliyle çalıştıracaktı. Başka ne olabilirdi ki? Tabiatımızın dış tesirlere açık hali bizi daha karmaşık bir hayatın içinde bocalatmıyor mu? Hermann Hesse'nin önemli eserlerinden biri olan Bozkırkurdu'nda şu paragraf insanın bu etkiye nasıl karşı koyamadığının örneği olması bakımından değerli: “İnsan neleri yutup sineye çekebiliyor, şaşılacak şey! 
Sanırım on dakika kadar bir gazeteye göz attım, başkalarının sözlerini ağzında uzun uzadıya çiğneyip tükürükle yoğurduktan sonra yutan, ama sindirmeksizin yine kusup çıkaran sorumsuz bir insanın düşüncelerinin gözlerimden geçip varlığımdan içeri girmesine göz yumdum.” 


Gerçekten müthiş bir tahlil. Bence birçoğumuz bize, “Şöyle yaşayacaksın!” diye dikte edilen modern çağın mahallelerinde bir yere kadar direniyoruz. Fakat son tahlilde algımızı, düzenimizi ve şahsiyetimizi bozan yapay dünya söylevini hap gibi yutarken buna göz yumuyoruz. İçimize sinen bu sinsi karaltının farkında olsak bile onun bize bir elbise biçmesine seyirci kalıyoruz bir süre. Sonrasında şahsiyetimiz, bizi dönüştürmek için var gücüyle çalışanların 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elinde dikilip biçiliyor. Çağ, yani yeni dünya hükümranlığına sahip seküler kafa bir kez daha yineliyor sözünü: “Seni yaşatan benim. Ben seninle varım. Düşünmene ge- 


(7 


rek yok. Ben senin için düşünürüm!” Robotlaşan insanlığı ne yöne çekseniz gelir. Tatil için, keyif çatıp eğlenmek için plan yapan insanlar biraz rahatsız olsunlar. Hayatlarını tanzim eden “şey”in kendi zihinleri olmadığını kavramak güç olabilir. Çünkü bu yutturulmuş bir hap. Tesiri vücutta öyle kolay kolay silinecek gibi de değil. Modernitenin gelip dayandığı şey onun yaşaması için ihtiyaç duyduğu insan vücudu. Onu savurmaya, ölçüsüz ve şuursuz biçimde 


yönlendirmeye memur çünkü. 


Ayrıca bugün gelinen noktada gezmekten ve öğrenmekten ne anladığımız biçimlendirilmiş ve yönetilmiş bir durumda. Soluğumuzu kesen ve bizi hazzın peşinden mütemadiyen sürükleyen etken de bu zaten. Oyun kurucular belli, teknik patronların taktik savaşı içinde küçük insanın bu saha şartları altında galip gelebilmesi pek muhtemel değil. Öyle mi? Bu yargıyı bize belleten hâkim düzen ve onun psikolojisi. İşe, gezmeye ara vererek ya da tatil prog- 


ramını çöpe atarak başlamanız gerektiğini söylemiyorum. 


Fakat ben şuna kesinlikle karar verebilmişimdir: “Çok gezip gönlümü eğlendirip bir şeyler öğreneceksem eğer, bu, kitapların bana verdiklerinin onda biri etmez.” Benim şimdiki tatil planım önümde dağ gibi birikmeye başlayan kitaplarım. Ancak ruhumu böyle yatıştırabiliyorum. Çünkü biliyorum ki yan gelip yatmanın keyfiyeti, içimde bulunan dünyevi hazları arka bahçeye top oynamaya çağırabilir; hele hele “çok gezip, öğrenmenin” anlamının yitirildiği bir çağda bu hiç de istenilen bir şey değilken! 


Sosyal Medya Uzaydan 
Nasıl Görünür? 


“İnsan; bir damla kan ve bin kaygı.” 


Sa'di-i Şirâzi 


İnsan var olduğu günden bu tarafa hep kendini ifade etme üstüne kurmuş hayatını. Goethe, insanın varlığını doguran bu gayretin arkasında yatanı dile getirirken, “Anlam, eylemden doğar” demiştir. Yani bir biçimde içimizi dökebildiğimiz veya bir başkasıyla konuşabildiğimiz ölçüde “anlam” taşıyoruz. Kendimizi buna inandırmış varlıklarız. 


Eylemin ölçütüne ya da kurucu öğelerine gelirsek orada karmaşayla yüzleşiriz. Çünkü eylemin aslı tek buutlu değildir. Kendini tanımakta güçlük çeken insanın kendini tanıtması da eylemi sakatlayan bir durum ayrıca. 


Şimdi iki problem çıkıyor karşımıza. İlki varlığını ortaya koymaya çabalayan insanın karşılaştığı karmaşa, 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ikincisi insanın henüz kendini bilmemesi durumu. Bu iki sorun yüzyıllardan bu yana insanın peşinde kuyruk gibi sallanıp durmuştur. Her kuşak kendisine aktarılmış olan zihin mirasını çoğu defa yerde bırakmış olduğundan insanın en öncelikli aşılamayan meselesi iletişim ve buna bağlı olarak da dil olagelmiş. 


İletişim araçlarını daha çok kendi belirleyen toplum yapısından, iletişim araçlarını bir şirketin veya sermaye sahibinin ortaya çıkarttığı ve çaktırmadan dayattığı bir toplumun inşasına taşındığımız şu günlerde dilin halen problem olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 


İnsanın içinde bir “ifade canavarı” dururken ağzının suyu akan birtakım sosyal medya şirketleri, haberleşmeyi birkaç kanal tekelinden alıp arzularını bastırmakta güçlük çeken bireyin eline vermekle bir tür öğütme aracına yahut eritilemeyen bir çöp yığınına çevirmiştir. 


Sosyal Medya: Günübirlik Tüketim 


Şimdi bu “ifade canavarı” metaforunu biraz açalım. 
Öncelikli meselesi karnını doyurmak olan bir toplumun kendini “para kazanma” üzerinden tatmin edemeyeceğini bilen sosyologlara mı danışıldı, cilt cilt raporlar mı hazırlandı bilemeyiz. Fakat herkesin bir ağı, herkesin bir haber verme alanı ve mikro medyası olduğu sürece insanlar daha çok para harcamanın ve daha fazla arzu etmenin peşi sıra gideceklerdir. Çünkü bu insanın tatmin arayışının çeşitliliğini ortaya döküyor. 


Aslında daha da vahimi birçok toplumun kendi içinde yabancılaşmaya doğru itilmesine seyirci kalınacağıdır. 
Şimdi ağzı gram laf yapmayan asosyal kişilerin kliniği 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olarak da okutulmaya çalışılıp belletilen (Bu çok yanlış bir yargıdır. “Yanılgı nedir”e verilecek nadir örneklerdendir) sosyal medya, bir sonraki kuşağa aktarılacak bir zihin tarihi bırakmayacak denli hazırlop ve günübirlik tüketmeye ayarlıdır. 


Bunun farkında olmadığımız her gün, içimizde duran “ifade canavarı” bizi daha çok söz söylemeye veya haber vermeye sevketmeyecek, aksine bizi bu çağın içinde metalaştırılmış bir sürü ürünün alıcısı konumuna getirecektir. 


Yani uzun lafın kısası, her arzın bir talebi ve bir de pazarı vardır. Milyar dolarlık kazançları ve bir o kadarlık sermayeleriyle sosyal medya patronları hep dillendirildiği gibi toplum mühendisliğine soyunmak yerine büyük adamlara (güya büyük) pazar alanı açmaya devam edince 


işin rengi başkalaşıyor. Tabii ki görebilene. 


Bu medya kanalları üzerinden reklam pazarının ne kadar genişlediğine bakarsak durumu biraz kavrayabiliriz. Adamın biri insanların vakit geçirebileceği bir alan açıyor. Haydi diyor, birbirinizle konuşun, birbirinize haber taşıyın, yeni insanlarla tanışın, söz sahibi olun. Ben de alışkanlıklarınızı, korkularınızı, hazlarınızı, vaktinizi, arkadaşlarınızı, öfkelerinizi kayıt altına alayım. Yalnız bununla da yetinmeyeyim, bir de sizin farkında olmadığınız özelliklerinizi keşfetmenizi sağlayayım. Vay be! Ne icat ama. 


Tanınma Arzusu 


İfade canavarının kudurmasıyla sosyal medyaya sarılan yığını düşündüğünüzde, bu tatminsizliğin yanı sıra bir başka güdünün de harekete geçtiğini rahatlıkla görebiliriz. 
Nedir o? “Tanınma arzusu.” Bu arzu hiçbir başka duygunun galip gelemeyeceği kadar dipsizdir. Bununla karşı karşıya kalan insanın yaşadığı ise artık karmaşa değildir. 
Bundan böyle o, bulanıklığın iktidarında başı dönmüşlerden biri olarak karşımızda durmaktadır. 


Duru olamayan bu zemin, dil sorunuyla boğuşan insancığın yalpalayıp düştüğü, içler acısı bir manzaradan başka bir şey sunacak da değildir. Büyük adamın, sineğin yağından bile pazar oluşturacak kadar iştahlı aklı, aynı zamanda senin postundan yararlanmak için değil de nedir? 
Sen bu mecrada gözün gözü görmemesini insanların belli belirsiz yöneldiği arayışlarında ararsın fakat iş başkadır. O patronlar atın hangi yöne gideceğini, filin ne şekilde hareket edeceğini çoktan belirlemiştir bile. 


Ya diğerleri? Yani sosyal medya içinde sıkışıp kalmış insanlar, labirente mahküm edilmiş deney faresi kıvamın- da her gün bir doz daha almaya memur halde. Sözün varlığından, lafın egemenliğine döndürülmüş bir dünya beni rahatsız ediyor ve bu sebeple lakırdıyı çoğaltan güruhun ancak kendi tatminiyle meşgul olduğunu gördükçe “tanınma arzusu”nun insanı ne denli esir alabileceğini görebiliyorum. 


“Modern çağda hiçbir üstün niteliğin, politik ya da düşünsel alanda, eylemde olsun, düşünceyle olsun, dile getirilmesi mümkün değildir” diyen Pessoa'nın “dil ve ifade” sorununa işaret ettiğini kavramaya çalışırken, gelinen “şu içinden çıkılmaz bir hal alan çağın” ne kadar da basitleştigini ve modernlik kaygısı içinde insanların kendini pazarlama işine nasıl da giriştiğini acı ki görüyoruz. 


Sosyal medya işte tam da buna çanak tutuyor. Fikir serdetmek şöyle dursun, şimdilerde çok beğeni alan ve hap 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gibi yutulan, meydana çıkma furyasının neticesi olan sosyal medya fenomenleri ise Pessoa'ya inat güya üstün nitelik üretmeye ve yepyeni bir dil oluşturmaya namzet. Şu fenomen diye parlatılan insanlara ve o pâyeye aday olarak gösterilenlere yazık edildiğine kanaat getirmek zor değil. Bu mecrada ünlü olmak için binlerce takipçi satın alarak kendini paralayanlar önümüzdeki beş on yıl içinde hiçbir şey olamadıklarını gördüklerinde psikiyatri klinikleri hasta yogunluğundan dolayı mantar gibi çoğalırsa şaşırmayacağım. 


İş buraya varmadan insanlar, niteliği bu alanlar üzerinden üretme yanılgısından kurtulmalı, çünkü durdukları yer sadece nicelik için varolan ve asla nitel olanı öncelemeyecek bir ideolojiye sahip. Neden mi? Çünkü nitelik, modern anlayışın içinde para etmiyor. İnternetin kesilmesiyle veya elektiriklerin gitmesiyle kendini pazarlayamadığı için krize girecek bir yığın insan var. Birçoğu da acınacak halde. 


Yahu sen bir asır laf devşirsen, söz dizsen, üç gün sonra yerine daha cazip bir pazar alanının planlandığı bu sosyal ortamda ne kadar ünlensen ünlen balonun içinde hava zerresi gibisin, küçücük bir iğne varolma sebebi olarak gördüğün “dil ve iletişim” anlayışını değiştirecek: “pofff”. Sonrasında, o içindeki tanınma ve ifade canavarı aç bir timsah gibi kıyı kıyı yol almışken hiçbir av bulamadığı için seni yemeye başlayacak. Bu sosyal ağ, sadece iyi bir kurmaca, hepsi bu! Bu gerçeği ıskalamamalıyız. 


Sanal Oyuncaklar Dünyası 


Necip Fazıl, Dünya Bir İnkilâp Bekliyor adlı kitabında der ki: “İbn Sinâ, ışığı zamanın dışında farzederdi. Halbuki bugün ispat edilmiş bulunuyor ki ışık bir saniyede 300.000 kilometre hızla akıyor. O da zamani... 
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Zamanın dışında hiçbir şey yok; bir şey var içimizde zamanın dışına tırmanmak isteyen... Zamana sığamayan bir şey var insanda, o da ruh! Çünkü o zamansızlık âleminin hatıralarını taşıyor. Fakat biz farkında değiliz.” İşte şu zamansızlık âleminin hatıralarını taşıyan ve bizim bir türlü farkında olamadığımız ruh, bizdeki yabancılaşmanın asıl saiki. 


Yabancılaşmanın dönüştürücü gücü ruhumuzu idrak edemememizden kaynaklanıyor olabilir mi? İşte ruhundan bağımsız yaşadığını zanneden insan (ama sadece zanneden) patronların kurduğu sanal oyuncaklar dünyasında anlam arayıp kendisine yeni adlar takarak gün eskitiyor. Bu da kendimizle asıl varlığımız arasındaki makasın ağzını açıyor. 


İnsanın yaratıldığı o ilk zamandan bu yana yanılgıların çetelesi tutulsaydı, milyar sayfalık bir külliyat çıkardı ortaya. Yanılgılarımızın tarihi o kadar katmanlı ki bu hepimizi boğabilir. Şimdi yaşadığımız çıkmazların elbette ki ardılı, öncesi var. Yoksa bu tepeden inme, paranın gücüne inanan insanların çağı yapboz gibi kurcalaması öyle kolay iş dešil. İnsanlar yeni arayışlara ve heyecanlara teşne olduktan bu yana bütün varlığını başkasının cebini dolduran, kendisinin ise aklını boşaltan icatların peşinde hani neredeyse uzaydan bile kullandığı alanın görülebilecek kadar sağlam temellere oturtulduğunu düşünürken yanılgılar tarihi ansiklopedisine yepyeni bir madde daha eklemiş oluyor. 


Bana öyle geliyor ki uzaydan bile farkedilebilecek bir kalabalığı bünyesinde barındıran ve neredeyse milyonlarca insanı saatlerce kafesleyip bir arada tutan bu büyük ağ, gün gelecek mikroskopla bile gözlenemeyecek. Kim bilir, belki de benim tezim “yanılgılar tarihine” geçer. Bekleyip göreceğiz. 


Yapay Karakterler Çağına Giriş 


İnsan kendi gerçekliği içinde tanır kendini. Dünyaya geldiği andan itibaren etrafını el yordamıyla tanıma arzusundadır. Aslında kendisini tamamlayacak maden içtedir ve o için karanlığından ürker ilk olarak. Gürültüsü dinmez bir yeryüzünde, kendisi için yeni “anlamlar” arama çabasını çok sonra öğrenecektir. O çok sonralar geldiğinde ise ihtiyaç duyacağı “kimliği” başkalarınca düzene sokulmuş olunca şu “yeni anlamlar” arama çabası kitlesel yönlendirmenin değirmenine su taşıyacak sadece. İnsanın kendini bilmesi ve hakikati kavraması açısından ne kadar da sancılı bir tablo değil mi? 


Günümüze gelene kadar bir kimliğe sahip olmak için türlü taklalar atanlar neredeyse yabancılaşmanın ve dahi o keskin dönüşümün bir parçası olarak elden ele taşındı durdu. Başkalarının ağzıyla kendi değirmenimize su taşır 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halde bulduk kendimizi. Şaşırmadık buna. Yadırgamadık da. Sadece hatalarımızın seyrine daldık. Alt tarafı dünyaya gelen diğerleri gibi düşünmüşüm diyerek geçip gidemeyeceğimiz bir mesele bu. 


Şimdi asıl soru şu: “Biz kendi gerçekliğimizi nerede kaybettik?” Öyle ya hep söyleyip duruyoruz, şu postmodern çağın sahte kimlikler ürettiğini ve bizi de bir biçimde kullandığını. Böylesi bir düzende herkese bir pâye herkese bir rol düşüyor mu? Düşenler, düşmeyenlere dağıtmak için hazır zaten. 


Yapaylıkta çağ açıp çağ kapatan bir vaktin içindeyiz ya işte şimdi biraz da şaşkınlıkta çağ açıp çağ kapatan bir vakte doğru eğilip bükülüyoruz. Önümüzdeki kapıları aralayanlar bize güya rol model olması için bir terzi hüneriyle dikilmiş elbiseler gibi; renk renk, çeşit çeşit ve nefsani. İzlediğimiz diziler, eğlence ve yarışma programları uyutulmamız için süslenmiş cibinlikler gibi. 


İnsan kendi mağarasında yaşar diye bir laf vardır ya hani. Mağara metaforunu kırıp dökmüş olan postmodern düzen, insanı kendi içinden çıkartıp farklı boyutlardaki kafeslere tıkmış durumda. Keşke halen kendi mağaramızda yaşıyor olsaydık. “Kendimizi bilmeyi” model alıp en sahih kaynaklardan beslenmeyi sürdürsek fena mı? Bu “keşke”- ler temenniden sıyrılıp gerçekliğe varırsa ne iyi. İnsanın mağarasını kırmaya namzet sistemin karanlığı ise işte o ilkin el yordamıyla arandığımız çağlarımızda kendi karanlığımızdan ürkmekten beter bir şey. Aristo, “İnsan hayatta en çok taklitten haz alır” derken başkalarının ağzıyla konuşan ve çağın getirdiklerini olduğu gibi giyinen bir “eylem” - den bahsetmiyordu. 
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İnsanın öğrenmek için kendisinden önce gelmiş bir doğruyu ya da kendisinden daha üst birinden tecrübe edeceği şeyleri kullanma becerisine sahip olduğunu yadsıyamayız. Bu da insan tabiatıyla çelişmez. Fakat dünyanın hani şu, “Çivisi mi kaldı ki çıksın!” dediğimiz dönemde insanı tüm gerçekliğinden arındırıp onu hazır kalıplara dökmesi “bilmek” eylemini şerre çeviriyor. Yani insanın nefsini tanımasının önüne bir biçimde geçilmiş oluyor ne yazık ki. 


Postmodern çağın ihtiyaçlarına cevap vermek için âmâde olan yığınlar, ona hazır olmayan insanları kurup ayarlamak için hazır kıta bekliyor. Onlar için tehdit olan ne diyecek olursak, hakikate yönelmiş insanları ve kendi gerçekliğinden kopmamak için direnen toplumları gösterebiliriz. Boşuna insanın gerçekliğinden “arındırılmasını” amaçlamıyorlar. Bilhassa istiyor bunu sistem. Çünkü bu arındırma (o akla göre) kendi düşünü, anlayışını, arzusunu belletmek için şart. 


Giddens, Modernliğin Sonuçları adlı kitabında, “Soyut sistemlerin gelişimiyle, kişilikdışı ilkelere ve kişinin tanımadığı insanlara duyulan güven, toplumsal varoluş için vazgeçilmez bir şey haline gelir. Soyut sistemler tarafından yapılandırılan rutinler içeriksiz, ahlâk dışı bir yapıya sahiptirler; kişilik dışılığın giderek artan bir biçimde kişiselliği yutması fikri de geçerli bir fikirdir” diyerek insanı tehdit eden asıl canavarın oluşturulmuş “rutinler” oldugunu açık ediyor bize. Kullandığı bazı anahtar kavramlar var. Onlardan biri soyut sistemler. Bu soyut sistem anladığımız kadarıyla hâkim olan. Yasa koyucu. 


Şöyle dikkatlice baktığımızda görürüz ki bizi rutinlere boğan bir dünyanın içinde çırpınıp duruyoruz. Televizyon, oyun, eğlence gibi rutini inşa eden yapılar aklımızı 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da bedenimizi de kendi seçeneklerine mahküm ediyor. Bu gerçekten korkunç bir şey. Söz gelimi bugün televizyon dizileri sayesinde kafeslenen insan aklı, üretimden çok tüketimin bir parçası olarak varlığından ödün vererek, yok oluşa yamanıyor. Bilinç burada yarı uyur vaziyette. Soyut sistem, insanın doğrudan kişiliğini hedef alırken, onun yapısını da çok iyi tahlil ediyor elbette. 


Giddens'ın dediği gibi kişilik dışı ilkelere ve kişinin tanımadığı insanlara duyduğu güven ürkütücü derecede bizi istediği yöne çekebilecek kadar güçlü. Bu güvenle birlikte popüler kültürün önümüze altın tepside sunduğu karakterler sahihleşiyor. Oysa perdenin ardında gayri sahih duran ve yapay bir karakterden söz ediyoruz. Çarpıcı olan şu ki, o ya da bu biçimde kendimizi bu sahte karakterler dünyasında birinin tarzını seçmeye mecbur bırakılmamız. 


İnsan gücünün yok edildiği, makineler çağının çoktan yerleşik kılındığı ve üreterek değil, tüketerek büyüyen büyük bir toplum oluşumuzu hangi nedene bağlayıp açıklayabiliriz ki? Paul Lafargue'ın tespiti bizim ürettiğimizi sandığımız şeylerin içinde nerede olduğumuzu açık ediyor. Şöyle ki: “Üretici sınıfın kendini mahküm ettiği perhiz, burjuvaları, düzensizce imal ettiği ürünlerin aşırı tüketimine kendini adamaya mecbur eder.” 


Şimdi bu tespiti düşünürken akla başka bir şey daha takılıyor. Bugünün insanının artık somut tüketimden soyut tüketimlere geçtiğinin yadsınamaz olduğu gerçeğini düşünüyoruz. İşte bu soyut tüketim, bizim nasıl bir kişiliğe sahip olmamız gerektiğini bildiren yasaları düzenlerken, bizden sessiz bir kabul bekliyor. Bizler ses çıkartmadığımız müddetçe benliğimizi ve bizi var eden “gerçekliğimizi” ortadan kaldırmaya yeltenen düzen sihirbazlarının işi 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çok rahat. İnsanı değersizleştiren ve dünya isteklerinin şehvetine boğan popüler üretimler, “Bu dünyadan başka 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bir yer yok!” algısını yerleşik kılmak için yanı başımızda duruyor. Sonra olanlar oluyor ve hikâyemizi kaybediyoruz. Balkonlarda sardunyaların, fincanlarda kırk yıllık hatırların, okuma ve sohbet meclislerinin, sıradanlaşmayan dostlukların henüz silinmediği bir yeryüzü düşlüyoruz en 


fazla. Bunu da yapamıyoruz bazan. 


Yapay karakterlerin peşi sıra gidildiği bir dünyada kendi hikâyemizde silik bir karakter olabiliyoruz; asıl adamların daha güçlü olmak için birbirine diş bilediği yoldan, geçip giden ve kimselerin farkında olmadığı üçüncü ve hatta sayılamayacak denli ortada olmayan insanı oynuyoruz. Sıradanlaşmanın ve tekdüze yaşamın kısa tarihi içinde en geniş parantez tüm gerçekliğini yitirmiş, kendi varoluşunu başka bedenlerin taklidinde aramış insanlar için açılıyor böylelikle. Bu da o insanlar adına ikinci bir hikâyenin olmayacağı anlamını taşıyor. 


Sadece dünyalık düzenin ahlâk anlayışını benimsemiş yığınların çöküşünü seyredeceğimiz günlere ne kadar kaldı? Üç, iki, bir... 


Okumadan Geçme! 


Günümüz toplumuna ezberletilen bir laf vardır: “Bakmadan geçme!” Şöyle bir etrafımızı kolaçan ettiğimizde bizi gereksiz ayrıntılara boğan çevremizin önümüze koyduğu reçeteyi “daha iyi hayat, tasasız başım” anlayışıyla okur ve kabul ederiz. Fakat neden sonra ağrımayan başımız ağrır ve iyi diye beklenen o parlak gelecek bir anda yok oluverir. Her koşulda “ben”imizi doyurmak için her gün sokağın kalabalığına karışır ve bir şekilde “iyi anlaşılmaya” çalışırız. Bir ürünü pazarlarken, biriyle tanışırken, bir iş görüşürken, seyahat ederken... 


Liste böyle uzar gider. Toplum içinde iyi anlaşılmak için türlü numaralara bel bağlayanları da görürsünüz, saf bir dille hiçbir gayret gözetmeksizin derdini gerçekçi bir biçimde izah edeni de görürsünüz. Yani anlayacağınız eşyayı zıddı ile ilişkilendirip çözümleme eğilimini birbirimizi anlamaya çalışırken de gösteririz. Bunun farkında olmasak da ifadelerimizin bağını bir olumlu bir olumsuz önerme üzerinden vermeye yelteniriz. Yelteniriz diyorum çünkü dilimizi rahatlatan bir mantığı böylece kurmuş sayar beynimiz. 


Fransız antropolog David Le Breton, “Kültürün, yani ortak bir anlamlandırmanın ve tavrın verdiği karşılık, kimlik duygusunu korumayı ve durumu denetlemeyi mümkün kılan antropolojik mevzuatlar bütünü içinde yer alır” der. İnsan davranışları bir biçimde “kimlik koruma” refleksinin etkinliği yahut etkisizliği üzerinden hesaplanabilir mi? Bu soruyu anlamaya çalışmak lazım. Neticede eğer bir şeye refleks diyebiliyorsak, o mutlak surette olmasa da kontrolümüz dışında teşekkül edebilir. Kimliğin muhafazası en yalın sosyal etkileşim esnasında bile biz farkında olmasak da gözetilebilir. 


Şimdi biri bize, “Bakmadan geçme!” diye bir ricayla karışık emir cümlesi kurduğunda onunla hangi şartlarda bir iletişim kurabiliriz? Bu dili, içinde, “Bakmadan geçemezsin” anlamını da ihtiva ediyor gibi anlarsak korunma içgüdümüz harekete geçecek ve iletişim oracıkta kopacaktır. 


Fakat ters bir okuma yaparsak şunu görürüz: Biri bize, “Bakarsan yararına, bakmazsan hiçbir şey kaybetmezsin” dese daha yelkenleri suya inmiş vaziyette ve şüphe etmeden yaklaşabiliriz. Ne var ki böyle bir cümleyi zıddı ile anlamaya çalışmak yersizdir. “Bakmadan geçme!” sana direkt odaklanman gereken noktayı işaret ettiğinden temas etmesen de yönlendirilmiş olursun. Bu da bizi boğan “dil” gücüne dayılı bir problem gibi görülebilir. Bu sorunu, “Günümüz insanı modern Bâbil Kulesi'ni mi inşa ediyor?” sorusu üzerinden anlayabiliriz belki. 
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Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde adlı kitabında, “Hint, ilk bakışta bir Bâbil Kulesi. Her bölgede ayrı bir dil. 
Ufak tefek lehçeler bir yana yirmi yedi dil konuşulur bu ülkede. Kuzeydekilerin en eskisi bin yaşlarındadır, güneydekilerin iki bin” der. 


Günümüzün dil inşacılarına bakıyorum ve diyorum ki yapay dillerin, sanal geçekliklerin, arzuyu depreştiren sloganların çağında insanların hakiki dilini unutturan bir keşmekeş örülüyor. Bunun adı da, “Post Bâbil Kulesi retoriği.” Post Pop kültürün merkezine aldığı bir yenileşme hareketi olarak da okuyabileceğimiz bu “dil” bizi yüksek sanata, ileri mimariye, güçlü teknolojiye, ulaşılmaz gibi görünen daha birçok tasarlanmış odacıklara çekebilir mi? 
Burada yüksek sanattan anladığımız, teknolojinin ne olduğuna dair fikrimiz, ileri mimari dediğimiz şey nedir onu önce ortaya koymalıyız. 


“Şimdi yüksek sanat, düşük sanatın hemen üstünde bulunur dersem gülersiniz. İleri mimari de geride kalanların üstüne bina edilenler midir?” diye sorsam gene gülersiniz. Sanatın da mimarinin de teknolojinin de bir dili ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. Daha da önemlisi bu varlıkların, bildiğimiz anlamda dilin kurucu gücüyle ortaya çıktığıdır. 


Eğer diliniz, lisanınız teknolojinizi kuruyorsa üstünsünüzdür. Şayet teknoloji dediğiniz şey dilinizi kurmuşsa felakete hazır olun demektir bu. Bu noktada, işi tutup da kitle iletişim araçları ve benzeri bilgiyi üreten, sunan araçlar üzerinden çıkmaza sokmak istemem. Hâlihazırda dilin kurduğu araçlar yerine, araçların kurduğu bir dilden bahsetmemiz meseleyi vuzuha kavuşturacaktır. Yazımın hareket noktası, “Bakmadan geçme!” cümlesi de dilin buraya sonradan dahil olduğunu ifade ediyor. Belki ikinci Bâbil vakası 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dilin karışmasıyla teşekkül etmeyecek. Fakat anlamın bulanıklaşması ve hatta kaybolması olarak karşımıza çıkacak. 


Pazarda, çarşıda, sokakta kendini dünyadan ayıran ve, “Sadece ben varım!” diye gezinen insan tipine nasıl gelindi sorusunu sorarak “anlamın kaybolmasını” açıklayabiliriz belki. Başta ifade etmeye çalıştığım “kimlik koruma” meselesi, postmodern zamanları anlayabilmenin anahtarı olarak iç cebimizde saklı. Bundan yüzyıllar önce yaşayan insanların iletişim dilleri neye benziyordu, ilişkiler nasıl kuruluyordu? Zannettiğimizin aksine bundan üç bin yıl önce de tarladan hasat ettiği buğdayı işledikten sonra onun yapay bir anlama ihtiyacı olduğunu düşünmüş müydü insanlar? Ona yeni bir ad bularak onu daha cazip hale getirmeyi tasarlamışlar mıydı? 


Kurucu Güç Olan Dilden Anlamın Bulanıklığına 


“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır” diyen Wittgenstein 1889'da doğmuş ve 1951'de ölmüştü. Yaşadığı yıllar dünya siyasi tarihinde keskin inişlerin ve kırılmaların birbiri ardınca geldiği yıllardı. Sanayileşme hamlelerinin hız kazandığı, makinelerin kullanımının yaygınlaştığı, insan iş gücünün kırılmaya başlandığı, bankaların yönetimi devralmaya başladığı, kitabın ve diğer yayınların artık “yeni dünyaya” hazır bir paket olarak programlandığı o geçiş devresi aralığında yani. “Vay be ne aralıkmış ama!” 
dedirtiyor insana. Şimdi bu günlerden o günlere baktığımızda hemen ilk elden iki şeyi açıkça görebiliyoruz: 


“l ve 2. Dünya Savaşı, halkın açlığı üzerinden yükselen yeni burjuvazi.” Bu iki illetin sıçradığı yer bugünkü Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz. Bu ülkelerin iki büyük ortak yönü var. Tarihte hep ortaklık kurarken görürüz bunları. Önce birbirlerini yemişlerdir, sonra anlaşmış gibi aynı eylemi sürdürme eğilimi göstermişlerdir. İlk büyük ortaklık hepsinin birer kolonyanist devlet olmasıdır. Sömürgeci tutumları aslında onların akraba olduğunu gösterir. İngilizler'in Hintçe'yi ve o toplumun anlam haritasını, kültürel kodlarını ne denli bozduğunu söylemeye gerek bile yok. Halbuki dünyada en çeşitli dil varlığına sahip bir coğrafyadan bahsediyoruz. O günlerde bir İngiliz'e, “Şekspir mi, Hint mi?” diye sorsanız şu cevabı kolaylıkla alırdınız: “Hindistan'tan vazgeçerim Şekspir'den asla!” Bu bir İngiliz'in, dilini ve edebiyatını ne denli önemsediğinin göstergesidir. İngilizler silah gücünden önce, kurdukları yapay propaganda diliyle Hint'i zaptetmişlerdi. 


Örnekleri çoğaltmak mümkün. Fransa Cezayir merkezinde Afrika'ya, Portekiz ve İspanya Latin Amerika'ya balyoz gibi inmişti. Bugün işgal ettikleri topraklarda bulunmasalar da geride dillerini ve kültürlerini ve en önemlisi de “anlamlarını” bırakmışlardı. Anlamlarının kalması sayesinde sömürdükleri insanlar onlardan şikâyetçi olmamış ve hatta bazı kesimler varlıklarını onlara ithaf etmişti. Tabii bunu basit bir tatlı dille yapmadılar. Dilleriyle sömürdükleri insanlar için yeni sınırlar çizdiler. Bugüne gelindiğinde bu devletlerin sömürdüğü topraklarda halen kolonyanist etkilerin kaldırılamadığı görülür. 


Sömürgeye uğramış insanlar ne yazık ki, İngilizler'in yahut Fransızlar'ın kendilerine daha fazla imkân ve daha çok özgürlük getirdiğini düşünürler. Bu onların önce çaresiz bırakıldığını ve sonra tasarlanmış bir hayat tarzına zorlandığını gösteriyor. Sömürgeye ilk mâruz kalanlar bu zorlanmaya direnmiş fakat sonrakiler dilin gücüyle, 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siyasetle asimile olmuşlardı. Kendilerinden sonra gelenlere aktaramadıkları gerçek, kolonyanistlerin, “Bakmadan geçme” dediği ve teklif edilen sözüm ona dertsiz, tasasız hayatla yer değiştirdi. 


Ne yazık ki önce düşman olarak gördükleri sömürgecileri sonradan kendilerine daha iyi hayat vaat ettiği için el üstünde tuttular. Bunlar sömürge sonrası ikinci ve üçüncü nesildendi. Günümüze geldiğimizde bu devletlerin ikinci ortak paydasının “ekonomik iş birliği” ile alakalı olduğunu görürüz. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Birliği Merkez Bankası... Yani finans ekonomisinin tahakkümünü kurmasından söz ediyoruz. Artık silahlarla Afrika'nın bir bölgesi işgal edilmiyor; banka kasaları, internet serverları ve medya plazaları vasıtasıyla bütün 


dünya aynı anda işgal ediliyor. 


Yıllar önce, birlikte aynı eylemi farklı coğrafyalar üzerinde gösterenler, bugün yeni bir paydada buluşmuş değil midir? Ve bir yerden de birey olarak bizler toplum içinde “bizi tahrik eden” post pop hiyerarşilerin emrine âmâde gibi ortalıkta dolaşmıyor muyuz? Post Babil Kulesi'ni örmeye çoktan başladılar bile. Bu defa ana dilimizin yitmesini konuşmayacağız. Aynı dili konuşsak da bir türlü “anlamı” kuramayacağız. Çünkü çağı kuranlar onun bağlamını da yapay bir dile dayandırıyor. Ve sonra o yapay dili farkında olmadan kabul ediyoruz. Zira her Allah'ın günü bir sağımızdan, bir solumuzdan sloganlar kopuyor ve birileri her anlam yüklediği şeye, “Bakmadan geçme!” diyor. Ben de bu öğretilmiş yönlendirmenin paralelinde şunu tekrar etmek istiyorum: Anlamın saf suyuna çöp karıştırılan bir çağda, “Okumadan geçme!” 
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Cemil Meriç: (1916-1987) Sosyolog, düşünür, deneme yazarı ve mütercim. Ansiklopedist ve otodidakt bir düşünür- | dür. İdeolojik kalıpların dışında, derinlemesine ve köklü bir 


düşünce tarihi okuması yaptı. Yazdıklarında yerli bir bakış yakalama çabası hâkimdir. 


Ludwig Wittgenstein: (1889-1951) Yahudi kökenli Avusturyalı filozof, mantıkçı. Avrupa'nın o güne kadarki meselelerini, felsefe tartışmalarını dil ve mantık ekseninde tartıştı. 
Martin Heidegger'le beraber, felsefenin geçtiğimiz yüzyılda gelip lisana dayanmasında rolü vardır. Felsefe yazımında tekrar fragman, pasaj tarzının öne çıkmasına sebep olanlar arasındadır. 


David Le Breton: 26 Ekim 1953'te doğdu. Fransız antropolog ve sosyolog. Strasburg İnsan Bilimleri Üniversitesi'nde prefesördür. Araştırmalarını beden ve riskli. tavırlar antropolojisi üstünde yoğunlaştırmış, bu arada sessizlik ya da yürüyüş gibi daha kişisel temalara da el atmıştır. Yürümeye 

Övgü, Bedenin Antropolojisi ve Modernite, Acının Antropolojisi, Sessizlik Üstüne gibi kitapları dikkat çeken çalışmalar arasında gösterilir. 


Kültürden Post-Popkültüre 
Yatay Geçiş 


Yeni anlayışların, parlak buluşların paketlendiği ve bilginin üretim bandında hareketli bir nesne konumuna indirgendiği çağın henüz başındayız. Kimileri şimdi yaşadığımız zamanlara bundan elli ya da altmış yıl önce modern çağ dedi. Daha sonraları modernin karşı cephesi de inşa edildi. Ona da “post” dediler. Post, üretilmiş veya düşünülmüş birçok şeyin ön adı olarak bellendi. Savaşlar, göçler, ekonomik buhranlar, insanın yaşadığı kriz, derken gözümüzün önü hiçbir zaman sütliman olamadı. 


Gözümüzün önü hiç de durgun değilken, hayat tarzımıza uygun düşmeyen yepyeni, pırıl pırıl standartlar sunuldu. “Toplumların birer ikişer kabuk değiştirmesi yaşanan sancılara çözüm üretecek yegâne şeydir” anlayışı da bu “yepyeni” kavramından ilhamla ortaya konulmuş oldu. 
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Alışmaya zorlandığımız hayat tarzı içinde birçok standart üretildi; yememiz, yutmamız, içmemiz ve okumamız için. 
Aslında burada kastetmek istediğim “standart” mevzu, insan hayatının bir parçası olan rutinler değil, tam aksine rutinleri bozan bir şey. 


Post-popmodern İnsanlar 


Para kazanmanın, çalışmanın, üretmenin, öğrenmenin ve fikrin “pop”laşmasıyla birlikte rutine ihtiyacımız da kalmadı. Bir toplumun etinden derisini sıyırması kolay olmazken, ona vaat edilen asıl şeyin değişimin kendisinin değil, sonuçlarının yani daha açık ifadeyle ganimetlerinin olduğunu anlatmak da post-popmodern insanların elleri- nin tersleriyle yaptıkları bir şey. Kural şudur ki vaat edileni istiyorsan acısını çekmek vaat edene düşmez. Sana yeni bir hayat sunan değişim paketlerinin içinde eriştiğin neticenin standartları ise bir sonraki aşamada yavan ve kullanışsız kalacağından sürekli bir dönüştürme programının dâimi üyesi olarak kendini suçlama! Toplumu, ama hep toplumu suçla. İşte bu içinde bulunduğumuz zamanın üretim bandı anlayışıdır. Bunun içine her şeyi koyabiliriz. 


Kitapları, filmleri, yayınları, nev zuhur icatları vb. 
Kısacası kendimizi sürekli etkileşim içinde bulduğumuz dış dünyanın marifetlerine ait olamayacağımızı kavrayamayacak kadar rutinimizi bozan etkenlerin yekününden bakarak okumalıyız bu durumu. Yapılan şey biraz da şu: Belli bir insan modeli için faydalı olan, onun çıkarına uygun olan veya kaçınamadığı şeyler onların dışında kalanlar için “tarz ve moral” olabiliyorsa genel bir tatmin ve memnuniyet çok da problem değildir. Bu da ikinci bir açı sunabilir bize. 
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Kültür Endüstrisi 


Günümüz insanının açmazlarından biri hiç kuşkusuz okumadan “biliyorum” demesi ve hiçbir fikri yokken “çözümleme” yapmaya kalkışması. Bu enteresan bir dilemma. 
Aslında hepimizin kanıksadığı bir durum. Hemen her gün televizyon ekranlarında, gazete sütunlarında rastlıyoruz böylelerine. Halbuki bu dilemmayı televizyon, gazete veyahut mecmua alanında değil de yanı başımızdaki insanlarla irtibatlı haldeyken yaşamalıydık. Çünkü bu saydığım alanlarda seçilmiş, seçkin, alanlarında yetkin insanların bulunduğunu düşünürüz. Öyledir de. Fakat bayatlaşma o kadar hızla yayılıyor ki fikrin iki paralık edildiği ve adına “piyasa” dendiği; bilginin, sanatın, politikanın üç kuruşa beş köfte hesabıyla döndüğü popkültür bizleri okumuş görünen cahillere çevirdi. Bunu asla rutinlerimizi bozan “kabuk değiştirten” konserve anlayışından bağımsız düşünüyor değilim. 


Pavese, Roman ve Insan 


Pavese'nin Yaşama Uğraşı adı altında kitaplaşan günlüklerini defalarca okumuştum. Bu günlükler 1935-1950 yılları arasında kaleme alınmış. Bazı fişlemeler yapmıştım zamanında. Pavese der ki: “Günümüzde artık kimse dünyanın dengesine inanmadığı için roman yazılamadığı görüşü doğru değil. Çünkü 19. yüzyıl romanı bir dünya yıkılmak üzereyken doğmuş. Hatta dünyanın yitirmekte olduğu dengenin yerini tutmuştu.” Harika. Neden harika? 
Koman türünü insandan bağımsız düşünemezsiniz, insanı da kültürü oluşturan malzemelerden çekip alamazsınız. 
Böyle bir bağlamı kurmak zor değil. 


Kırılmayı yaşayan insan ve dolayısıyla toplum olurken roman dolaylı yoldan değişime uğruyor. Böylece yazılı 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kültür ve endüstriyi oluşturacak dinamikler de gene insanın kabuk değiştirmesinin neticesi olarak yansıyor. Kısacası kültür, sanat, hayat dönüştükçe biz yabancılaşmıyoruz, biz yabancılaştıkça (benliğimizden koptukça) bunlar dönüşüyor. Her şeyden çok kendimize kızmalıyız yani. Pardon kuralı unuttum. Topluma kızmalıyız! Pavese devamında işi çok iyi bir yere bağlıyor: “Şimdi kendini yenilemekte olan bir dünyada yeni bir yasa arıyor roman ve bu yeni dünyada eski boyutları içinde kalamayacağını gösteriyor.” 


İnsanın Kendisi İçin Aradığı Yasalar 


Pavese'nin bu saptaması bize gösteriyor ki değiştirildiğini sandığımız kültür, sanat ve bu güçten doğan endüstri anlayışı kendi başına var oluyor değil. Bize yaşatılan yenilenmeler sonrasında kendisine yeni bir ad arıyor sanat dediğimiz şey. Günümüzün kırılma noktası ne peki? Bilirkişi olmak için sıralanan insanların pide kuyruğu kavramını, bilirkişi kuyruğu kavramına çevirmesi oldu olacak. Halen savaşlar, açlık ve göç de insanlığın çözemediği şeyler arasında. E, peki biz 19. yüzyılda yenilenen, yabancılaşan insanlardan farklı olarak neye benzediğimizi biliyor muyuz? “Okumadan” konuşan insan tipi bir yanda, “Bildim, oldum, piştim, yandım su döken yok mu?” diye bağıran insan tipi bir tarafta. Asıl tehlike ilk tipin diğer tipe nüfuz ederek onu da kendine benzetmesi. 


Ama dur bir dakika. Yanılıyor olabilirim. Neden mi? 
Her yüzyılı ayrı ayrı tahlil etmeye kalkışsam herhalde altmış üç sayfanın tamamı bile yetmez. Fakat hızlıca bir okuma yaparsak, en başat olaylardan hareketle, söz gelimi sanayi devrimi, ağır sanayi hamleleriyle başladığımızda insan refahının sağlanmaya çalışıldığı yalanını yutar halde 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buluruz kendimizi. Ardını siz doldurun. Daha sonraları makinenin sanayiye iyice hâkim olmasıyla, ucuz iş gücünü sağlamayan her şey çemberin dışına itilecekti. Burada insan en başta geliyor. Her şey insan için üretilir bu yeryüzünde, fakat öyle her şey insanlığı gözetmez. Basit bir denklem. 19. yüzyıl endüstri hamleleri kültürü de (odak noktada insan olunca) standart, tek düze bir kalıba sokmuş oldu. İnsanlığın yaşadığı buhranlar, ona değişim olarak yutturulunca ve sonucun daha parlak olacağı vaadi de kulağa hoş gelince gemi yürüdü gitti. 


Bugün her birimiz bu ağır hamlelerin neticelerine katlanmak zorunda bırakılmış durumdayız. Yüz kelimeyle yazılmış, içi fındık kadar dolu olmayan kitapları üretim bandı anlayışıyla ortaya koyanlar sadece paralarına bakarken, onları okuyanlar da neyi anlaması gerektiğini anlayamaz halde niyetleri ganimet olan tiplere omuz veriyor. 
Pavese, her ne kadar kendini yenilemekte olan dünyada kendisine yeni bir yasa arayan romandan bahsetse de aslında önümüzde buz gibi duran şey belki de birçoğumuzun gördüğü üzere; insanın kendisi için yeni yasalar arıyor olmasıdır. 


Gerçek Hiçbir Zaman Kurgu Kadar 
Dikkat Çekici Değildir 


Gerçekliğin ne olduğuna dair birçok insanın bir fikri vardır. Yalın, görünür, aklımızı kurcalamayan haliyle aslında çok da fazla izaha muhtaç görünmez durur. Kurgunun ne olduğuna ilişkin de belli başlıklar altında sıralanmış bazı tanımlarla karşılaşır ve biz de mutlaka kendimizce bir açıklama yaparız. Fakat ne var ki her iki kavram da birbiriyle açıklanmaya mecbur bırakılır. Eğer bu iki kavramı açıklamak durumundaysak; kurgu deyince gerçek, gerçek deyince kurgunun yerini tespit edip söze öyle başlarız. Bu da asgari ölçekte bize bir fikir verirken her iki kavramın da uzağında laf gevelemeye başladığımızın farkına bile varamayız. 


Bilgi felsefesiyle uğraşanlar şu en temel soruyu sorar: “Bilginin kaynağı nedir?” Fakat bu soru çok genel bir alanı kapsar. Bu soruya yanıt vermek için önce bilginin ne olduğunu tespit etmek, niteliğini bilmek ve sonra da onun neye yaradığını anlamak gereklidir. Ancak biri de çıkıp şunu kolaylıkla söyleyebilir: “Bilgi, yararlarından bağımsız olarak, kendi içinde değerlidir.” 


Birçok filozof, insanın sahip olduğu bilginin en önemli niteliğini onun “logos” içermesine bağlar. Yani temel olarak bu kavram mantık, akıl, gerekçe, söz gibi kavramlarla ilişkilidir. Bunları niye söylüyorum durduk yere? Bir soru sorarız ve onu açıklamak için tek bir argümanın yeterli gelmeyeceğini biliriz. Fakat gene de “genelleme” üzerinden bir şeyleri aktarmayı seçeriz. Bu işin kolayı mıdır, yoksa zihnimiz bizi böyle mi yönlendiriyor? O da başka bir konu ve sorun. 


Zıtlıkla Bağ Kurmak 


Söz gelimi “atom” sözcüğü bize neyin bilgisini verir? 
Günümüzün lisanıyla “atom” parçalanabilmiş ve silah haline de getirilebilmiş büyük bir enerjidir. Bu bilginin yüzyıllar önce böyle olmadığını Yunanca “atomos” teriminin “bölünemez” anlamına geldiğini bildiğimiz vakit anlayabiliyoruz. “Atom” kavramının eski Yunan'da daha çok metafizik anlamda temellendirilmeye çalışıldığını da söyleyelim. Demokritos diye bir adam var mesela. Atomu ikiye ayırıyor. Kavram olarak bölünemez olsa da. “Biri duyulara hitap eder, diğeri ancak akılla kavranabilir” diyor. 


Peki, “O zaman buradaki bilgi değişti mi yoksa öncesinde doğru bir bilgi değil miydi?” gibi sorular ardından gene başka sorulara kapı aralarız. Bu böylece sürer gider. Yani kısacası şunu görürüz hep: Bir şeyi açıklayacakken ya kendisiyle ya da zıddıyla bir bağ kurup açıklama yolunu seçeriz. 
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“Gerçeklik nedir?” diye bir soruyla muhatap olduk diyelim. Felsefeciler bu soruya ontolojik bir sorun olarak yaklaşacaklardır. Eğer Platon'a danışacak olursak gerçekliği algılarımıza açılan doğada, temas ettiğimiz yeryüzünde değil de aşkın bir yerde aramalıyız. Bu tezin zıddı, görünen dünya yahut eşyanın maddi yapısı olarak tanımlanabilir. Diyelim ki pek çok insanın imreneceği, her yönüyle mükemmel, çekici bir yaşam sürmektesiniz (çekici yaşam da ne ola?). Çevrenizdeki insanlar size değer veriyor ve saygınlığınız her geçen gün artıyor. Entelektüel bir birikiminiz de var. Millet sürekli size danışıyor; kitap tavsiyeleri, film tavsiyeleri, gezi tavsiyeleri filan da alıyor. Maddi ve manevi anlamda bir doyum yaşıyorsunuz. Böyle güzelcene yaşar giderken “gerçeğin” hiç de böyle olmadığını öğreniveriyorsunuz. Meğer siz gerçek diye bildiğiniz hayatta değil de anlamaya mecbur bırakıldığınız yapay bir dünya içindeymişsiniz. İşin sonunda, birtakım cihazlar aracılığıyla sistematik bir şekilde kandırıldığınızı, aslında bir bedene sahip olmayan, laboratuvarda tutulan, elektronik dalgalar yardımıyla dünyada yaşadığını sanan bir beyninizin olduğunu anlıyorsunuz. 


Bu kurgu doğruysa “yaşamınız ve gerçekliğiniz” bütünüyle bir yalan üzerine kurulmuş olur. Size söz konusu bu kurgunun “gerçekten” doğru olup olmadığını bilme şansı verilmiş olsun. Eğer dilerseniz, yaşadığınızı sandıgınız dünyanın gerçek mi yoksa kurgu mu olduğunu ve aslında bedensiz bir beyin olup olmadığınızı kesin bir şekilde öğrenme olanağınız da olsun. Böylesi bir karar zor bir karar olacaktır. 


Şayet “iddianın” yani yapaylığın içinde olduğunuzun bilgisini öğrendiğiniz anın “gerçekliğini” öğrenmekten vazgeçerseniz, hayatınız her zamanki gibi keyif içinde geçmeye devam edecek. Fakat gerçeği öğrenme kararı verirseniz, hayatınızda sahip olduğunuzu düşündüğünüz her şeyi kaybedeceksiniz. Böyle bir durumda birçoğumuz her ne olursa olsun bu olayın doğruluğunu öğrenmeyi seçerdik. Çünkü gerçeği bilmek isterdik. 


Gerçeklik dediğimiz şey bildikten sonra bizi etkisi altına alır. Kurgu ise içinde kalınan bir hal olup ne gerçekliğin bir yansımasıdır ne de onun bir alternatifidir. Kurgu sadece oluşun ve gerçekliğin tedirginliğinden uzak, bizi kontrol eden, dikkat çekici bir güçtür. 


Mağara Alegorisi 


Bir de şu açıdan bakalım bu varsayıma: Öğrenmenin bizde yaratabileceği olası psikolojik yıkıma rağmen, gerçeklikten tamamen kopma düşüncesi çoğumuzu tedirgin eder. 
Yapay yahut yalan bir dünyanın sunduğu zevkler ve mutluluklar ne getirirse getirsin, sürekli kandırılma halinde yaşamaktansa, gerçekliğin ve hakiki dünyanın kendisini bilmek isteriz. Kurguyu asla bilmek istemeyiz ne var ki, o hep vardır. Ortaya çıkartmaya gerek yoktur. Sürekli zihnimizdedir. 
Gündelik hayatta zihnimizde kalabalık eden ne kadar gereksiz “şey” varsa hep kurgulanmış olanın ürünüdür. 


Felsefe tarihinin en meşhur benzetmelerinden biri olan Mağara Alegorisi'ne bir bakalım. Devlet'in yedinci kitabında geçen bu mitosta, yer altında bulunan bir mağaradan söz edilmektedir. Bu mağarada insanlar başlarını sağa sola ya da geriye oynatamayacak şekilde zincirlemişlerdir. Arkalarında yanmakta olan bir ateş, ateşin önünden ise ellerinde farklı biçimlerde cisimler taşıyan insanlar geçmektedir. Mağaradakiler, sadece duvara yansıyanları görmekte oldukları için, tüm gerçekliği, duvara yansıyan 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gölgelerden ibaret sanırlar. Oysa zincirleri bir kez çözüldüğünde önce arkalarındaki ateşi, sonra da mağaranın dışındaki pırıl pırıl güneşi görecek ve gerçekliğin kendisiyle temas kurmuş olacaklardır (Devlet, 514a — 517d). 


Kurgu ve Gerçeklik 


Platon'un, gerçekliği, görünmeyen, uzak bir yerde araması eşyanın maddi yapısının neye karşılık geldiği sorununu kendi içinde doğururken; görünen dünya sadece bir yanılsamadır teziyle bir parça anlaşılmış olur. Peki, kurgu dediğimiz şey görünen dünya ile ne kadar ilişkilidir? Kurgu, yalın anlamıyla gösterilmek isteneni, yapılmak isteneni bazı araçlar yoluyla insana indirgeyebilir mi? 
İnsan görmek istediği “şey”in kurbanı olarak yaşayan bir deli mi yoksa? 

Günümüzün anlayışına danışarak şunu anlayabiliriz: Kurgu, “gerçekliği” anlatmaya yarayan bir yoldur. Kurgunun hiç yoktan ortaya konması mümkün görünmez. Bu yüzden onu var eden gerçekliğe borçludur. Kendinden bir şey ortaya koyamaz mı? Koyamaz. Peki muhayyel olan nedir? Şimdi onu karıştırma. O başka bir mevzu. Söz gelimi “gerçeklik” dediğimiz şey başka “hakikat” başka; “kurgu” başka bir şey, “muhayyel” başka. Tüm bu kavramların yerlerini ayrı ayrı tespit etmek lazım. 


Kurgunun Gücü 


“Kurgu denilen şey, sadece kendisidir” demeye çalıştık ya hani, işte bu kendisi olma hali tekinsizliği perçinleyen bir olay. Oysa gerçek diye bilinen “gerçek” ayan beyan önümüze konulmuştur. Sistematik bir biçimde yönümüzü tayin eden asıl gerçeklik bizim için oluşturulmuş “kurgular” mı? Bu sorunun yanıtını bulmak için ne yapmalıyız bilmiyorum. Ayrıca bu soruya yanıt bulmalı mıyız, onu da. Kurgunun etkileyiciliği, sahiliği ve gücü, onun henüz gerçekleşmiş olmamasında yatıyor biraz da. Gerçekleşmiş olmasa da “gerçekliğin gizemli yüzü” olarak etki altında bırakıyor muhatabını. Kurgu, gerçekliğin aksine bilmek istemeyecegimiz bir mefhum. Sizi saran bir gücün daha dikkat çekici yanları kuşkusuz vardır. Bu güç yalnızca romanla, sinemayla, tiyatroyla dizginlenecek bir güç de değil gibi duruyor. 
Zaten bahsettiğim kavram “kurmaca” ile alakalı değil. Her birimiz, bir meseleyi anlatacakken bile “gerçeklikten” asgari düzeyde yararlanıyorken, “kurgudan” olabildiğince faydalanıyoruz. Bu beynimizin çalışma prensibi mi? Bence hayır. Zihnimizin içinde milyon dolap dönüyor, aklımızda- ki tilkilerin kuyruklarını toplasalar hesap yetmez. 


Eğer insan kavramlarla düşünen, diliyle akleden bir varlıksa bu söylenenlerin bir zemini oluşabilir. Yok, eğer, “Biz sadece gözümüzün gördüğüne bakarız ve temas ettigimiz eşya gerçekliğe karşılık gelir, konu kapanır” derseniz de sorun yoktur. Yalnız biri çıkar da o bildiğiniz eşyayı olduğundan farklı gösterir yahut anlatırsa siz de gözlerinizin değil de dilinizin tadıyla daha iyi görme ihtimallerini düşünmeye başlayabilirsiniz. Tasarlanmış olan bir olaya gerçekliğinden bağımsız olarak bakmak isteme eğilimi de bu hazzın daha geçerli olduğunu ispat eder (Bu bahsi şöyle de formüle edebiliriz belki: Kavramlar = Dil = Kurgu / Madde = Şekil = Gerçeklik). 


Kavramlar, doğası gereği değişir ve değişirken değişmeyen gerçekliğin karşısında daha isabetli kroşeler atar. 
Hep bu yüzden daha dikkat çekici olmayı başarmıştır. 


Bir Sorun Olarak İnsanın 
Yabancılaşması 


Davut Bayraklı 


Genel olarak yabancılaşma “bireyin çevre koşullarını aykırı görmesi ya da kendisini başkasının gözüyle görmesi durumu” olarak tanımlanıyor. Yabancılaşma insana özgü bir durum mudur? Yabancılaşmanın insana özgü oluşundan onun ruhi ve sosyal tabanlı bir durum olduğunu çıkartabiliriz. Çoğu zaman birçok sorunu beraberinde getiren yabancılaşma, genel anlamda insanın “olmak istediği” ve 


ii 


“olamadığı” durumların bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. 


Felsefenin de tartışma konuları arasına giren “yabancılaşma” kavramının üzerinde Hegel, Marks ve Feuerbach da durmuş. İnsana bakışları ve insan üzerindeki düşünceleri farklı olan bu felsefeciler, yabancılaşma üzerinde konuşurken farklı sonuçlara ulaşıyorlar. Hegel, yabancılaşmayı insanın gelişimini tamamlayabilmesi için mecburri bir evre olarak algılar ve insanın bir kaderi, alın yazısı olarak görür. 


Feuerbach, insanın yabancılaşmadan kurtulmasını | yani kendisiyle uyuşmasını, bir “yaratıcı” fikrinin kaldırılması ile olacağına inanır. Ona göre insan, kendisine yabancılaşmış bir şahsiyettir ve yabancılaşma “yaratıcı” fikrini aşmayla ortadan kalkar. Marks, çalışan ve emek sarfeden insanın ürettiği üründen mahrum kalmasını yabancılaşma olarak görür. Kendisine biçtiği ve hak ettiğine inandığı rolü alamayan, gerçekleştiremeyen insan yabancılaşmanın en temel özelliğini taşımaktadır (Murray Levin). Kendisini başkalarına bağımlı hissetme, fizik ve ahlâk gücüne, zenginliğine sahip olamama da yabancılaşmanın bir başka belirtisidir (E. Fromm). 


Sanayileşmeyle felsefecilerin gündemine giren yabancılaşma kavramı, tanımına inildiği zaman aslında insanın dünya serüveninin başlaması kadar eskidir. Önce kendisine yabancılaşan insan daha sonra diğer insanlara, topluma, kültüre ve tabiata yabancılaşır. Oysa insan kendisi ve tabiatla uyum içinde yaratılmış, bir çatışma içinde var edilmemiştir. Yani yabancılaşma yaratılıştan gelen değil, sonradan gelişen bir durumdur. Zira insan ve tevhid inancı yaratan ve yaratılan bağlamında ele alınırsa bir zıtlık ya da yabancılaşma, çatışma değil, bir uyum düzenini ortaya çıkarır. 


İşte yukarıda adını andığımız Hegel, Marks ve Feuerbach gibi felsefecilerden ayrıldığımız temel nokta da burasıdır. Eğer insan yaratılışta kendisine verilen özellikleri doğru bir şekilde kullanırsa tabiatla ve insanla çatışma alanına girmeyecek ve bir yabancılaşma da olmayacaktır. 
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Tüketimin Baş Döndüren Sonucu: Yabancılaşma 


İnsanı yabancılaşma sahasına iten etkenler sadece maddi şeyler ya da tabiat değildir. İnsan madde dünyasına karşı kendisini kontrol etmezse, maddeyle arasında olması gereken uyumun sınırlarını aşarak yaratılış gayesine uygun yaşamayı öteler veya ertelerse, esas yabancılaşma o zaman başlar. 


İşte bu yüzden insan dünya ve içindekilere karşı belli bir mesafeyle durmalı, burada bir karşı duruş ortaya koymalıdır. Bu sayede hakikatle arasındaki doğru zemini kaybetmeden yol alabilir ve hem kendi içinde hem de dışında çatışma yaşamadan yabancılaşma hastalığına düşmekten kurtulur. 


Madde dünyasına insanın yabancı olması demek, yabancılaşması demek değildir. Zira “yabancı olmak” ile “yabancılaşmak” aynı şey değildir. İnsan yaratılış olarak semavidir ve ruhu hep yaratıldığı yeri özler. Onun için bu dünyada asli vatanına dönmek için gerekli olan şeyleri yapar ve kendisinin asli vatana kavuşmasını engelleyecek şeylerden de uzak durur, kaçar. 


Pratik anlamda modern çağ, insanın ruhuna eğilmesini, yaratılıştaki ana gayesi olan kulluk bilincini ihya etmesini engellemektedir. Sanayi toplumu olan bu yüzyılda insan üretim ve tüketim bantları üzerinde gidip gelen ve ömür tüketen bir meta olarak görülmektedir. Özellikle reklam sektörü insanı, “Nasıl daha fazla tüketir?” durumuna getirmeye çalışmaktadır. Tüketim hastalığına yakalandığı için devamlı bir şeyler almak zorunda kalan insan, bir zaman sonra maddeyle arasında var olması gereken uyumu, dengeyi kaybediyor. İstediği şeyleri tüketemeyen ya da ona sahip olamayan kişi, sosyal planda bir boşluğa 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düşüyor ve öncelikle kendisiyle yabancılaşıyor. 


İnsana sunulan her tüketim malzemesi onun gerçekte ihtiyaç duyacağı şeyler değil aslında. Kendisine dayatılan, bilinçaltına işlenen ve istem dışı yapılan telkinlerle insan olamayacağı, yapamayacağı, alamayacağı şeyleri istemeye başlıyor. Hayatı boyunca sahip olamayacağı şeylerin peşinden koşan, hiçbir zaman elde edemeyeceği iş ya da kariyer için mücadele eden bir kişi, bir zaman sonra boşa kürek çektiğini anlayınca yaşadığı kırgınlıkları, yabancılaşmaya dönüştürüyor. 


Oysa gerçek başkadır. Hayata bakışımızı yeniden değerlendirip yerli yerine oturtursak bizi diğer insanlara, çevreye ve yaşadığımız şehre, kültüre yabancılaştıran birçok lüks ihtiyacımızı bir kenara atabiliriz. Sinoplu Diogenes örneğinde olduğu gibi. Diogenes bir gün avucuyla su içen bir çoban görünce, “Ne çok sahip olduğum eşya varmış!” diyerek su kabını atar. 


Yabancılaşma, Mutsuzluk Kapısının Anahtarıdır 


Yaşadığımız yüzyılda metropol şehirlerin, kişilikleri abluka altına alan boğuculuğu içinde kısılıp kalan insan, kendini gerçekleştirme savaşında, yaratıcıya karşı ödevlerinde ne kadar eksik adım atarsa o kadar geri gidiyor, “olması gereken kişi, olması gereken yer ve olması gereken karakter” de olamıyor. Her şeyden çok kendisi için bir yol bulmalıyken, yürüdüğü yolun mahiyetini de unutuveriyor. Böylelikle onun önce kendisine yabancılaşması birtakım unutkanlıklarla başlıyor ve büyüyor. 


Öncelikle kendisini keşfetmesi gereken insan, ruhuna eğilerek kendi yeteneklerini, meziyetlerini keşfetmelidir. 
Maddeye gerektiği kadar değer vermenin büyüsünü keşfettiğinde ulaşmak için ihtiras duyduğu eşyanın, konumun, mekânın aslında ne kadar da değersiz olduğunu anlayacaktır. Zira insan bu dünyalı değil, ötelidir. O yüzden bu dünyanın geçici olan her şeyi insan için bir deniz suyu gibidir: İçtikçe suya kanacağı yerde, susuzluğu giderek artar. Bu suya kanmak yoktur, bu suyla kandırılmak vardır. 


Aslında sahip olması gerekenlerle, sahip olmaması gerekenleri netleştiren insan, fazla dünyalığın derdini çekme zahmetinden kurtulacağı gibi dünya ile olan teması da yoğunluk ve yaygınlık açısından azalacaktır. Bu azalma bir noktada çok önemlidir. Çünkü dünya ile yoğunluğu ve yaygınlığı azalan kişi bir balon misali yükselmeye başlar. 
Balonda bulunan kişi yükselmek için var olan fazlalıkları aşağı atarak yükselmeye başlar. İnsan, dünya hayatında da kendisini yaratıcısından uzaklaştıran, ona doğru yükselmesini engelleyen her türlü maddeyi içinden atmalıdır. 
Bu maddelere sahip olduğu sürece kişi yaratıcıya yabancılaşacak ve sonuçta yeryüzünde hangi işi yaparsa yapsın, hangi okulda okuyup, hangi kariyere sahip olursa olsun, giderek yalnızlaşacak ve her şeye yabancılaşacaktır. 


“Senin kalbinden sürgün oldum ilkin 
Bir bakıma bu sürgün bütün sürgünlerimin bir sürei...” 
(Sezai Karakoç) 


Şairin de dediği gibi, eğer ilk sürgün sevgiliden başlarsa, bu sonu gelmez diğer sürgünlerin bir işareti olacaktır. Dünya hayatında ahiret saadetini yakalayanlara baktığınızda onların ortak özelliği olarak maddeyi kalplerinden uzaklaştırmış olmalarını görürsünüz. Maddenin sahibi olan, ancak maddenin sahip olamadığı insanlar yani. Maddeye ihtiyacını en asgari düzeye indirenler, bizim yaşamamızın muhtemel olduğu hayal kırıklıklarını 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yaşamazlar. Bu vesileyle yabancılaşma sorununu da hiçbir zaman hissetmezler. 


Dünya ile yoğun bir ilişki içerisine girerek madde planında, ona sahip olma ihtirasına kapılanlar ise bir zaman sonra etraflarına ve kendilerine yabancılaştıklarını göreceklerdir. Bu işin en kötü yanı da kendisine yabancılaşan insanın mutsuz olması ve doyumsuzluk belasına müptela olmasıdır. 


Yabancılaşma, mutsuzluk kapısının anahtarıdır. 
Kur'ân-ı Kerim'de bizlere bahsedilen Firavun, sahip olduğu şeylerle övünen, daha fazlasına sahip olmak için çaba sarfeden ve bu yüzden de yaratıcı ile arasına büyük mesafeler koyan bir örnektir. Sahip olduğu şeyler, ihtirasları yüzünden bir zaman sonra kendisine sahip olmaya başlamış ve bu durumda onun Allah'la arasına olmaması gereken perdeler çekmiştir. Neticede bu perdeler de Firavun'un Allah'a ulaşmasına engel olmuş ve hem dünya hem de ahiret saadetini kaçırmasına neden olmuştur. 


Yabancılaşma ilk olarak insanın kendisiyle, hayalleri ve duygularıyla arasındaki mesafeyi ve dengeyi kaybetmesiyle başlıyor aslında. Bu dengeyi yitiren insan, omuzlarına aldığı küçücük yükleri bile taşıyamaz bir duruma geliyor. Oysa yük, düzenli bir şekilde istif edilirse taşımayı kolaylaştırır. 


Madde cephesinde bu dengeyi kaybeden insan, zamanla mana cephesindeki dengeyi de kaybetmeye başlıyor ve zamanla ortaya sosyal ve psikolojik bir sorun olan yabancılaşma çıkıyor. Bu yüzden insan, iki cepheli olduğunu hatırlayarak hem ruh hem beden tarafına gereken önemi vermeli ve ihtiyaçlarını da bu öneme göre belirlemelidir. 
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Dünya, içinde taşıdıklarıyla yaratıcıya karşı yapılması 


gereken şeylerin önünde bir engel, bir set durumundadır. Bu. 


anlamda dünya insanı, asli gayesinden uzaklaştırıcı, meşgul 


edici, oyalayıcı özelliğe sahiptir. Yani hakikate yapılan yolculukta insanı engelleyen dünya ve içindekiler, insanın kendisi- | 


ne yabancılaşmasını sağlamaya çalışır, Aslında insan; insana, , kendisine, çevresine ve tabiata yabancılaştıkça Allah'a ya- 
- bancılaşmaktadır. Bu nedenle insan Allah'tan başka her şeye 


yabancılaşırsa, Allah'a yakınlaşmış olur. Bu anlamda nega- 


tif olan yabancılaşma, pozitif bir hal alır. Kendisini, hevâ ve 


heveslerini kontrol altına alan, nefsinin isteklerine set çeken 


insan bu pozitif yabancılaşmayı yakalamış olur. Dünyaya ve 


içindeki geçici eşyaya karşı nefsini dizginleyen kişi de mad- 


deyle arasında olması gereken dengeyi kurar. 


Arama Motoruyla Âlim Olamazsın 


Davut Bayraklı 


İçinde yaşadığımız toplum, son üç asırdır bilgi üretmenin dışında, daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. Bu tehlike, “bilgi metodu üretememe” tehlikesidir. Bilgi metodolojisi kurmaktaki eksikliğimiz, Batı toplumunun bu alandaki üstünlüğüne dönmüştür. Sonuç olarak İslâm toplumu, kendisini düşman olarak gören bir toplumun ürettiği ve metodolojisini kendisinin kurduğu bilimsel disiplinlere uygun olan kavramları kullanmak mecburiyetinde kaldı. Bu mecburiyet ise zamanla farkına vardığımız bazı büyük sorunları karşımıza çıkardı. 


Peki, bize yabancı bir tarih ve bizi düşman olarak gören bir inanç sisteminin felsefi altyapısıyla oluşturulmuş Batı bilim metodolojisi, kendimizi ifade etmede bize ne kadar yardımcı olabilecekti? Batı dünyası, bir şeyi öğrenirken kullandığı ilmi disiplinin temeline hangi olguları 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koyuyordu? Bilginin kaynağı ve öğrenmenin temel ilkeleri Batı dünyasında nelerdi? 


Batı Dünyasında Bilginin Değişim Süreci 


Batı toplumlarında bilimsel gelişme kabaca, kilise içi ve kilise dışı olarak iki dönemde ele alınabilir. Kilise, düşünce ve inanç sistemini, Aristo mantığına dayalı sabit dünya teorisi üzerine kurarak, bu düşünceden taviz verilmesine şiddetle karşı çıkıyordu. Eğer, Batı dünyasında bir aydın olarak kiliseye gidecek ve Tanrı'ya dua edecekseniz, mâbede girerken şapkanızla birlikte aklınızı da çıkarmanız gerekmekteydi. Zira kilise kendi açısından, dünyadaki tüm meseleleri çözmüştü; her soruna bir çözüm üretmiş, neticede de kendisinden başkasının düşünmesine gerek kalmamıştı. Eğer o, dünya dönmüyor diyorsa, dünya dönmüyordu. Kilisenin bilim üzerindeki bu baskıcı tavrından dolayı, Batılı bilim adamları, ilmi disiplinlerini öncelikle inkâr üzerine kurmuştu. 


Batı'da bir ilmi disiplinle çalışmaya başlayacaksanız, öncelikli yapmanız gereken şey, sizden önceki görüşleri, fikirleri reddetmek ve işe birinci planda inkârla başlamak olmalıydı. Çünkü gelenek, bilimsel gelişmeyi boğan, din adamlarının eline kılıcı veren ve aydınları cezalandıran bir araçtı. Bu yüzden gelenek, Batılı aydının ilk ve en canlı düşmanıydı. Bu düşman, öncelikli olarak bertaraf edilmeliydi. Bu vesileyle kilisenin otoriter yapısından kurtulup, bağımsız ve modem bir ilmin sınırları zorlanabilirdi. 


Gelenekten ve kilisenin vesayetinden bilimi kurtaran aydın zümre, bilim üretme konusunda farklı disiplinler ortaya koymaya başlamıştı. Bu yüzden öncelikli olarak, bilgi üretmenin ana koşulu olan “bilgi metodolojisi” sorununu çözmüşlerdi. Bilimin temelinde yer alan kiliseyi ve dini 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erki dışlayarak, seküler bir sistem geliştirmişler, bu sayede bilim ve bilim adamının üzerindeki otoriter dini yapıyı zayıflatmayı amaçlamışlardı. Artık bilimsel araştırma ve metotlar sekülerleşmiş bir kuramla çalışmaya başlıyordu. 


Batılı eğitim kurumları da yeni değişime ayak uydurmuş, felsefi alandaki inkâr çılgınlığı, dini ve ilmi alana da yayılmıştı. Artık geleneksel usuller, eskidiği gerekçesiyle rafa kaldırılıyor, modern ve gelenekten tamamen farklı eğitim metotları uygulanıyordu. Sonuçta Batı dünyası kendi içinde, kendi dünya görüşüne göre bazı sorunlar tespit etmiş, daha sonra bu sorunlara çözümler üretmişti. Sorunların kaynağı olarak din ve geleneksel değerler görüldüğü için, bu alanda üretilen çözümler de dini değerlere ve bu değerler üzerine kurulu olan bilgilere darbe vurmuştu. 


Doğu Dünyasında Bilginin Değişim Süreci 


Batı dünyasındaki sosyal ve dini gelişimlerin tam olarak anlaşılması için, İslâm toplumundaki durumun da bilinmesi zaruridir. Farklı inançlar, farklı coğrafyalar ve farklı düşünce sistemlerine sahip olan bu iki dünyanın tam olarak anlaşılması, iki dünyanın da ürettiği bilimsel gelişmelerin altyapısını anlamamızda bize yardımcı olacaktır. 


Bugün, içinde yaşadığımız dünyada, İslâm toplumunun en önemli sıkıntısı olan bilgi üretme ve üretilen bilgiyi paylaşma, ortak paylaşım alanlarına açma sorunudur. 
Doğu ve Batı dünyası, bir terazinin iki kefesi gibi bir durumdadır. Yani birinin çıkışı, diğerinin düşüşünü beraberinde getiriyor. 


Milâdi 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar İslâm toplumunun ilim dünyasındaki üstünlüğü tartışmasız bir gerçektir. 
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Batı dünyasının içinde bulunduğu durum ise her yönüyle “karanlık çağ” olarak adlandırılıyordu. İlmi temeller, kilise babalarının dar ve sığ dünya görüşü üzerine, iğreti bir yapı gibi kurulmuştu. Batı dünyası, yüzünü Doğu'ya döndüğü zaman İslâm ile karşılaşıyor ve onların sahip olduğu ilmi düzey, sosyal konum, aydın sınıf zümresinin parlaklı- 


gı gözlerini kamaştırıyordu. 


Bu, Batı için anlaşılması çok zor bir durumdu. Dünyanın diğer yarısı olarak gördükleri bu toplumun nasıl böyle bir seviyeye ulaştıklarını çözemiyorlardı. İslâm toplumu, ilmi temellerini, din geleneğine dayandırıyordu; bilim, tüm hareket merkezini dini gelenekten alıyordu. İslâm coğrafyasında bilim üretilmeden önce, bu bilimsel temellere uygun ilmi disiplinler üretiliyor, usul ilmi medreselerde tavizsiz olarak okutuluyordu. Tartışmasız ve tavizsiz bir ilmi disiplin oluşmuştu. Ama en çok göze batan şey, bilgi üretmenin ana şartı olan “bilgi metodolojisi” üretilmesiydi. 


Batı dünyasında ilmi gelişimin önünü açan, geçmişe reddiye çekme geleneği, İslâm toplumunda yoktu. Çünkü İslâm medeniyeti tüm gelişmelerini, geleneksel bilgi üretme metotlarına bağlanarak üretiyordu. 


Karahanlı Devleti, kurduğu medreselerde dünyada ilk kez burslu öğrenci okutma anlayışını getirirken, klasik usullerden vazgeçmemişti. 


Endülüs'te, dünyanın en büyük kütüphanesi kuruluyor, bilimsel gelişmeler hızla mesafe kat ediyor ve ilim adamlarına sahip çıkılıyordu. 


Orta Asya'da yetişen bazı büyük zekâlar, yaşadıkları bozkırdan dışarı çıkıyor, bilim dünyasında yaptıkları buluşlarla, isimlerini yüzyılların ötesine taşıyorlardı. Batı'nın 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yükseldiği yüzyıllarda İslâm medeniyeti, ilim dünyasında geleneğe sırtını dönmeye başlıyor, onu olduğu bilim semalarına yükselten ilim anlayışı yerini taklide bırakıyordu. Bilgi üretimindeki sıkıntılar, çözümün bir türlü bulunamaması, yeni sorunlarla karşılaşılmasına neden oldu. 


Batı dünyası ürettiği bilgiyi, parçadan bütüne mantığı ile oluşturuyordu. Yine bilginin temelini inkâr üzerine kuruyor, eğitim ve öğretim metodu da bu mantıkla disiplin altına alınıyordu. 


İnternetin Yarım Âlimleri 


Kaynak olarak Batı patentli olan internet, günümüz dünyasında faydaları ve zararlarıyla tam olarak tartışılmadan, kâr-zarar realitesine dönük tespitlerde bulunulmadan insanlığın kullanımına(!) sunulmaktadır. Bilgiye ulaşımı tahmin edemeyeceğimiz kadar kolay hale getiren modern çağın yeni virüsü, acaba insanoğlunun faydasına mı, yoksa zararına mı çalışıyor? 


İçinde yaşadığımız yüzyılda doğru bilginin bozulduğu, bir konu hakkında sadece mâlumat edinmekle yetinildiği; bilgi ve mâlumat arasındaki farkın da, yanlış ve aldatmaca bilgiyle sunulduğu, gerçek bilgiyi gizleme ve bu noktada bilgilenme derdiyle kendisine başvuranları yanıltma aracı haline dönüştürülen internet, bu haliyle zararlı bir virüs durumundadır. Önemli sorunlardan bir tanesi de, internet üzerinden edinilen bilgilerin, gerekli ilmi derinliklerinin olup olmaması sorunudur. Bugünkü internet ortamı ve bize sağladığı bilgi imkânı yarı âlimlikten öteye geçebilecek bir yapıya henüz kavuşmamıştır. 
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Virüslü Bilgi Deposu 


İçinde yaşadığımız çağda savaşlar, genelde ekonomik olarak, sanal yollarla, politik darbeler, sosyal kaoslar ve kitlesel terör eylemleri yoluyla yapılmaktadır. Dün, Haçlı savaşlarıyla dünyanın yarısını kana boyayan Batı, bugün bilgi felsefesinde ulaştığı bazı devrim niteliğindeki buluşlarla insanların akıllarını karıştırarak, onların zihinlerinde tahribatlar yapmaktadır. Böylece fert olarak sorunlu, psikopat ve toplumsal olarak sarsıntı geçiren, anarşiye ve kargaşaya hazır hale gelen bir sosyal yapı oluşturmaktadır. 


İşte, bugün internet üzerinden alınan her türlü bilginin temelinde, aslı bozulmuş, gerçekliği saptırılmış ve manipüle edilmiş “kısır, sığ, yanıltıcı, zarar verici, yanlışa sevkedici” bilgiler bulunmaktadır. Mâlumatfuruş olmak isteyenlerin, araştırma yapmaktan, kitaplardan, ansiklopedi tozlarından, derin ve detaylı, bir o kadar da yorucu çalışmalardan hoşlanmayanların imdadına yetişen internet, gerçek âlimlerin kullanmadığı ve uzak durduğu, özellikle kaçtıkları “virüslü bilgi” deposu olarak karşımızda durmaktadır. 


Sorun, sadece internet üzerinden edindiğiniz bilginin sıhhatinden de kaynaklanmıyor aslında. Öğrenmeye kalktığımız herhangi bir mesele hakkında hem mâlumat sahibi olacak kadar bilgi alırken, hem de hiç aklımızda olmayan, araştırmayacağımız, ilgilenmeyeceğimiz başka konularla da karşılaşıyoruz. 


Çok kısa bir süre zarfında sahte kahramanların üretildiği, manevi şahsiyetlerin karalanmaya çalışıldığı, tarihi, dini ve milli şahsiyetlerin yazı, resim ya da karikatürlerle rencide edildiği, insanların büyük bir çoğunluğunun, 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hayatlarının hiçbir döneminde sahip olamayacağı, ulaşamayacağı bir hayatın pazarlandığı, tüketim çılgınlığının bilinçli olarak empoze edilmeye çalışıldığı internette bilgi sorunu, neredeyse çözülemeyecek bir problem boyutuna ulaşmış durumdadır. 


Bilgi teknolojisinden uzak ve bu saydığımız zararlara karşı güçlü bir savunma mekanizması geliştirmemiş olan gençler ve çocuklar, karşılaştıkları bu karmaşık ve manipüle edilmiş, aslına ve ruhuna yabancılaştırılmış, -bilinçli olarak- başka bir şeye dönüştürülmüş bu bilgileri, nasıl değerlendireceklerini bilmemektedir. 


Bir İdeolojinin Romanı: 
İstediğini Değil, İstediğimi Yaz! 


Davut Bayraklı 


Edebiyat, diğer sanat dallarından üstün bir konumda olduğundan zaman zaman hâkim ideolojinin baskısı altına girmiştir. Her ne kadar soyut görünse de somut yanı daha ön planda olan edebiyatın bu özelliği, toplumsal yapıyı şekillendirmede bir araç olarak kullanılmasına neden olmuştur. Edebiyatımızın, yakın tarihimizde devrim-ideoloji arasında hâkim güç tarafından sıkı bir bağ kurularak insanların zihin dünyasının değiştirilmesi, dönüştürülmesi için bir araç gibi kullanıldığını gördük. Aslında sanatın her sahası için geçerli olan bu durum en çok roman, şiir, sinema ve tiyatro alanlarında öne çıkmıştır. Sosyal ve zihni planda degiştirmek, dönüştürmek istediğiniz toplumu, edebiyatın ve görsel sanatların gücünden el alarak şekillendirebilirsiniz. 
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Osmanlı Devleti yıkılıp yerine modern cumhuriyet inşa edildiğinde, Türkiye de farklı bir maceraya girmiş oldu. Yeni bir dönemin başlaması demek, yeni edebiyat, yeni yazarlar ve yeni şairler demekti. 


1923 sonrasında resmi ideoloji, sınırlarını kendisinin 
belirlediği yeni bir edebiyat ve sinema anlayışı getirdi. Bu dönemde edebiyat ve sinema dilinde farklı bir tertibe gidildi ve eserlerde yapı ve içerik olarak değişim yaşandı. Çok keskin olan bu değişim, dönemin şartları itibariyle siyasi gelişmeler ve resmi ideolojinin beklentileriyle iç içeydi. Bu durum eserlerdeki estetik kaygıyı silip atmıştı ve ortaya konan bazı eserler, “Daha ne kadar sığlaşılabilir?” sorusunun iyi bir cevabıydı. Artık Türkiye'de ortaya konan bazı roman ve sinema alanındaki ürünlerde ana amaç sanat kaygısı yerine resmi ideolojinin toplum üzerinde yapmaya çalıştığı devrimleri halka benimsetme, kabul ettirme üzerine ilerliyordu. 


İstediğini Değil, İstediğimi Yaz 

Cumhuriyet döneminde edebiyata ve görsel sanatlara biçilen yeni rolle artık nasıl eserler verileceği sanatçının esin gücüne bırakılmıyor ve hâkim gücün direk siparişleriyle belirleniyordu. Çünkü devrimlerin halka benimsetilmesi ve bu vesileyle toplumdan gelecek tehlikeli başkaldırıların önüne geçilmesi gerekiyordu. Rejim, kısa zamanda, istediği tarzda vatandaş tipini ortaya çıkarmak istiyordu. 
Buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi de sistemin istediği tarzda ürünler verecek şair ve yazarlar, hatta düşünce ve ilim adamlarının kendi bilinçlerini nasıl heba ettiğini görmüş olmamızdı. 


Mevcut kişiler sipariş verilen eserleri yazmalı, onlar yazmazsa yazacak yeni kişiler bulunmalıydı. Nitekim İsmet İnönü, Hüseyin Rahmi'nin eserleri için, “Hüseyin Rahmi'nin cin, peri hikâyelerini mevzu olarak alan ve bunların boşluğunu sanatla belirten eserleri senelerce sevile sevile okunmuştur. Bu eserler bâtıl inanışları yıkmak, halkın zihnini bugünkü inkılaba hazırlamak hususunda hakikaten faydalı olmuştur” diyecektir. 


Bu övgü yazarın kalemine olan hayranlığını dile getirmek için değildir. Bu, “Halkın zihnini bugünkü inkılaba hazırlamak” fikrinin merkezinde devrin yazarlarının önemli ölçüde iş tuttuğunu izah eden bir itiraf gibidir. 
Böylece Cumhuriyet kadroları kolları sıvayıp bu çetrefilli işe giriştiler ve himaye edilmesi gerekecek eserlerin özelliklerini dört ana başlık altında topladılar. 


e Eserler mutlak surette eski rejimi, her konuda mahküm etmelidir. 


e Milliyetçilik ve modernlik yükseltilmelidir. 

e İnkılaplar yüceltilmeli ve asla eleştiri konusu olmamalıdır. 

e Toplumun iyiliği için bireyin kendisini feda etmesi teması işlenmelidir. 


Tehdit Var Israr Yok 


Resmi ideolojiyle barışan ve bahsedilen bu özellikleri taşıyan eserlerin himaye edileceği açıklandıktan sonra bazı yazarlara bazı konularda eserler sipariş edildi. İlmi sahada da temeli olmayan Güneş-Dil teorisi gibi teoriler hakkında yazılar, ilmi makaleler yazılması istendi. Hatta merhum Mükrimin Halil Yinanç bu saçma teoriyi savunmamak için on altı tane sağlam dişini çektirip ilmin izzetini, haysiyetini korumak durumunda kalmıştı. 
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Latin harflerini kabul etmeyip eleştiren merhum Fuad Köprülü bir gecede Latin harflerini kabul etmenin faziletiyle ilgili bir yazı kaleme almıştı. Bu durumun sebebi sorulduğunda, “Benim arşivim Zeki Velidi Togan'ınki gibi bir gecede taşınacak kadar küçük değil” demişti. Bu açıklamadan anlıyoruz ki, size tevdi edilen görevi kabul etmediğiniz zaman baskıya, tehdide maruz kalmanız işten bile değil. 


On yılda 15 milyon genç “yaratmak” isteyen sistem, toplumu, Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu gibi hâkim düşünceyi kutsayan, onun âmentüsünü yazmaya kalkan birçok şairin kalemiyle, yeni şiirlerle tanıştırdı. 


İdeolojinin edebiyata bu kadar sert ve baskıcı müdahalesi eserlerin kalitesini tartışılır hale getirmişti ancak esas sorun bundan da büyüktü. Roman alanında verilen eserlerde toplumun inançları sert bir dille ve hakarete varan bir üslupla eleştiriliyordu. Eserlerin nitelik kaybını anlatmaktan geçen bazı aklıselim münevverler, İslâm'a ve tarihimize yapılan saldırılara karşı koymaya çalıştılar. Ancak basılan, desteklenen, beyaz perdeye aktarılan ürünler sistemin istedikleriydi ve sizin sesiniz cılız bırakılıyordu. 


İdeolojinin Romanı 


Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba (1914-15 tefrika, 1922 roman) romanı, tekkesini zengin ve güzel kadınlar için bir tuzak olarak kullanan, şehvet düşkünü bir Bektaşi şeyhinin öyküsünü anlatıyordu. Romanda dini kimliği ön plana çıkarılan karakterler bağnaz, yobaz, çirkin, fırsatçı, mal mülk düşkünü, halkın duygularını sömüren tipler olarak veriliyordu. 


1922 yılında Muhsin Ertuğrul, bu eseri senaryolaştırarak “Boğaziçi Esrarı” adıyla beyaz perdeye taşımıştı. 
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Filmde dindar görünen karakterler özellikle çirkin, kılık kıyafeti kötü kişiler olarak gösterildi. Filmin dış çekimleri Eyüp Camii'nin avlusunda yapılıyordu ve kendilerinin küçük düşürüldüğünü düşünen bazı Bektaşiler film setini basmış ve oyuncuları tartaklamışlardı. 


Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı Yeşil Gece (1928) romanında da ana karakter Cumhuriyet'in ilkelerine sonuna kadar sadık kalan ve gericiliğin sembolü olan dindar tiplerle mücadele eder. Medreseyi ve temsil ettiği dünyayı geri kalmışlığın, sefaletin baş sorumlusu olarak görür. 


Yine Reşat Nuri'nin Miskinler Tekkesi (1946) romanında mektep-medrese çatışması ele alınır. Refik Halit Karay'ın Kadınlar Tekkesi (1956) din ve din adamına bakış açısından Nur Baba gibidir. Tekke şeyhi kadınlara el öptüren biri olarak anlatılır. Miskinler Tekkesi ve Kadınlar Tekkesi romanlarında dinin, halk arasında yaşayan folklorik bir öğe şeklinde belirdiği kanaat, dönemin dine pozitivist bakışının bir yansıması olarak okunabilir. 


İdeolojinin Sineması 


Ulusal bir bilinç oluşturma ve cumhuriyet etrafında bir araya gelme düşüncesiyle çekilen “Boğaziçi Esrarı” gibi başka filmler de vardı. Yine 1938 yılında Musahibzâde Celal'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan “Aynaroz Kadısı” ve 1939 yılında çekilen “Bir Kavuk Devrildi” isimli filmler Osmanlı adalet kurumlarını ve bu kurumları temsil eden din adamlarını hicvediyordu. 


Bu dönemlerde çekilen tarih filmleri de yine romanlardaki temalardan farklılık göstermez. Din, din adamı, dini değerler ve dindar insanlara saldırı ve aşağılama filmlerin ortak temasıdır. Bir başka ortak nokta da tarih filmlerinde içerik olarak Milli Mücadele'nin İngiliz, Fransız gibi düşmanlara karşı değil de hilafetçi-dinci olarak yansıtılan kesime karşı verildiği temasıdır. Filmlerde iyiler cumhuriyetçi, modern, ilerici ve hep güzel insanlar olurken, düşmanla iş birliği yapan, kötü, çıkarcı, menfaati için ülkesini düşmana satan tipler de dindar kişiler olarak gösterildi. 
Yani filmlerde topluma aşılanan görüş Milli Mücadele'de, vatanı kurtarmak isteyen vatanperver cumhuriyetçilerle, düşman safında yer alan hilafetçi-padişahçılar arasında geçmiş ve neticede de iyi olan cumhuriyetçiler bu savaştan galip çıkmışlardı. 


Yönetmenliğini yine Muhsin Ertuğrul'un yaptığı ve bir Fransız oyunundan uyarlanan 1928-29 yapımı “Ankara Postası” isimli film bahsettiğimiz bu konuyu işler. Ertuğrul'un, 1932'de çektiği “Bir Millet Uyanıyor” filminde de Kuvâ-yi Milliyeciler ve hilafetçi-padişahçılar yine karşı karşıya gelir. 


1959 yılında bu kez Nejat Saydam sahneye çıkar ve 
“Kalpaklılar” isimli filmiyle aynı temayı işler. Bu zihniyete göre Kurtuluş Savaşı, aslında bir iç savaştır. Osman F. 
Seden imzalı 1959 yapımı bir başka film “Düşman Yolları Kesti”dir. Film yeni olsa da yaklaşım aynıdır. 


Milli Mücadele dönemi filmleri içinde en prototip diyebileceğimiz film ise “Vurun Kahpeye” filmidir. Film, Halide Edip Adıvar'ın 1923 yılında Akşam gazetesinde tefrika edip 1926 yılında kitaplaştırdığı romanından beyaz perdeye uyarlanır. Üç kez çekilen filmi ilk olarak 1949'da Lütfi Akad, 1964'te Orhan Aksoy ve 1973'te Halit Refiğ perdeye yansıtır. Filmde çizilen müslüman tipi, yine gerici, yobaz, düşmanla iş birliği yapan hain bir tiptir ve kendisinden 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sonra gelen diğer sinema filmlerinde kullanılacak olan din adamı, dindar insan tiplerine de örnek oluşturur. 


Halide Edip'in manda fikrini şiddetle savunan bir kalem olduğunu da unutmamak lazım gelir. Amerikan mandası fikrini benimsiyordu. Halide Edip kendisi gibi düşünen Refik Halit, Ahmet Emin, Yunus Nadi, Ali Kemal, Celal Nuri gibi isimlerle 14 Ocak 1919'da Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin kurucuları arasında da yer almıştı. Söz konusu Amerikan mandası tezi ise vatanı düşman işgaline karşı savunmayı amaçlıyordu! Bu dilemmayı çözebilen beri gelsin 


Sinemada Din ve Dindar Tipleri 


Yakup Kadri'nin Yaban romanı sinemaya aktarılmış bir başka eserdir. Bu romanda da dindar olan karakter bağnaz, kafası hurafelerle dolu, din kisvesi altında tam bir sahtekârdır. “Adak, Hazal, Züğürt Ağa, Bedrana, Fırat'ın Cinleri, Kara Çarşaflı Gelin, Yer Demir Gök Bakır, Yol” gibi filmlerin hedefinde de din, din adamı ve müslümanlar vardır. 


Özellikle Kemal Sunal filmlerinde sahtekâr bakkallar, zalim ev sahipleri, zengin köy ağaları, tefeciler hep dindar tipler olarak verilmişti. “Kibar Feyzo, Davaro, Deli Deli Küpeli, Üç Kâğıtçı, Köşeyi Dönen Adam” gibi filmlerde gerici, yobaz, hilekâr, karaborsacı, çıkarcı tipler ya din adamı ya da dindar görünümlü kişilerdir. 


Sonuç olarak devrimle gelen düşünce, toplumun sosyal ve zihni değerlerinde değişim ve dönüşüm yapmak için araç olarak edebiyatı ve sinemayı kullandı. Önce istenilen içeriğe uygun romanlar sipariş edildi, bunun ardından yazılan romanların beyaz perdeye taşınması sağlandı. Böylece resmi ideoloji, kendi tarih anlayışını, istediği 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toplum modelini ve görmeyi arzu ettiği vatandaş tipini de topluma deklare etmiş oldu. 


Kısacası okuduğunuz tarihi romanlar aslında olayları size tarihi gerçekliklerine uygun bir şekilde olduğu gibi aktarmıyordu ve izlediğiniz filmler de bu romanlardan yola çıkılarak çekilmiş sanat kaygısı olmayan, genelde de inkılap düşüncesini aşılayan filmlerdi. Yani ne izlediklerimiz ne de okuduklarımız gerçekti; aslında hepsi büyük bir aldatmacanın, müthiş bir illüzyonun resmi tarih ve ideolojik bir toplum oluşturma çabasının ürünüydü. 


Şimdi Reklamlara 
Kısa Bir Ara Veriyoruz 


Şahin Aslan 


Merakla takip ettiğimiz dizinin en heyecanlı bölümündeyiz. Esas oğlan — sayısını unuttum- bilmem kaç bölümdür peşinde olduğu kötü adamı yakalamak üzeredir. 
Heyecan dorukta, alakamız fevkâlâde, izlediğimiz şeyin hayal ile gerçek arasındaki sınırının aşıldığı o kertede, her şeyi bıçak gibi kesen bir resim karşımızda belirir: Reklamlar. Az evvel kötü adamın peşindeki esas oğlan son model bir otomobili sürmektedir. Milyonların hayran olduğu jön, otomobiliyle geçip giderken davudi bir ses duyulur: “Erkek adamın arabası böyle olur!” 


Sonra bir reklam biter diğeri başlar. Paramızı bereketlendiren bankalar, mâmur ve emin bir beldede yaşama fırsatı sunan inşaat şirketleri, kadınlarımızı güzelleştiren kozmetik ürünleri, çocuklarımızı eğiten bilgisayar oyunları, son nefeste bile bizleri yalnız bırakmayacak sigorta 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firmaları... Bugün şirketler daha çok kazanabilmek için hayatın içinde boş buldukları her yere reklam verebilme imkânını elde etmiş olsalar da, medya araçları hâlâ en etkili reklam mecraları olmaya devam ediyor. 


İlan Ediyorum: Bu Bir Reklamdır! 


Küçük işletmelerin kendi küçük pazarlarında ürünlerini doğrudan halka sattığı devirlerde yaşamıyoruz artık. 
Bugün dünyada sayısız ürün, satılmak için üretiliyor. Fakat bunların pek azı insanların temel ihtiyacını oluşturuyor. İnsanlara çok da muhtaç olmadıkları şeyleri satmanın yolunu bulanlar bu noktada devreye giriyor. Reklamcılar dediğimiz bu taife, ne yapıp edip bizleri pazarlanan ürünü satın almamız için ikna ediyor. Yöntem basit: Sıra dışı ya da gerçeküstü unsurlar kullanarak ürüne dikkat çek, ilgi uyandır. 
Kişiler, olaylar ya da olgularla ürün üzerine duygusal bir atmosfer oluştur. Korkular, hayaller, endişeler, umutlar... 


Yine ürünün pratik hayatta sağladığı konfor ve faydaları göster. Çok geçmeden insanlar alışveriş merkezlerin- de kuyruklar oluşturacaktır. Sonra gelsin paralar... Günümüzde internetin kullanımı oldukça yaygınlaşsa da hâlâ televizyon tahtından edilmiş değil. Türkiye'de yapılmış yakın tarihli birkaç araştırmaya göre hâlâ ailelerin birlikte vakit geçirmek için yaptığı en yaygın etkinlik televizyon izlemek. Memleket insanının yarısından fazlası televizyon başında vakit geçiriyor ve günlük ortalamamız beş saat. 
Hal böyle olunca reklam verenlerin gözde mekânı da televizyon oluyor. 
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Reyting Hürmetine Reklam 


Reklamlar televizyonların yegâne gelir kapısı. İzlenme oranına göre reklam alınır ve bütün bir yayın akışı reklam yoğunluğuna göre sıralanır. Programların kaderi de reklamlara göre belirlenir. Süreler, yayın saatleri, yayın periyodu vb. Çok sevdiğiniz diziler, bir türlü tadında bitmeyip sündürme senaryolarla uzatılıyorsa yahut ekranlarda pazartesi akşamının yorgunluğunu atacak bir belgesel yerine bol kavgalı spor programlarıyla karşılaşıyorsanız işte bu yüzdendir. Reyting kutusunu evinde taşıyan birkaç bin aile, hangi programları izliyorsa, siz de o programları ve benzerlerini izlemek durumundasınız. Çünkü reklamlar ancak reytingin hürmetine verilir. Geçim kaynağı reklam olunca, televizyonların bize sunduğu her şeyin niteliği ve sahiciliği sorgulanmayı hak ediyor. Zira mal veya hizmet satmaktan başka bir amacı olmayan şirketlerin hedef kitlelerine ulaşıp, kasalarını doldurmak için her yolu mubah gördükleri çok açık. Televizyon yöneticileri ve ekran figürlerinin de ceplerini doldurmak isteyecekleri gerçeğini buna eklersek, “ekran kirliliği” denilen şeyin en önemli sebebi de ortaya çıkmış oluyor. 


Reklam Kokan Hareketler Bunlar 


Güleryüz, coşkulu bir ses ve samimiyetiyle annelerimizi ekrana bağlayan kadın sunucuların bir süre sonra “ailemizden biri” olur olmaz, “kucak dolusu samimiyetle” birlikte doğal cilt bakım ürünleri pazarlamaya başlaması yıllardır âşina olduğumuz bir durum. Gerçekleri ama sadece gerçekleri ekranlarımıza getiren haber sunucuları- nın tavuk, sucuk reklamlarında oynayıp bize nasıl güven aşıladıklarını da hatırlayalım. Halkın nezdinde oluşan bir 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parça itibar ve teveccühün reklamcılar tarafından nasıl kullanıldığını gösteren böyle pek çok misal vermek mümkün. Yeter ki birilerinin halkın dikkatini çekecek kadar şöhret ve itibarları olsun. 


Son birkaç yılda kendine has üslubuyla daha geniş kitlelerce tanınan ve internet mizahı marifetiyle pek çok esprinin kaynağı olan allame bir tarihçimizin dahi, yakın zamanda bir finans şirketinin reklamında “akıllı yatırım” için kullanılması da yakın zamanın belki de en çarpıcı örneği olarak karşımıza çıkıyor. Televizyonun büyüttüğü figürler, kimlikleri ve temsil kabiliyetlerine göre hiçbir sınır tanımaksızın reklamcıların malzemesi oluveriyorlar. 
Neticede söz konusu patronların kârı ve reklamcılar için başarıya giden her yol mubah. 


Reklamın İyisi Kötüsü Olmaz! 


Reklamcılık var olduğu günden beri hiçbir zaman karmaşık prensiplerin başarı getirdiği bir alan olmadı. Eğer reklamı yapılan ürün için istenilen neticeyi karşılıyorsanız başarılı kabul edilirsiniz. Bu noktada şirketler sadece doğrudan para kazandıracak reklamların yanında marka itibarı ve bilinirlilik gibi konularda da sayısız reklam yaptırıyorlar. Bunun için reklamcılar da akla ilk gelebilecek fikirlere ek olarak, düpedüz çelişki belirten, uyumsuz, saçma sapan fikirler içeren reklamlarla daha büyük bir tesir uyandırabiliyorlar. 


Söz konusu reklamcıların menfaatleri adına hakikati ters yüz etme kabiliyetleri olunca bunun televizyon ekranlarından nasıl yansıdığına bakmakta yarar var. Milli ve manevi değerlerin hâlâ modern dünyaya karşı direnç gösterdiği ülkemizde reklamcıların bizlere oynadığı alicengiz oyunlarını saymakla bitiremeyiz galiba. 
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Borçlarımızı Arttıran Reklamlar 


Esnafla mahalleli arasındaki dürüst ve samimi gelenek, çiftçinin emeği, işçinin alın teri gibi pek çok ahlâki düstur, bugün banka reklamlarının sloganlarına meze ediliyor. İzleyen herkesin bam teline dokunan, bir anne veya babanın çocuğu için ortaya koyduğu fedakârlık öyküsünün sonunda gözümüzden dökülen yaşları silerken bir sigorta şirketinin logosuyla karşılaşmamızın altında da aynı ahlâksız teklif yatıyor. Hedef müşteri kitlesi kadınlar olan her ürünün özgürlük, egemenlik gibi kulağa hoş gelebilecek(!) kavramlarla vurgulanması, gençlerin içinden geldiği gibi, başına buyruk ve çılgınca davranmasını öğütleyen markalarla kendilerini “daha farklı” ifade edebileceklerinden dem vurulması da boşuna değil elbette. 


Her gün, başında saatlerimizi harcadığımız televizyon, belki de düşündüğümüz kadar bedava bir alet değil. 
Ertesi gün bizi bir şeyler satın almaya iten şey, önceki akşam izlediğimiz dizide, filmde veya programda bir şekilde bizleri efsunlayan reklamlardan başkası değil. Biz eğlendiğimizi sanırken cazibesine kapıldığımız her reklam, hesabımızdaki borçları artırıyor sadece. Hulâsa, reklam verenlerin, reklamcıların ve reklam oyuncularının el ele verip, bizden daha çok eğlendikleri kesin. 


Kişisel Gelişmeyin Ayıptır! 


Şahin Aslan 


Bir millet düşünün ki insanları yollarda yürürken başlarını havalanan bir uçak gibi yukarı kaldırmış; yer çekimi- ne muhalefet etmenin hazzındalar. Ayakları ve topukları, güçlü darbelerle çivi gibi çakılıyor toprağa. Toprağa haddini bildirmenin hazzındalar. 


Gözlerinin içi, sanki üzerlerine buzdan bir tabaka koyulmuş gibi soğuk ve donuk, görebildikleri son ufuk noktasına kilitlenmiş bakışları... Görmenin değil, ancak görülmenin hazzındalar. Oturmuşlar karşılıklı, âdeta balmumu heykellerine kondurulmuş bir tebessüm ile mütebessim yüzleri, sohbet ediyor görünürler ve sanki ortalarında görünmez bir satranç tahtası; birbirleriyle muhabbetin değil, birbirlerini mat etmenin hazzındalar. 


Belli ki tabiatla bir alıp veremedikleri var, aralarında bir husumet mevcut. Rüzgâr estiğinde ve sabahları evden 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çıkmadan özene bezene taradıkları saçları dağılınca öfkeleniyorlar. Yağmur çiselediğinde ve ceketleri ıslandığında, yüzleri ekşiyor. Tabiat ne zaman o mükemmel varlıklarına dokunsa canları sıkılıyor. Kalabalık içinde, halk içinde de olsalar sadece kendileri ile birlikteler, sadece kendilerini biliyor gibiler âdeta. Yürüdükleri dümdüz bir yol olsa da, her adımda bir merdivenin basamağıyla yükselmenin, daha çok yükselmenin kararındalar. Onlar her adımla, neredeyse Bâbil Kulesi'nin bir basamağını çıkmaktalar. 


Kibirden Bir Heykeldir Kişisel Gelişim İnsanı 


Bu toplumun insanları, evden çıkmadan önce askıdan ceketlerini alıp, ruhlarını mı asıyor acaba? Yoksa daha kötüsü, her biri ruhunu bir “ruhlar mezarlığı”na mı bırakmış? Çok şükür ki halen bütün insanlarının böyle olduğu bir toplum mevcut değil. Fakat modernleşen bütün toplumlarda, bu hal üzere olan insanların sayısı epeyce yüksektir ve yükseliyor. Bunu görmek için modern şehrin caddelerinde bir tur atılması kâfi gelecektir. Peki, ne olmuş da bu insanlar âdeta birer Roma heykeli gibiler? Nedir onlara kendilerini mükemmel hissettiren? Kendilerini bütün varlıktan ayırarak, hepsinin üstünde gösteren nedir? 


“Gelişim” kelimesini “kişisel” bağlayıcısından bağımsız olarak düşündüğümüzde tam olarak eşyanın tabiatına uygun düşen bir kavram olduğunu görüyoruz. İnsan da dahil olmak üzere doğadaki her şey, bir başlangıç akabinde bir gelişme süreci ve neticede yok olmak serüvenine tâbidir. Toplumlar gelişir, devletler, kurumlar gelişir; ormanlar, tarlalar, bahçeler, fikirler gelişir. Külliyen bu inkişaf hareketi, etrafında irtibat halinde olduğu bütün varlıkları da ya kendisiyle birlikte geliştirir ya da onları da bu inkişafın menfaat zinciri içine alır, fayda verir. İdeal olan 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gelişim modeli budur. Fakat bu modelin yaygın olan ters hali bu kadar iyimser sonuçlara yol açmıyor. 


Kirli atıklar üreten bir fabrika düşünelim. Her kurum gibi bu fabrika da gelişmek isteyecektir. Geliştikçe daha çok istihdam sağlayacak ve bu gelişiminden civardaki işsiz insanlar da nasiplenecektir. Ama gelişerek istihdamı arttıran bu fabrika, görüyoruz ki civarındaki doğanın farkında değil, Kirli atıklarını denizlere bırakıyor, ormanı yok ediyor, toprağı kirletiyor. İşte bu noktada, ideal gelişimin gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Çünkü bu fabrika, kendini geliştirmek adına, tabiatı hiçe saymış, tanımamıştır. Yani söz konusu fabrika, “kişisel gelişmiştir.” Bu örnekten yola çıkarak, “kişisel gelişim”in, bireyleri neye doğru yönlendirdiğine dair birtakım çıkarımlarda bulunabiliriz. 


Prangalarını Sevme Sanatı Olarak Kişisel Gelişim 


Bütün ilişkileri paraya endeksleyen kapitalizm, kişiyi şahsiyet kazandığı milletten izole edip bireyselleştirerek, aidiyet taşıdığı bütün gerçek değerler ile arasına setler kurmuştur. Mesela insanı tabiata hükmeden, tüketen, uyumsuz bir düşman olarak anlamıştır. Modern hastalıklar ile hakikatinden koparılmış bu devir, biz müslümanların “sırât-ı müstakim” diye bildiği dosdoğru yolun aksine, görkemli basamakları olan ve her basamağı çıkıldıkça zeminden ve de aşağıda kalanlardan daha çok yükselinebileceği bir merdiven inşa etmiştir. 


Bizler doğru yolda, sahip olduğumuz bütün kimlikler ayrılmadan, herkes ile aynı zemin üzerinde yürüme- nin derdindeyken bu görkemli merdiven ile yükselmenin, ayaklarımızı başkalarının başları üzerinde görmenin cazibesine davet edildik. 
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Tam da bu noktada aynen sırât-ı müstakim üzerinde sapmadan, kararlı bir şekilde yürüyebilmemiz için bize rehber olan disiplinler ve eğitmenler olduğu gibi bu görkemli merdivenin basamaklarında da sarsılmadan, her daim en yukarı yükselebilmenin rehberliğini sağlayan birtakım kurumlar, fikirler, eğitmenler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkardıkları bu rehberlik sistemine de, niyetlerini hiç saklamadan ve arsızca, “kişisel gelişim” ismini koymuşlardır. 


Modern dünya algısının oluşturduğu “simülasyon hayat”, bu zaman içinde çırpınan insanlara itibar sahibi olabilmeleri, kıymet görebilmeleri ve vaat ettiği konforlu hayata ulaşabilmeleri için, sadece birer insan olmayı ve isimlerini temsil etmeyi yetersiz göstermektedir. Koyduğu alternatif hakiki olmayan, plastik kıymetler ve mevkiler üretip insanları bunlara sevketmek şeklinde karşımıza çıkmıştır. İnsanlar, bu sahte itibar basamaklarına ulaşabilmek için sahip oldukları bütün zâhiri ve bâtıni gerçekliklerini reddetmişlerdir. Kendilerine bu görkemli merdivende büyük bir yük teşkil edecek olan vicdanlarını ilk fırsatta boşluğa fırlatmışlardır. 


Söz gelimi bir şirket çalışanısınız ve diğer bütün çalışanlar gibi şirket içindeki mevkiinizi ve kazancınızı yapmak, kendinizi mesleğinizde geliştirmek ve halinize şükretmekten başka bir şey yapmazsınız. Fakat bir kişisel gelişim uzmanı bu noktada o çalışana şunları fısıldar: “Sen o şirketin en önemli çalışanısın, mükemmel bir insansın. 
Şu an bulunduğun mevki, kazandığın para hak ettiğinin çok altında. Dikkatli ol, etrafındaki herkes senin ulaşmak istediğin mevkie varmak istiyor. Bu yüzden onların hepsi senin düşmanlarındır. 
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Önce her sabah kalktığında aynaya bak ve kendine ne kadar harika biri olduğunu söyle. Kendini, ulaşmak istediğin mevkide olduğuna inandır.” Anlatmaya devam ediyor: “Eğer saçını böyle tararsan şöyle üstünlük kurarsın. Şayet kollarını masaya böyle yaslarsan, onları şöyle alt edersin. Eğer toplantıda söze şöyle başlarsan, herkesi susturursun. Şayet biri kaşını kaldırıyor ise amacı bu, eğer burnuyla oynuyorsa sizin için düşündüğü şu...” 


Sanırsınız ki bir çalışma ortamı değil, bir harp meydanı... Kişisel gelişimcilere bel bağlayan çalışanlar, bütün yönlendirmeleri bir ibadet titizliğinde gerçekleştirerek, kendine has ne varsa ve gerçekleri ne ise hepsini bir bir katlediyor. Sonuçta ne kendisi kalabilmiş ne de tam manasıyla olmak istediği gibi olabilmiştir. Mutasyona uğramış bir insan tipi olarak karşımızda sırıtır durur. İşin kötü yanı, yükselmek, güçlenmek isteyen bu şirketin diğer çalışanlarına da kişisel gelişim için fısıldananlar aynı kavgaya, yani çirkince, arkadaşını rakip görüp onu alt etme mücadelesine kapı aralıyor. 


Neticede ortaya her ne kadar yan yana olup birbirlerine gülümseseler de, birbirlerinin mezarlarına kürek atan ve her an başkaları tarafından mezarlarının kazıldığını zanneden samimiyetsiz bir insan grubu çıkıyor. Ulaşacakları itibar ve hayat standartlarının tutkusuyla, vicdanları ve maneviyatları körleşmiş bir halde, o görkemli merdivenin basamaklarına kanlı ayak izlerini bırakıp yükseliyorlar. Fakat birinci basamaktaki kimlikleri ile onuncu basamaktaki kimlikleri arasında artık büyük bir uçurum oluşmuştur. Onuncu basamakta olmanın bedelini, şahsiyetleri ve hakikatlerini satmakla ödemişlerdir. 


Ekran Suyuna Batırılmış Ürünler 


Mücahid İlker 


Yıllar evvel üretici ve toptancılar, düşük kârlarla piyasaya mal tedarik etmekten vazgeçip, “Neden işin kayma- 


/ 


ğını perakendeci yesin ki!” deyince doğrudan satış sistemlerinin de temelleri atılmış oldu. Bu doğrultuda kapitalizmin baba ocağı ABD'de birçok sistem geliştirildi. Ağ ticaretinden tutun da kapıdan kapıya pazarlamaya kadar pek çok satış tarzı zaman içerisinde kisve değiştirse de kimlik 


değiştirmeden yoluna devam etti. 


Bu Görmüş Olduğunuz Ürün 


Yaşı tutanların hatırlayacağı yıllarda pazarlamacılar kapı kapı dolaşıp yeni çıkan ürünü “imalattan halka” sloganıyla müşteriye tanıtır. “Tanıtmak” faaliyeti pek de kısa süren bir iş olmadığından pazarlamacı, milletimizin misafirperverliğinden istifade evin bir köşesine geçip tanıtıma 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devam eder. Çaylar ikram edilirken pazarlamacı gereken samimiyeti ve güveni yakalar yakalamaz öldürücü darbeyi yapar ve neredeyse bedavaya gelecek ödeme planını ortaya atardı. Eh necip milletimiz de, “Adamcağız o kadar dil döktü, şimdi almazsak ayıp olur” diyerek, senetlere imzayı atar, malı satın alırdı. 


O günler artık geride kaldı. Çünkü ticaretle dolandırıcılığın arasındaki ince duvarın daha baştan zorlandığı bu sistemlerde yalan dolan eksik olmuyordu. Tek gaye, “bir şekilde” malı satmak olunca, neticeye ulaşmak için her yolu mubah gören tipler zamanla daha başarılı oluyorlar, ahlâki düsturlar başarıyı engelleyen sebepler olarak “profesyonellik” ile yer değiştiriyordu. 


Satış ve pazarlama kelimelerinin halk arasında deyimleştirilirken menfi maksatla kullanılması böylesine acı tecrübelerin bir sonucu aslında. Bahsettiğimiz sistemler geçmişte ve günümüzde sürekli şekil değiştirerek ortaya yeniden çıkıyor. Bu değişimin sebebi de mâlum olduğu üzere vatandaşın zarar görmesi, ağır suistimallerin olması ve nihayetinde toplu dolandırıcılığa kadar işin vardığı örneklerin çok olmasıyla alakalı. Bir ürün yahut satış sistemi itibarını kaybedince hemen yerini bir başkası alıyor ama niyet bozuk olunca işin çığırından çıkması uzun zaman almıyor. 


Ekran Pazarı 


İşin televizyon tarafına yansıyanlara bakınca bahsettigimiz “ikna süreci” televizyonun imkânlarından beslenerek yeniden kurgulanıyor ve ürünü satın almamızı sağlayacak bir “şov” başlatılıyor. Satış ürünleri büyük oranda henüz ithal edilmiş, halkın hakkında pratik bilgiye sahip olmadığı ürünlerdir. Vatandaş haliyle eline alıp kullanmadığı yeni icatlara karşı mesafeli yaklaşır. Vereceği paranın, ürünün gerçek değeri olup olmadığından kuşkulanır. Televizyondaki tanıtımlar da bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemle hareket eder. 


Amerikan tarzı satış reklamlarının artık ezberlediğimiz bir formülü vardır: Ürün hakkında dikkat çekici ifadeler kullanarak tanıtımı gerçekleştirecek olan sunucu, ürünü bilimsel ve teknik açıdan faydalı bularak tasdik edecek olan uzman kişi, ürünü bizzat kullanıp fayda sağlamış olduğunu beyan edecek halk tipi figürasyon, geçişlerde tempoyu düşürmeyecek müzik ve almazsak kaybedecekmişiz hissi yaratan tezcanlı bir seslendirme. 


Tüm bu unsurlar bir kurgu etrafında bir araya getirilir ve ürün tanıtımı gerçekleştirilir. Yarım saati bulan tanıtımlarda aynı görüntüler ve aynı ifadeler sürekli tekrar edilir ve izleyiciler ürüne gerçekten ihtiyaçları olduğuna inandırılır. Müşteri bir kere inandı mı zaten telefona sarılıp sipariş verecektir. 


Alan Memnun Satan Memnun Yalanı 


Tam bu noktada ürünü kullanıp çok memnun kaldığını ballandıra ballandıra anlatan tiplere bir parantez açmak gerekiyor. 


“... Ürününü kullanmaya başladığımdan beri ağrılarım şıp diye kesiliverdi. Eskiden adım atamazken şimdi amatör olarak atletizmle ilgileniyorum.” Veya, “İlk başta ben de inanmamıştım. Sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle .. ürününü satın aldım. Kısa sürede 197 kilodan 72 kiloya düştüm. Kilolarım sebebiyle evlenemiyordum, ... sayesinde evlendim ve çok mutluyum” nevinden konuşmalarla 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ne kadar samimiyetten uzak olursa olsunlar müşteri toplamayı başarıyor adamlar. Çünkü insanlar her kanalda her saat başı yayımlanabilen bir şeyin güvenli olabileceği hissine kapılıyorlar. Satış yapanlarsa ısrarla ve inatla bize çözüm sunduklarını ifade ediyorlar. 


Özellikle söz konusu sağlık olunca insanlar hiçbir noktayı irdelemeden sağlıklı ve uzun bir ömür için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bunu bilenler de eşek sütünü, yapay balı, Uzakdoğu mantarlarını binbir derde deva diye satmakta bir beis görmüyorlar. Tâ ki sağlık bakanlığı yasaklayıncaya kadar. Marka sahibinin bizzat ürünü tanıtıp pazarladığı örnekler de son yıllarda oldukça popüler. Böylelikle mal sahibi, ürününü bizzat kullandığını göstererek güven telkin ediyor. 


Ayrıca ürünü alanlara günlük kampanyalar yaparak alakayı yüksek tutuyor patronlar. Bal alana akıllı telefon, tüy dökücü sprey vesaire veriliyor. Bu hediyeleri verme sebebini de çocuklarımızın eğitimini düşünmeye veya müşterilerin kişisel bakımlarına bir nebze katkı sağlamaya bağlıyorlar. 


Elektronik Eşya Değil Uzay Mekiği Sanki 


Taklit ürünlerin orijinal havası verilerek piyasa değeri- nin çok altında satışa sunulduğu intibaını uyandıran tanıtımlar da ayrı bir mesele. Revaçta markaların şeklen kopyalandığı, insan aklıyla dalga geçercesine benzer isimler konularak piyasaya sürüldüğü Uzakdoğu menşeli elektronik eşyalar da satış kanallarının gözde ürünlerinden. 


Hiçbir kalite kontrolüne tâbi tutulmadan, üstün özellikleri varmış gibi tanıtılan bu ürünleri satmak için açık 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açık yalan söylendiğini anlamak hiç de zor değil. Ürün yelpazesi o kadar geniş ki, her gelir grubundan insanın cebindeki paraları alabilmek için olur olmaz her şeyin pazarlaması yapılıyor. Bir başka değinilmesi gereken husus da kıble gösteren seccade, Kur'an okuyan kalem gibi ürünlerin pazarlamasında kullanılan ölçüsüz ifadeler. 


Bu tip ürünlerin dine uygun olup olmaması ilmi bir mesele fakat bunun ötesinde satışı yapılan bu ürünlerin pazarlanmasında kullanılan ifadeler herhangi bir müslümanın rahatsız olmasına yetecek kadar fecaat dolu. Kulun maneviyatını, satın alacağı pusulalı seccadeye indirgeyen, dini kitapların tanıtımında bütün marifeti kitabı satın alacak olmamıza endeksleyen ifadelerin hiçbir sakıncası yoksa bile edebe mugayir olduğu çok açık. Üstelik müslüman kimliğiyle örtüşmeyen insanların gözlerimizin içine baka baka bu tip tanıtımlarda dindar kisvesine bürünmeleri de hassasiyetlerimizin sömürü malzemesi yapıldığının kanıtı. 


Makyaj Mahareti 


Ekranlarda dönen tanıtımlara inanıp ürün satın alanların pek çoğunun şikâyetçi olması, basına yansıyan müşteri mağduriyetleri sebebiyle bilinen bir vaka. Şikâyetler üzerine harekete geçen kuruluşların bu firmaları ekseriyetle suçlu bulması da vaziyetin pek iç açıcı olmadığını gösteriyor. Televizyon kuruluşları ise satış geliri ortaklığıyla ciddi menfaatler sağladıkları satış programlarını her defasında daha ilgi çekici hale getirerek satıcı firmaların art niyetlerini makyajlayıp örtmeye devam ediyorlar. Derdimiz ticaretini hakka ve edebe riayet ederek yapanlarla değil elbette. 


Her şeye rağmen tanıtımda ölçüyü kaçırmayan, vaat ettiği malı zamanında ve eksiksiz olarak teslim eden firma- 


124 ə» MODERN HURAFELER 


lar da var muhakkak. Fakat maalesef satış programlarının ekseriyetinin pek çok olumsuz noktalara sahip olduğu gerçeği değişmiyor. Dikkat çekmeye çalıştığım husus, yıllar evvel kapitalizmin hizmetkârlarınca sadece ve sadece para kazanmak üzere icat edilmiş metotlarla bağlı olduğumuz kaidelere uygun bir ticaretin mevcut şartlarda bir araya gelmesinin zorluğudur. Sattığı malı tanıtırken dürüst olmak, maldan kaynaklanan kusur ve ziyanın sorumluluğunu üstlenmek, fiyatlandırmada ölçülü olmak gibi pek çok kuralla bağlı olan müslümanların gerek çarşıda, pazarda alışverişlerini yaparken gerek ekran karşısında pazarlama programlarını izlerken uyanık olmaları aldatanlardan yahut aldananlardan olmamak için hayati bir önem taşıyor. 


Bu Son Model mi Rol Model mi? 


Mücahid İlker 


Kelimelerle konuşur, kelimelerle ifade ederiz kendimizi. Kelimelerle anlarız ötekini. Her yeni kelime doğdugu kaynaktan hareket eder, zaman içerisinde yeni manaları içine katarak büyür ve bünyesinde topladığı bütün yüküyle zihin dünyamıza katılır. Sonra düşüncelerimize, duygularımıza sirayet eder. Kullanmaya başladığımız yeni kelimelerle ifadeler ve algı dünyamız değiştikçe bir kimlik kazanmaya başlarız yahut sahip olduğumuz kimlikten bir başkasına döneriz. Bu süreç o kadar önemlidir ki toplumları etkilemek, değiştirmek, dönüştürmek yolunu tutan her irade, işe kelimeleri değiştirmekle başlar ve arzu ettiği doğrultuda bir kimlik inşa etmeye çalışır. 


Bu bağlamda, medya araçlarınca bize iletilen her şey, kişi ve kuruluşların bağlı oldukları dünya görüşüne göre biçimlendirilir. Bazı kelimeler eklenir, bazı kelimeler çıkarılır, bazıları vurgulanırken bazıları da başka bir kelimeyle karşılanarak geçiştirilir. Son tahlilde bu biçimlendirme uğraşlarının tamamı oluşturulmak istenen kimliğe ulaşmayı hedefler. 


Belli bir seviyeye sahip her insan, muhatap olduğu medya kanallarının hangi politik çizgide hareket ettiğini belirler ve buna göre tavır alır. Buradaki seçim, kendi dünya görüşümüze uygun olup olmama üzerinedir. Bunun neticesinde de medya kanalları kendi sadık kitlelerini oluştururlar. Bu doğal tercih hakkında söyleyeceklerim başka bir yazının konusu olabilir. “Ana akım medya”, “popüler medya” gibi tam da adını bulamamış, bununla birlikte geniş kitlelerce alaka gören, takip edilen, yayılan ve bu şekilde dilimize ve zihnimize yerleştirdiği bazı kelimelerle neredeyse herkesin dünyasına nüfuz etmeyi başaran her türlü muhteviyatın nasıl bir kimlik inşa ettiğini sorgulamak gerekiyor. 


Medya İkonu, İkon Medyası 


İkon, sözlükte, “simge” manasına gelen Fransızca bir kelime olarak geçiyor. Bugün ikon, bir kurumu, kişiyi yahut düşünceyi temsil eden simge olarak kullanılıyor. 
Logolar, amblemler vb. Buraya kadar bir sorun yok. Başta belirttiğim gibi kelimelerin son manasıyla yetinmeyip geçmişine gidelim ve taşıdığı bütün manaları yoklayalım. 
Köken olarak ikon, “görüntü” manasına gelen Yunanca bir kelime. Hıristiyanlık öncesinden itibaren pagan tanrılarının, komutanların ve efsanevi kahramanların tasvir edilmesini ifade eden bir mana kazanıyor. 


Kapsayıcı bir ifadeyle ikon, gerçek dünyada var olan bir şeyin başka bir ortama aktarılmış hali oluyor. Doğa ve 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insan tasvirleri gibi. Gördüğünü resmeden insanlar zamanla göremediklerinin de tasvirine yelteniyor ve inanca, imana ya da duygu ve düşünceye dair bilip hissettikleri her şeyi ikona dönüştürüyorlar. Böylelikle ikon tasvir ettiği şeyin itibarını kazanıyor. Yani ikon kelimesi, somut bir şeye soyut bir mana yüklenmesi anlamına geliyor. 


Hıristiyanların Hz. İsa, Hz. Meryem tasvirleri gibi. 
İkonların fizik ve metafizik âlemle insan arasındaki kurduğu ilişki kısa bir süre sonra hakikatten uzaklaşmaya dönüşüyor. Taşın, toprağın, ağacın var olduğu dünyada doğa resminin daha çok itibar görmesi gibi. İman dairesine giren varlığını, temel duyu organlarımızla bize göstermeyen başta yaratıcı olmak üzere diğer varlıklarla olan 


ilişkide de aynı durum geçerli. 


Geçmiş asırlarda resim ve heykel ile sınırlı olan ikonun, medya araçları sayesinde kendine açtığı alanın ve gerçekleştirdiği dönüşümün etkilerini fert bazında tahlil etmek için doğrudan kimlik kavramına işaret eden bazı 


kelimelerin izini sürmeye devam edelim. 


Son Model Rol Model 


Rol Model, davranışları, duruşları ve başarılarıyla topluma örnek olan kişiler için kullanılan bir kelime. Kelimenin geçmişine doğru gidince, geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Amerikalı avukatların toplumsal eşitlik adına ortaya çıkardıkları bir kavram olduğu görülüyor. Azınlık ve kadın hakları üzerinden yüceltilen “rol model” zamanla 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“motivasyon kaynağı”, “yeni ve geniş kitlelerle iletişime 


~ pih 


geçme aracı”, “sosyal engelleri aşmaya yardımcı olan kişi” 


manalarını kazanıyor. 
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Sonradan kazandığı manalarla rol model kavramı, başka bir yola giriyor. Faydalı amaçlara hizmet eden örnek insanların yanında, zamanla hiç de hayırlı olmayan “örnek insanlar” da rol model olarak anılmaya başlıyor. 
Medya araçları sayesinde öne çıkan her gerçek yahut kurgu kişilik, kim olduğu, neye hizmet ettiği gibi pek çok soru es geçilerek ikonik bir anlam kazanıyor. Medya araçları menfaatleri gereği, algılanması ve anlaşılması kolay yolları tercih ediyor genellikle. 


Bu yolla özellikle çocuklar ve gençlerin dünyasında kolayca bir yer edinebilen tipler öne çıkmaya başlıyor: Şarkıcı, sporcu, komedyen gibi. Sorun, birilerinin şöhret olmasında değil, şöhret olanların rol model olmasında. “Sen de onun gibi olabilirsin”, “Engelleri aş ve sen de başar” sloganlarıyla her yaştan, her renkten insana bir rol seçiliyor. Herkesin takip edip, benimseyeceği, rol modelin izin- de başarıya ulaşacağı yalanıyla sahici kimliğimizle aramız açılmaya başlıyor. Yeni kimliğimize doğru yelken açarken ikinci kelimeye geçiyoruz. 


Hepimiz Fenomeniz! 


Fenomen, Yunanca'da “kendini gösteren, görünen olma durumu” manalarına geliyor. Felsefi ve teknik anlamlarını bir kenara bırakırsak popüler kullanımı “dikkat çeken kişi yahut olguları” ifade ediyor. Son yıllarda yaygınlaşan internet fenomenleri, fenomen olan gruplar ve etkinliklerin hepsi kitlelerin dikkatlerini çekmelerine bağlı olarak bu sıfatı kazanıyorlar. 


Rol modelin açtığı yolda ilerleyen kişiler bir süre sonra ancak takip ettikleri modelin kötü bir kopyası oluyor. 
Medya, gerçekleri kopyalamaktaki başarısı üzerinden var 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olsa da kopyanın kopyasıyla varlığını sürdüremez. Bu noktada bir kırılma yaşanır ve insanlar rol modelin gölgesinden çıkarak dikkat çekmenin ve kendilerini görünür kılmanın yollarını ararlar. Bir toplumda dikkat çekmenin yollarını iki ayrı temele indirebiliriz: İnsanlara fayda sağlamak, toplumun yararına gayret göstermek yahut insanların değer ve kaidelerine aykırı hareket etmek. 


Medyanın öne çıkardığı rol modellerin ekseriyeti ikinci yolu açtığı için insanların çoğu da kısa olan yolu seçer. Sıkça maruz kalınan telkinlerle bizzat aykırı, sıra dışı yahut farklı olmanın kendisi amaç haline getirilir. Böylelikle medya fenomenleri belirmeye başlar bir bir. Televizyon ekranları, sosyal medya ortamları fenomen olmak için birbiriyle yarışan, birbiriyle kapışan insanlarla doluyor her gün. Fenomenler, seçtikleri yahut icat ettikleri yola bağlı olarak kendilerini görünür kılmaya başlıyorlar. Muhalefet, kaba güldürü, duygu sömürüsü gibi kolaycı yahut genel yargıların aksine davranarak alışıldık olmayan yollara başvuruyorlar. 


Her Şey Var da Karizma Yok! 


Farkındalık kazanmak tek başına yeterli değildir. Sizi ve davranışlarınızı etkileyici kılacak bir şeye ihtiyacınız vardır. Bu aşamada medya bize bir başka kelimeyi hatırlatır: Karizma. 


Karizma, “başkalarını etkileyen ve ilgi çeken hal ve yetenek” manasına geliyor. “Karizmatik olmak, karizmayı çizdirmek” gibi deyimlerle de iyice dilimize yerleşen bir kelime. Medyanın, daha anlamını sorgulayamadan zihnimize zerkettiği karizmanın geçmişine bakınca yolumuz yine antik Yunan'a çıkıyor. Kelime “insana tanrılar tarafından lütfedilmiş her türlü iyilik, güzellik, yetenek” manalarına geliyor. Daha sonra yahudi ve hıristiyan metinlerinde keramet ve mucize sahipleri karizmatik şahsiyetler olarak tanımlanıyor. 


Medyanın sahip olduğu pek çok imkânla makyajlanan, kurgulanan, parlatılan ve etkileyici illüzyonlarla süslenen her şey bir.karizma kazanıyor. Karizma sahibi olamayan fenomenler bir süre sonra elenirken, karizmatik olanlar yoluna devam ediyor. 


İdol 


İdol, bugün “popüler kişi, yıldız” gibi manalara gelse de Yunanca aslına başvurulduğunda ikonla benzer bir manaya geliyor. Kelimenin “görüntü” manası ikondan farklılaşarak tapınmak amacıyla yapılmış her türlü resim, heykel gibi eşyaya tekabül ediyor. Yani tam karşılığıyla “put”. 


Rol modelden farklı olarak tek ve güçlü bir şekilde örnek alınan kişiler için de idol kelimesi kullanılıyor bugün. 
“Senin idolün kim?” soruları, “Falanca kişi benim en büyük idolümdür!” cevapları gırla gidiyor. Medyanın tanıttığı idollerin resimlerini, sözlerini ve isimlerini taşıyan türlü eşyanın doldurduğu odalar, âdeta küçük bir âyin mekânına dönüşüyor. İdollerin hayatlarına dair her ayrıntı takli- din ötesinde, tahkik ediliyor. Karizmatik fenomen, idole dönüşmek için var gücüyle uğraşırken başta kendi olmak üzere, ürettiği her şey ve arkasına takılan kitlelerle birlikte müstakil bir kimliği oluşturmaya başlıyorlar. 


Kült 


Popüler medyanın kelimelerinin peşinden giderken ortaya çıkan kimliğin dayandığı temeli anlamak için son 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olarak kült kavramına bakalım. Kült şahsiyetler, kült filmler, kült kitaplar... 


Belli bir grup tarafından özel olarak takip edilen ve ilgi gören şeyler için kullandığımız bu kelime, Latince'de “ilgi gösterme, bağlanma, tapınma” anlamlarına geliyor. 
Kelime, bir süre sonra Avrupa dillerinde “hakikatten saptırılmış inanç üzerine kurulmuş olan ve tutucu taraftarlara sahip, her türlü mezhep ve din” manasında kullanılmaya başlanıyor. Medyanın yücelttiği tiplerin bir süre sonra ilâh, peygamber gibi vasıflarla adlandırılması, stadyum, tiyatro salonları gibi mekânlara mâbed; sinema, futbol, müzik gibi eğlence ve sanat dallarına din denmesi devrimizde sık 


sık duyduğumuz sözler artık. 


Medya, modern zamanların tüm imkânlarını kullanarak insanları kitleler halinde hakikatten koparırken, önce kelimelerimiz, sonra zihnimiz paganlaşıyor. İnsanlar, farklı olmak için koşturdukları hedefe geldiklerinde hakikatle bağını koparmış olmakta birbirlerinden farksız oluyorlar. 


Network (1976) filminde, kafayı sıyıran televizyon sunucusu Howard Beale karakterinin, medya eliyle kimlikleri dönüştürülmüş kitlelere nafile olduğunu bile bile çektiği nutuklardan birkaç cümle geldi aklıma: 


“Hakikat değildir televizyon! Televizyon Allah'ın belası bir eğlence parkı! Akrobatların, şarkıcıların, dansçıların, hokkabazların, ucubelerin, hayvan terbiyecilerinin, sporcuların olduğu bir sirk, bir karnavaldır... Bizim işimiz can sıkıntınızı gidermek, hepsi bu! Ama eğer hakikati istiyorsanız... Rabbinize dönün, üstatlarınıza, âlimlerinize dönün, 


kendinize dönün. Çünkü hakikati bulacağınız tek yer orası!” 


Sınırsız Kaldık 


Ali Sözer 


Her şey insanların çitleri kaldırmasıyla başladı. Önceden inanan inanmayan herkesin bir sınırı vardı. Eski dünyayı gezip dolaşan seyyahlar, her toplumun kendine göre bir ahlâk ve erdem kültürünün olduğunu ve buna sıkı sıkıya bağlandıklarını anlatır. Hatta tarihi süreçte bazı halkların toplu şekilde yeni bir dini tercih etmelerinde, bu erdemlerin büyük rolü vardır. Nitekim Türkler'in de kitleler halinde İslâm”ı kabul ederken, önceki hayatlarının kısmen İslâm'a uyduğu ve bu yüzden kolay müslüman oldukları söylentisi doğrudur. Türkler İslâm öncesi hayatta tâbi olduğu kurallar bütününün daha güzelini bulunca, topluca müslüman olmuş ve yeni dinlerine sımsıkı bağlanmışlardır. 


“Çit” Meselesi 


Henüz müslüman olmamış Türk kabilelerini gezen müslüman bir Arap seyyah, zinanın çok büyük bir suç 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kabul edildiğini fakat setr-i avret konusuna pek dikkat etmediklerini anlatır. Aynı seyyah hırsızlığın asla affedilmediğine, yalan söyleyenin toplumdan dışlandığına şahit olmuştur. Bunun gibi farklı iklimlerde hayat süren her toplumun kendine göre çitleri vardı. Kısmen çelişkiler barındırsa da, belki bir din olarak benimsenmese de çitler vardı ve hayatın devamlılığı için gerekliydi. Yani bütün iklimleri kuşatan ahlâki bir çözülme yoktu. İlk insandan beri hayatı en doğru şekilde yaşayanlar ise çitlerin yerini doğru bilenlerdi. Yani müminler, Allah'a iman edip, O'nun gönderdiği elçilerin sözünü dinleyenler... Çünkü peygamberler hayatın helâl ve haramlarını insanlara öğrettiler. 


Bir hadis-i şerifte, “Peygamberliğin insanlığa ilk öğrettiği şeylerden biri: Utanmıyorsan dilediğini yap” düsturudur deniliyor. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) “çit” tabirini kullanarak bizlere öğrettiği gibi: “Şüphesiz haramlar bellidir. 
Helâller de bellidir. Bir de ikisinin arasında haram mı helâl mi olduğu belli olmayan şeyler vardır. Dinini ve namusunu korumak isteyen bunlardan kaçınır. Bu şüpheli şeyleri yapan kişi, tıpkı bir çitin etrafında sürüsünü otlatan çoban gibidir. Koyunlar her an korunan araziye girebilir. Haberiniz olsun, her hükümdarın koruduğu bir yer vardır, Allah'ın koruduğu yer ise haramlardır.” 


Sınırları Kim Kaldırdı? 


Eski kitaplarda Kâbil'in kardeşi Hâbili öldürmesi üzerine Hz. Âdem'in şöyle bir şiir söylediği rivayet edilir: “Zaman çok kötüleşti, insanlar çok bozuldu.” 


Evet, ilk insandan beri insanlar sınırları bozmaya, çitleri kaldırmaya meyilliydiler. Fakat her dönemde çitlerin yerini yeniden belirleyecek peygamberler geldi, insanlara sınırları yeniden gösterdiler. En son olarak da, peygamberlik mührünü vuran son peygamber Efendimiz (s.a.v) geldi. 
Sınırlar yeniden çizildi, insanlar sıkı sıkıya sınırlara tâbi oldular ve sonraki nesillere aktardılar. Sonraki asırlarda çizgilerin kaybolması ihtimaline karşı, gidilecek yollar yani mezhepler tesis edildi. Asırlar boyu insanlar hak mezhepler sayesinde sağ selâmet dinlerini, hayatı yaşayıp gittiler. 


Aslında bugün de sınırlar belli, yürümek isteyene yol açık. Fakat insanların aklını karıştırmaya çalışan, çitleri ortadan kaldıran bir anlayış türedi. Bu da sadece müslümanlarla alakalı bir durum değil. Çünkü bütün iklimlerde, toplumlarda sınırlar kaldırıldı. İlkeler, değerler çiğnenip dümdüz edildi. 


Tabii ki bunlar bir seferde yapılmadı, önce kalpteki iman ve sonra geleneksel değerler yavaş yavaş ortadan kaldırıldı. Avrupa'da kilisenin çelişkilerini dinin kendisi olarak algılayan Protestan zihniyet, Batı dünyasında din esaslı değerlere büyük bir darbe vurdu. Rönesans'la başlayan ve Aydınlanma çağı ile daha da güçlenen akılcı-bilimci güruh da, ruha ve imana dair her ne varsa alaşağı etmeye başladı. Toplumun ancak akılla ve bilimle yüceleceği, eskiden kalma ve akla yatmayan her şeyin terkedilmesi gerektiği insanlara enjekte edildi. 


Sezai Karakoç'un, 


“Urfa ufala ufala 
Bir pul olacak çarpık balıklar üstünde 
Belki bir toz bulutu” 


dediği gibi, Avrupa'da din adına kala kala bir kilise kalmıştı. O da katedrallerin tepesinde çalınıp duran bir “çan” kadardı. Zaten tahrif ede ede, ortada din diye bir 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şey kalmamıştı, son darbeyle de insanların sosyal hayatta nispeten devam ettirdikleri ilkeli hayat, unutuldu gitti. Birkaç yüzyıl önce bütün Avrupa'da belli ölçülerde tesettür vardı, zina suç sayılıyor, din esaslı birçok ahlâk kaidesi, erdem kabul ediliyordu. Fakat bugünün Avrupa'sı eşcinsel evliliği kanunla korur hale geldi. İstatistikler halkın büyük bir kesiminin buna karşı olduğunu fakat engelleyemediğini gösteriyor. Çünkü sınırlar ortadan kalktı, erdemsizlik erdem haline geldi. 


Din Gelişmeye Engel mi? 


Rönesans hareketlerinin neticesinde Ortaçağ'ın küllerini üzerinden silkeleyen Avrupa, sömürgeci keşif hareketleriyle ve Aydınlanma felsefesiyle uzak iklimlere hâkim olurken bunu erdemleri terketmeye bağladı. Buna göre din ayak bağıydı, ahlâk denilen şey özgür düşüncenin önünde bir engeldi. Avrupa, bedenindeki bu çıbanı, bir güzellik “ben”ine benzetti ve gittiği her yere bu hastalığı da bulaştırdı. 


Birkaç asır öncesine kadar dini, dünya görüşü farklı olan iklimler 19. asrın başlarından itibaren Avrupalılaşmaya yahut daha sonraki tabirle Batılılaşmaya başladılar. 
“Din gelişmenin engeli”, ahlâk “Ortaçağ karanlığının izleri” olarak tanımlanıyordu artık. Çitleri olan kitlelere “gerici” yaftası vuruluyordu. Propagandalar işe yaradı, tabii buna son iki asırdaki siyasi gerileme de destek oldu. 


Savaşları kazanan Batı, kendi hastalığını yavaş yavaş bütün iklimlere enjekte etmeye başladı. Ayrıca Avrupa, oryantalist saldırılarla bizim coğrafyamıza daha güçlü kök salma imkânı da buldu. Başta söylediğimiz gibi, her şey insanların çitleri kaldırmasıyla başladı. İslâm dışındaki kültürler, nostaljik birer unsur olarak toplumları yönlendirmeye devam etseler de, bu kültürlerin halkları çok kolay Batılılaştılar. Hatta doğuda, kuzeyde, güneyin de güneyinde yeni bir Batılı hayat (!) geliştirmeyi başardılar. Bu yüzden Batı artık sadece Batı'da değil, her yerde. 


Batı'nın kesin hâkimiyetini ilan ettiği son yüzyıldan beri, müslümanlar çözülmesi zor bir ikilemin içine düştüler. Onlara siz gerisiniz, böyle kaldığınız sürece geri kalacaksınız, diyen Batılılar'ın peşinden gidip gelişeceğini zannedenler bir tarafa, eski muhteşem mâziyi geri getirecek iksiri aramaya çıkanlar diğer tarafa yöneldiler. 


Bu ikilem müslüman toplumlara yeni bir şey daha kazandırdı: Konuşmak. Bilen bilmeyen herkes konuşmaya başladı. Mevcut sınırları korumak, nesiller boyu aktarılan İslâmi hayatı yaşamak yerine, Kafdağı'nın ardındaki zümrüdüanka kuşunu aramaya çıktı birçoğu. Daha bir asır öncesinde sapmaz kopmaz bir itikadla bağlı bulunan kalpler, konuşa konuşa sarsılmaya, yıpranmaya başladı. 


Bu Ne Yaman Çelişki? 


Artık Allah Resülü'nün, “Allah, ilmi yeryüzünden bir seferde söküp çıkarmaz, âlimleri alarak alır ve onların yerini halkı saptıran cahiller kaplar” mealindeki hadis-i şerifinin gerçekleştiği bir zaman dilimini yaşıyoruz. Her insan çitlerin izlerini daha bir örtüyor. İnsanları hakikatten daha bir uzaklaştırıyor. Dini tamir için yola çıkanlar, daha bir tahrip ediyor. Sünneti korumak gayesi güdenler sünneti ortadan kaldırıyor. İslâm'ı Kur'an'dan öğrenin diye telkin- de bulunanlar âyetlere kulak asmıyor. 


Modern zamanlarda herkesin konuşma cüreti göstermesinin nedeni çitlerin ortadan kaldırılmış olmasıdır. 
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Tuhaftır herkese konuşma iznini veren, hatta onlara kulak veren insanların nedeni de çitlerin ortadan kaldırılmış olmasıdır. Çünkü konuşmak kimseyi rahatsız etmiyor, eskiden olduğu gibi kimse kırmızı çizgileri geçtiğini düşünmüyor. Yahut kırmızı çizgilerin geçilmiş olması kimsecikleri rahatsız etmiyor. 


Âlimliğin unvandan ibaret olmadığı zamanlarda, “edebü”1-müfti” / “fetva edebi” diye bir şey vardı. Her söz bir eylem olarak kabul edilir ve vebalinin çok büyük olduğu inancı akıldan çıkarılmazdı. Allah'ın helâl kıldığını haram kılmaktan korkardı herkes. Haram olanı da helâl göstermekten, yırtıcı hayvanlardan kaçar gibi kaçarlardı. 


Önce Kur'an'a, sonra sünnete, daha sonra önden gelenlerin nasıl bir görüşte birleştiklerine yani icmâa, en son olarak da kıyasa göre yollarını çizerlerdi. Ya kötülük yayılırsa diye, kötüyü akıllarından bile geçirmezlerdi. Bize dair olmayan yeniliklerin bizden birçok güzelliği silip götüreceğinin farkındaydı herkes. Allah'ın elçisi öğretmişti, göstermişti. Haramlar belliydi, helâller belliydi. Haramlara yaklaşmamak için çitlere de yaklaşmamak gerekiyordu. 
Çitlere yaklaşan yasaklı bölgeye de girebilirdi çünkü. İşte, bu yüzden her şey insanların çitleri kaldırmasıyla başladı. 
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Modem Zamanlara Nasıl Gelindi? 


Raşit Ulaş 


İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, Batı'nın temsilciliğini yaptığı medeniyetin kendisinin dışındaki kültür havzalarını fosilleştirdiğini tespit eder. Temelleri 17. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinde atılan medeniyet, kendisi dışındaki dünyayı sömürmüş, yağmalamış ve nihayet maddi ve manevi bütün kültür mirasını fosilleştirmiş, turistik bir ilgi- nin nesnesi haline getirmiştir. Mekteplerimizde “coğrafi keşifler” diye öğretilen ve 15. yüzyılın sonlarında başlayan sömürgecilik hareketleri, bugün bütün dünyayı tesiri altında tutan Batı tahakkümünün başlangıcı sayılabilir. 1763 
yılında James Watt'ın buharlı makineyi bulması ile başlayan sanayileşme hareketi, köle ticareti, sömürgelerden getirilen hammadde ve değerli madenler modern dünyaya 


giden sürecin maddi temellerini oluşturdu. 
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Bu maddi gelişmelerle paralel bir şekilde Batı'daki kültür ve sosyal yapıyı değiştirecek gelişmeler de vuku buluyordu. Hıristiyanlık, Avrupa coğrafyasına girmesiyle birlikte geldiği bu yerdeki putperest, pagan unsurlarla dolmuştu. Bir bakıma Avrupa hıristiyanlaşmamış, Hıristiyanlık Avrupalılaşmıştı. İşte bu putperestleşmiş Hıristiyanlık, Almanya'dan yayılan Reform hareketleriyle büyük bir sarsılma yaşamıştı. Öte yandan, zamanla teknik gelişmelerin hizmetine girecek olan modern bilimdeki gelişmeler de söz konusu sarsılmayı kuvvetlendiriyordu. Siyasi bakımdan sosyal sınıflar arasındaki uçurum eridiği, Avrupa'daki nüfusun kırsallıktan kentliliğe evrildiği bir süreç yaşanıyordu. Elbette bütün bu gelişmeler birbirini tetikleyen ve etkileyen hadiseler olarak yaşanıyordu. 


Ekonomik, sosyal ve kültürel manadaki köklü değişim yeni bir insan tipini de ortaya çıkarıyordu. Bütün beşeri münasebetlerin paraya dayandırıldığı hayat, Batı insanının bütün hedeflerini yalnızca maddi başarı üzerine kurmaya yöneltti. Mutluluk, huzur, başarı, hakikat gibi kavramlar modern dönem öncesinde çok farklı şekillerde anlaşılırken sert ve büyük bir değişimle maddiyatın çemberinin içine girdi. Mutluluk para kazanmak; huzur, para kazanmakla ulaşılan rahat hayat; başarı, sosyal hayatta saygı değer bir statü kazanmak; hakikat ise bütün bunların neticesinde ulaşılabilinen en yüksek makam manasını kazandı. 


Kilise, feodal beyler, krallar ve imparatorlar gibi çeşitli kişi ve kurumların neden olduğu baskıcı, otoriter ve sıkı sıkıya kontrol edilen hayata verilen tepki çok sert olmuştu. 
Hümanizm, bireycilik, insan haklari, kadın hakları, çocuk hakları gibi çabalar bütün bu yapının temellerini insan bağlamında bünyesinde topladı. Bir vakitler kolektif bir 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hayat süren insandan büyük binaların küçük dairelerinde yalnızlığa ve nefsi arzularını tatmin için yaşamaya yönlen- 


dirilmiş bugünün insanına gelindi. 


Kâinatın tam merkezine insan “ben”ini koyan ve bütün olan bitenin yalnızca kendinden hareketle olduğunu düşündüren bireycilik, modernizmin en büyük dayanağı oldu. Antik Yunan'da hümanizma (insancıllık) olarak ortaya çıkan ve manevi olanı inkâr üzerine kurularak, “Çaresizseniz, çare sizsiniz” sloganı ile şahsı putlaştıran sistem, 


modernizm altında oldukça geniş bir yayılma alanı buldu. 


Nihayet modern dünyanın temelleri atılmış; ekonomi- de, siyasette, politikada, sanatta, kültürde bu temel üzerine inşası bütün hızıyla başlamıştı. “Karmaşık iktisadi yapının yanı başında, teknolojik güce ve makinenin gücüne tapınma da kolayca belirmiştir. Hatta bu iki put bir diğerini destekleyerek kutsiyetlerini(!) korumaktadırlar. (...) İnsanın uzayda rahatça yol alacak teknik güce erişmesi, bilgisayarların günlük hayattaki sonuçları makineyi tanrılar arasına kolayca katmıştır. Ancak bu dinin iki ana mezhebi vardır: Birincisi, teknik gelişmeye, dolasıyla makineye taparken, ikinci mezhep, bu gelişmeyi sağladığı gerekçesiyle insan aklının işleyişine tapmaktadır” (İsmet Özel, Üç Zor Mesele, İstanbul: Tiyo Yayınları, 2014, s. 80). 


Yeni putları olan yeni bir dünya kuruluyordu. Eskisinden çok daha sancılı olacak bir dünya. Savaşların daha kanlı, fakirliğin daha acılı olacağı zamanlar insanlığı bekliyordu. Modern hayatın getirdikleri bir virüs gibi bütün dünya ülkelerine sıçrıyordu. Manevi değerlerin gündelik, dünyevi, somut kazançlara; hissedilenin görülene; duyulanın işitilene feda edildiği bir hayat artık yaşanmaya başlanmıştı. 
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İslâm Dünyasında Modernizm 


Batılılar, yaklaşık iki asır süren Haçlı seferlerinden geriye dönünce yenilgileriyle beraber karşılaştıkları dünyanın tesiriyle birlikte sorgulama devresine girdiler. Askeri ve ekonomik olarak karşısında mağlup oldukları müslümanlar, kadınlara insan muamelesi yapıyorlardı. Acaba kendileri bir yerde yanılmışlar mıydı? Kadının ruhu var mıydı? Kendi inanç, anlayış ve kültürlerini sorguladılar. 
Müslümanlar da peş peşe askeri yenilgiler yaşayıp maddi güç bakımdan geriye düşünce, benzer bir hatayı yapıp kendi inanç ve kültür değerlerini sorgulama yoluna gittiler. 1918 yılında Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldığı belli olunca müslümanların askeri ve siyasi temsilcisi kalmamıştı. Böylece temsilciliğini Batılılar'ın yaptığı medeniyet karşısında askeri ve siyasi bir iddia kalmamış oldu. 


Bu arada, hemen bütün dünyadaki kültürler Batılılar tarafından çoktan sömürgeleştirilip fosilleştirilmiş ve iddiasız hale gelmişti. 19. yüzyılda iyice belirginleşen İslâm dünyasındaki modernleşme hareketleri hızlanmış oldu. 
Tamamıyla dünyevi bir zemin üzerine inşa edilen modernizmin getirdiği belki de en belalı kavramlardan olan pozitivizmin İslâm ile taban tabana zıt olduğu fikri, devrin mühim şahsiyetleri tarafından görülmedi yahut görülmek istenmedi. Bir şekilde modernizm denen kavramın getirdiklerini İslâm ülkelerine yerleştirmek için zamanında skolastik düşüncenin hâkim olduğu Batı'nın gerçekleştirdiği “reform” kavramı ortaya çıkarıldı. 


İslâm dünyasının tamamen görünenle, faydalı olanla ilgili olan modern dünyaya entegre edilmesi “İslâm'da 


Py. dt 


reform” yani “İslâm'ın dünyevileştirilmesi”, “çağa uydurulması” o devirde tepki ile karşılandığı gibi birçok kişi tarafından da kabul gördü. Osmanlı'nın “hasta adam” olmasından fırsatla İslâm dünyasına karşı kesin ve uzun süreli 


bir zafer elde etmek için bu gerekliydi ve uygulatılmalıydı. 


Batı karşısında zayıf durumda olan İslâm dünyasının yeniden canlanması için Batı'nın uyguladığı “aydınlanma- yı” yaşamak gerekli olduğu düşüncesinde olan devrin ileri gelenleri ise bu düşünceyi olduğu gibi kabul ettiler. Bu sağlıksız düşünce, hastalığın sebebinin ne olduğunun tam bilmemekten kaynaklanıyordu. Dünya var olduğundan bugüne, hayatı algılayışı hiçbir zaman bir olmamış olan iki dünyadan birinin hastalığına bulunan çarenin, diğerin- de de uygulanıp çözüm alınması düşüncesi zaten baştan bir yanlıştı. Zira bunun yanlış olduğunun en güzel örneği 


Osmanlı'da ortaya çıktı. 


İslâm coğrafyasında modernizmin etkileri yoğun olarak devam ederken Osmanlı aydınları da buna kayıtsız kalmadılar ve Jön Türkler'in başını çektiği grup bunun temsilcisi oldu. Batı'nın siyasi alanda laik, sosyal alanda seküler yapısının inşası için yine modernizmin önemli işaretlerinden pozitivizm kavramı ile bunu sağlamaya çalıştılar. 
Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Beşir Fuad, Şinâsi, Mustafa Reşid Paşa gibi isimler, kendi alanlarında bunun temsilcileri oldular. Bu hareket Osmanlı'da bir halk hareketi olarak değil bürokrasinin, elit tabakanın oluşturmak istediği bir durum olarak ortaya çıktı. Bu da hiçbir zaman halka inemeyecek tepeden inme bir yapının zeminini hazırladı. Ne var ki dünya dönmeye devam ediyor, dün bir kartopu olan modern paradigma birkaç on yıl içinde hayatımızın tam da ortasına çığ gibi düşmek üzere hazırlanıyordu. 
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Müslümanların Modern Dünya ile İmtihanı 


1ve2. Dünya savaşlarında milyonlarca insan öldü ama insanlar ilk defa 2003 yılında ABD'nin Irak'ı bombalamasını canlı yayında, evlerinde çaylarını yudumlayıp meyvelerini soyarlarken izledi. Binlerce yıldır yapılan işgallerde insanlar işgalciler tarafından katlediliyordu fakat artık bu görüntüleri video paylaşım sitelerinden arayarak izlemek şimdiki insanlara mahsus “normal” bir davranış oldu. 20. 
yüzyılın, 21. yüzyıla bıraktığı en tehlikeli miras “normalleşme”dir. Olumsuz bir olay karşısında toplumların yahut şahısların önceki zamana nispetle tepkilerinde daha “normal” tepkiler vermesi, insanların insanlığını kaybetmesi yolunda ciddi derecede tehlikeli bir adım oluyor. Bir asır evvel yaşamış olan insanların tahammül edemeyecekleri insan davranışları bugün oldukça “mütedeyyin” insanlar için dahi “normal” karşılanıyor. 


Modern dünyanın davranış ve tüketim kalıplarının çepeçevre kuşattığı insan güruhu içerisine kendisini dindar diye kabul eden insanlar da dahil olmaya başladı. 20. 
yüzyılda diktatörler, darbeciler, elitler, bürokratik oligarşiler tarafından idare edilen İslâm ülkelerinde Batılı hayat tarzı müslüman ahaliye sirayet etmemişti. Ancak baskıcı idareler tarafından Batı merkezli ekonomik çarka günden güne entegre edilen İslâm ülkelerinde geniş halk kitleleri- nin hayat tarzı da dönüşmeye başladı. Siyasi iktidara ortak olma, sermaye pastasından hisse edinme ve orta sınıflaşma beraberinde dindar halkın da dün eleştirdikleri insanlar gibi davranmaya, algılamaya ve dal başlamasına neden oldu. 


Sosyoekonomik olarak son yıllarda eskiye nazaran çok daha rahat bir hayat sürmeye başlayan müslümanlar, rahatlığın getirdiği tehlike ile karşı karşıyalar. Bilhassa ekonomik olarak kendi sermayesi ile ilk defa karşı karşıya gelen bazı mütedeyyin insanlar, bu rahatlık karşısında ait olduğu manevi değerleri kaybetmek üzere. Modem hayatın pek çok unsuru “İslâmi” kılıfına sokularak dolaşıma sürülüyor. 


Kısacası modern hayat, en çok, kendi değerlerini korumak isteyen buna karşı direnen insanlara zarar veriyor. 
Çarkın dişlilerinden biri olmadan yaşanamayacağı mesajını sürekli olarak veren, ölüm ile sıtma arasında tercih yapmamızı isteyen sistemin karşısında yapılması gereken şey yalnızca ölçülü olmak. Ayakları yere sağlam basan, ait olduğu mukaddes değerlerin ne olduğunu bilen ve en önemlisi asıl olanın yalnızca emrolunan şekilde yaşamak olduğunun şuurunda olan kimselerin modern hastalıklara karşı dirençli olmaları mümkün. 


Tükete Tükete Tükeneceksin 


Raşit Ulaş 


Batılı adam, insanlığa iktisadı anlatırken şöyle diyor: “Dünyanın kaynakları sınırlı fakat insanın ihtiyaçları sınırsızdır ve bu yüzden iktisat bilimine ihtiyaç vardır.” Evet, bir Batılı kafasıyla baktığımızda durum böyledir. İsraftan, ihtiyaçtan, istekten ve arzudan haberdar olmayan, ihtiyacın ve arzunun arasındaki farkın ne olduğunu bilebilecek bir irfana erişmemiş ve asla da erişemeyecek olan Batılı kafası dünyanın kaynağını sınırlı görürken, insanın ihtiyacını sınırsız görebilmekte oldukça mahirdir ve kendince de haklıdır. Haklıdır çünkü Batı bugüne kadar bütün fikri, zihni ve ilmi temellerini madde üzerine kurmuştur. 


Temelinde yalnızca madde olan, soyut hiçbir değere kıymet vermeyen bu idrak, gerek sosyal hayatta gerek siyasi hayatta insanların bu seküler sistemin içine hem etken hem edilgen olarak dahil olmasına yol açtı. Etken oldu, çünkü tüketmesi gerekiyordu. Edilgen oldu ve yine tüketmesi gerekiyor. Böylelikle modern dünyanın temelleri, salt maddeci kafayla atılırken insanlar, insan olma hasletinden çıkıp, nefes alan birer tüketim makinesi haline dönüştüler. 


Coğrafi keşiflerle başlayan Batı'nın sömürgecilik faaliyetinin, insan ihtiyacının sınırsızlığı temelinde yapıldığı düşünüldüğünde Cezayir'in, Senegal'in, Hindistan'ın ve dahi Afrika ve Asya ülkelerinin birçoğunun bu sebep neticesiyle sömürüldüğü ve nihayetinde de hem madden hem manen öldürüldüğü su götürmez bir gerçek. Bugün insanlığa medeniyet ve huzur getirme iddiasında olan Batı'nın kirli elleri dün olduğu gibi bugün de kirlenmemiş insanların üstünde, her an tepelerine inmeye hazır bir balyoz gibi duruyor. Kapitalizm kılığıyla dünyada kendini gizlemiş bu balyoz insanlara gür sesi ile şöyle söylüyor: Tüketin! 


Tüketim de Tükenir mi? 


“Kendini özel hisset, imaj her şeydir, sen daima önemlisin, çaresizseniz çare sizsiniz...” gibi şeytanca kelimelerle insanı putlaştıran, kendisine dünyada ondan başka hiçbir kıymetin ve değerin olmadığı hissini verdiren müthiş sloganlarla evvela insanın kendisini merkeze alıyor. Önce kendine değer veren, en iyi tıraş takımlarını, en iyi parfümleri, en iyi saatleri ve dahi her şeyin en iyisini, “kendisinin en iyi” olduğu için alan insanın kendinden sonraki öncelikleri ise anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi kurgulanmış günler oluyor. Hem etken hem edilgen dediğimiz durum ise burada devreye giriyor. Evvela insan bir etken unsur olarak kendisini dünyadaki diğer bütün insanlardan önemli olarak görüyor ve bunun için tüketiyor. Sonra ise edilgen pozisyona geçen aynı insan bu sefer karşısındaki insanların etken durumunda kalmasıyla yine tüketiyor. 
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Tüketin diyen sistem, insanların tüketmesi gerektigini, “Tüketirsen var olursun!” argümanı ile sağlamakta. 
İhtiyacının sınırsız olduğu kabul ettirilen insan, toplum içinde yer edinebilmek, statünün gereğini yerine getirmek, arkadaşların hızına yetişebilmek, çevresindeki insanları sanal mutluluklara gark edebilmek gibi birçok sebeple tüketimin ve dolaylı yönden de kapitalist sistemin sadık birer kölesi oluyor. Boynunda zinciri olmayan fakat maaş gibi, para gibi, teknoloji gibi birçok zinciri olarak modern bir köle olan insanın ise tükettiği yalnızca cebindeki parası değil. Sistemin kölesi unvanını almış olan insan, cebindekilerle beraber aslında yeryüzünün en şereflisi olma sıfatını da tüketiyor. 


Nevrotikleşmek 


Belirli bir kemale ermemiş insanın arzuları fıtratına muciben sınırsızdır. Hep daha fazlasını ister ve isteyecektir. Fakat aslında arzu/istek/heves olan bu his, sistem dinamikleri tarafından insanlığa ihtiyaç olarak sunulmakta. 
Oluşturulan sanal ihtiyaçlar insanı delişmen bir hız içinde sürekli tüketmeye zorluyor. Bir üst model telefon, bir üst model araba, eskimeden atılan koltuk takımları, elbisenin rengine göre alınmış çanta ve ayakkabılar... Hep daha fazlasını isteyen insanın, ulaşmak istediklerinin çıtası ise gittikçe artıyor. Oluşan bu sanal ihtiyaçlar neticesinde insan arzuladığı şeyi varlığının devam etmesinin sebeplerinden biri olarak görüyor ve bu arzularına ulaşamaması durumu ise onu çeşitli nevrozlara sokuyor. 


İnsana yalnızca kendisinin kıymetli olduğunu, kendinden başka herkesin ikinci derece önemli olduğunu tüketimi daha da fazla arttırmak için söyleyen ve buna mecbur bırakan sistem, varlık sebebini sürekli tüketmek olarak görürken aynı zamanda daima insanı başkalarıyla bir yarış içine sokuyor. Karen Horney, “Modem kültür ekonomik olarak bireysel rekabet ilkesine dayanır. Yalıtılmış bir birey, aynı grubun diğer bireyleriyle mücadele etmek, onları geride bırakmak çoğu kez onları kenara itmek zorundadır. Birinin avantajı çoğu zaman diğerinin dezavan- 


tajıdır” derken tam da söylemek istenilen şeyi izah eder. 


İnsan, en yakınındaki insanı bile rakip olarak görürken bunun insanlıkla bir münasebetinin bulunmadığını söylemek ise çok zor olmayacaktır. Bugünün üniversiteye giriş sınavlarını ele alırsak durum aynen böyledir. Aynı sınıf ve aynı bölümden mezun olmuş iki yakın arkadaş bu sınava girerken birbirinin rakibidir ve birbirleriyle gelecekleri için yarışmaktadırlar. Bu, Allah'ın eşref-i mahlük olarak yarattığı bir insanın kabul edebileceği bir olay degil. Bu durum ise tabii olarak insanlarda çeşitli nevrozların oluşmasına yol açarken her geçen gün insanlıktan bir 


adım daha uzaklaşmasının sebeplerinden biridir. 


Dünyanın seyri, insanların hal ve hareketleri, Batı'nın ihtiyaç, bizim ise arzu dediğimiz kavramlar temel alınarak izlendiğinde aslında her şey net olarak ortaya çıkıyor. 
Birileri daha fazla petrol için savaşıyor, birileri daha fazla para için birbirini öldürüyor, birileri daha fazla şöhret için birbirini yok etmeye çalışıyor, birileri daha fazla alabilmek için insani sınırlarının çok daha fazla üstünde mesai harcıyor. Bütün bu olanları bir köşeye çekilip uzaktan izlendiğimizde ortada bir senaryonun olduğunu ve bu senaryonun nihayetinde insanoğlunun, insandan robota dönüştüğü- 


nün fotoğrafını rahatlıkla görebiliriz. 
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Köksüzleşmek 


Türkiye'nin Batı'yı ulaşılması gereken bir hedef olarak gördükten sonraki münasebeti neredeyse iki asırdır devam ediyor. Bu son iki asırda ticaretten hukuka, askeriyeden sosyal hayata, çalışma sisteminden kıyafetlere, alfabeden takvime kadar bizi bir Batılı'dan ayıran bütün kıymetlerimiz, bizim hâlâ alışamadığımız ve ait olmadığımız Batı'nın oluşturmuş olduğu dünya formatına göre yaşanıyor. 


Bir Batılı'dan daha çok Batılı gibi yaşanan bu hayat, varlığını mana üzerine kurmuş, gayba iman eden bir müslüman için büyük bir paradoks halini alıyor. Bugün Türkiye'nin sosyal olarak manevi hayatında büyük bir boşluk olduğu gerçek. Milli bir eğitimin olmadığı, milli kıymetlerin devlet eliyle insanlara sunulmadığı, aksine Batı hayranlığının, Batı'nın her bakımdan üstünlüğünün her geçen gün insanlara daha çok kabul ettirildiği bir ortamda bu hayranlığın “tüketim” adı altında bizi getirdiği yer ise yeni bir “Amerikalılaşma”dır. 


Para kazanmayı ve her geçen gün daha çok kalkınmayı hedeflemek, kalkınmanın yalnızca madde temeliyle olacağını düşünmek bu toprakların insanlarının fıtratına uygun bir şey değil. Bu yaklaşık iki yüz senedir deneniyor fakat hâlâ insanlar tarafından kabul görmüş değil. Bunun kabul görmesi durumu ise iki asırdır başarılamayan bu durumun başarılması demek olacaktır ki bu da bizi tam manasıyla bir Batılı haline getirecektir. Bugün ne yazık ki tüketim dendiğinde bunu yalnızca maddi bir tüketim olarak anlayacak kadar tahrif olmuş zihinlere sahibiz. Oysa tüketim dediğimizde insanlığımızdan ve maneviyatımızdan neler kaybettiğimizi düşünmeliydik. 


Kaçış, Arayış ve Hakikat 
Bilgisine Yükseliş 


Sulhi Ceylan 


Eğer insandan bahsediyorsak kaçmaktan ve aramaktan bahsediyoruz demektir. İnsanoğlu biteviye bir şeylerden kaçar ve bir şeyleri arar. Bazan bu aradığının ne oldugunu bile bilmez. Ama içindeki ses onu aramaya iter. Böyle durumlarda insan iradesizdir. İçindeki o sesi çaresizce dinler. Bu ses bazan bir meleğin sesi olduğu gibi bazan da şeytanın sesidir. Bazan ise nefsinin... 


İşte insan bu üç sesi bir ömür dinler. Kaçış deyince aklıma her zaman İmam Gazâli (rah.) gelir. Otuz yedi yaşında girdiği fikri ve ruhi kriz sebebiyle Nizâmiye Medresesi'ndeki başmüderrislik görevini bırakıp kaçar. Bu kaçışa görünüşte medreseden kaçış gibi gözükse de gerçek hiç de böyle değildir. Bu kaçış düpedüz İmam Gazâli'nin kendinden kaçışıdır. Nefsinin gerçek yüzünü görmesi sonucu bir kaçıştır. Ve nihayet bir arayıştır, hakikat bilgisini arayış. 
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Şimdi İmam Gazâli'nin kriz anlarına yakından bakalım. Kendini ahlâki olarak sorgulayan İmam Gazâli geldiği noktayı otobiyografisi olan e/-Münkız mine'd-Dalâl'da şöyle anlatır: “Baktım ki dünya alakalarına dalmışım. Bu alakalar her taraftan beni çevrelemiş. Yaptığım işleri düşündüm. En güzeli tedris (ders verme) ve tâlim (öğretme) idi. Bunda da ahirete pek menfaati olmayan, ehemmiyetsiz birtakım ilimlerle meşgul olduğumu gördüm. Medrese derslerindeki niyetimi yokladım. Onun da Allah rızası için olmadığını, mevki sahibi olmak, şan ve şeref kazanmak arzusundan ileri geldiğini anladım. Uçurumun kenarında bulunduğumu, vaziyetimi düzeltmezsem ateşe yuvarlanacağıma kanaat getirdim.” 


Ruhi Kriz 


Bu düşünceler sebebiyle İmam Gazâli'de fikri ve ruhi kriz başlar. Altı ay süren kriz döneminde ilk önce dili bağlanır ve ders veremez hale gelir. En azından bir gün ders vermek istese de ağzından tek kelime bile çıkmaz. Dilinde- ki bu tutukluk zamanla kalbine hüzün verir ve nihayetinde yemeden içmeden kesilir. Öyle ki bir lokmayı dahi hazmedemez. Bu haller sebebiyle doktorlara gider ama doktorlar ona, “Bu, kalbe bulaşmış bir haldir; oradan mizaca sirayet etmiştir. Kalbe bulaşmış olan büyük elem geçmedikçe ilaçla iyileştirmeye imkân yoktur” cevabını verirler. 


Bütün bu acizlikle içinde, İmam Gazâli Allah'a iltica eder ve sürekli yakarır. İlticası sonucu yüce Allah, İmam Gazâli'nin makam, mal, aile, evlat, dost gibi şeylerden yüzünü çevirmesini sağlar ve İmam Gazâli Şam'a gitmeye karar verir. Fakat görevi bırakıp seyahat edeceğini duyan âlimler bu sefer İmam Gazâli'yi eleştirmeye başlarlar. 
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Çünkü böyle bir makamın terkedilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca İmam Gazâli bir gün gitmeye karar verse ertesi gün vazgeçiyordur. Bir türlü tam olarak karar veremez. Ama en son malını mülkünü satar ve bir bölümünü fakirlere, bir bölümünü de ailesine bırakarak Bağdat'tan Şam'a gitmek üzere ayrılır. Şam'a vardığında tasavvuf kitaplarından öğrendiği nefis terbiyesi, ahlâkı düzeltmek, kalbini tasfiye etmek gayesiyle insanlardan uzak durur ve riyâzet yapmaya başlar. 


Bir süre Şam'daki Emevi Camii'nde itikâfa girer. Hatta caminin minaresine çıkar ve kapısını da üzerine kilitler. 
Sürekli ibadet etmektedir. İki yıl bitiminde ise Kudüs'e gider. Yine burada da ibadetlerine devam eder ve kimseyle görüşmez. Son olarak ise içinde uyanan Hz. Peygamber'in (s.a.v) kabrini ziyaret etme isteği üzerine Hicaz'a gider. 
Haccını ifa eder. Daha sonra ise içindeki arzu ve çocukları- nın daveti onu vatanına döndürür. 


Kalbi Hastalıkların Tedavisi 


Artık karşımızda bambaşka bir İmam Gazâli vardır. 
Fikri ve ruhi sıkıntıları çözülmüş ve kalbi huzura ermiştir. 
Bütün gayesi Allah'ın rızasıdır. On yıllık çile dönemi sonucunda vardığı gerçeği İmam Gazâli şöyle aktarır: “Şüphe götürmeyecek surette anladım ki mutasavvıflar Allah yolunu tutan kimselerdir. Onların gidişi, gidişlerin en iyisidir. Yolları, yolların en doğrusudur. Ahlâkları, ahlâkların en temizidir. Dünyadaki bütün akıllı insanların aklı, hâkimlerin hikmeti, şeriatın esrarına vâkıf olan âlimlerin ilmi, onların gidişlerinden, ahlâklarından bir kısmını degiştirmek, daha iyi bir hale getirmek için bir araya gelse buna imkân bulamazlar. Onların dışlarındaki ve içlerinde- 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ki bütün hareketleri ve durgunlukları hep nübüvvet kandilinden alınmıştır.” 


İmam Gazâli (rah.), on yıl süren kaçış ve arayış dönemi sonucunda hakikate Allah'ın kalbine attığı bir nur sayesinde çıktığını söyler. On yıl boyunca, “Ancak selim bir kalp ile Allah'ın huzuruna gelen kurtulur” düsturunca nefsini terbiye eden Gazâli (rah.), bu yalnızlık dönemini kalbinin tüm hastalıklarını tedavi etmekle geçirir. 


Allah'ı tanımanın diriltici panzehir olduğunu söyleyen İmam Gazâli, nefsin arzularına muhalefet ederek ibadet etmenin ise ilaç olduğunu söyler. Nasıl ki bedeni tedavi etmek için hasta kişi ilaç içmektedir, aynı şekilde kalbi hasta olan kişi de ilaç hükmünde olan nefis terbiyesi ve ibadete yönelmeli, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) izinden yürümelidir. İmam Gazâli, bu on yılın akabinde tekrar medreseye geri döner. Önceleri bu görevi kabul etmek istemez ve bu sebeple tasavvuf ehli arkadaşları ile konuyu istişare eder. Tüm arkadaşları artık halk içine karışmasını ve yalnızlığı terketmesini salık verirler. İstişareler ve gördüğü bir rüya üzerine Nişâbur'a hareket eder ve medrese- de göreve başlar. 


İlim Neşrine Geri Dönüş 


İmam Gazâli için, bu durum bir geri dönüş değil, bilakis yeni bir başlangıçtır. Nitekim kendisi de bu durumu şöyle açıklar: 


“Şu kanaatteyim ki, ben gerçi ilim neşrine geri döndüm. Fakat bende hakiki manasıyla bir dönme yoktur. 
Eski halime dönmedim. Çünkü “dönmek” yeniden eski hale girmek demektir. Ben, eskiden insana mevki kazandıran ilmi yayıyordum. Sözümle, amelimle o ilme davet ediyorum. Maksadım, niyetim; mevki, şeref kazanmaktı. 
Ancak şimdi insana mevkii (makam sevgisini) terkettiren, rütbeden uzaklaşmayı öğreten ilme davet ediyorum. Niyetim, maksadım, arzum budur.” 


İmam Gazâli, bu niyetle üç yıl kadar ders vermeyi sürdürür ve daha sonra görevini tekrar bırakarak Tüs'a geri döner. Evinin yakınında bir dergâh ve medrese açıp vefatına kadar ders vermeye ve gönül ehli dostlarıyla sohbete devam eder. Müthiş bir ilmi enginliğe ve derinliğe sahip olan İmam Gazâli, bir hakikat arayıcısıdır ve hakikati kalbinde bulur. Aklın sınırlarını çok iyi tespit eder ve aklı aşar. Aklı vahye tâbi kılar ve böylece filozofların düştüğü o büyük hataya düşmez. Bilgi edinme yolları olan duyu organlarının ve aklın üstüne keşfi koyar ve keşf bilgisinin en üst bilgi olduğunu, çünkü direkt Allah'tan geldiğini söyler. Perdenin kalkması sonucu hakikatin açık bir şekilde görülmesi olarak tanımladığı keşfi bilginin bütün ilimlerin gayesi olduğunu da ekler. Çünkü duyu bilgisi yanıltıcıdır. 
Mesela göz yıldızlara baktığında onları küçücük görmektedir ama gerçek böyle değildir. 


İmam Gazâli, duyuların güvenilmez olduğunu anlayınca aklın da güvenilmez olduğu sonucuna varır. Çünkü duyuların hatalı olabileceğini aklıyla bulmuştur. O halde akıldan daha üstün bir şey de, aklın hatalı sonuçlara vardığını tespit edebilir. Nitekim kişi, rüyasında gördüklerini uyanana kadar gerçek sanmaktadır. 


Sonuç itibariyle keşfi bilginin tüm bilgi edinme şekillerinden üstün olduğunu bu hali yaşayarak belirtir İmam Gazâli. Keşfi bilginin, Allah'ın bağışı olduğunu söyler ve bu hale ulaşmak için de kişinin nefsini terbiye etmesini ve 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kendini Allah'a adaması gerektiğini belirtir. İnsanın kendini bilmesi için olmazsa olmaz üç yol vardır. Bunlar kaçış, arayış ve hakikat bilgisine yükseliş olarak ifade edilebilir. 
Her insan hakikate ulaşma için bu safhaların benzer halini 


geçirmelidir. 


Alman idealistlerinden ve müzmin bir bekâr olan Kant, gerçek dünyanın gerçekliğini “fenomenal” gerçeklik olarak tanımlar ve insanoğlunun sadece “fenomeni” yani aklın alanlarına giren şeyleri bilebileceğini söyler. Buna karşılık nesnelerin mahiyeti olan “numeni” bilemeyiz der. Kant'a göre numen, aklın alanına girmiyordur. Yani insan deneyden uzaklaştıkça bilgiden de uzaklaşır. Çünkü artık metafizik bir alana girmiştir. Yine Kant'a göre, bilgi edinme yolu akıldan 


ibarettir. Hâlbuki keşif de bilgi edinme yöntemidir ve Kant'ın | bundan haberi yoktur. | 


Duyu organları ve akıl yoluyla elde edilen bilginin ötesinde ve bunların üstünde, bilinmek istenen şeyin doğrudan yani araçsız olarak ve üzerinde herhangi bir akıl yürütme faaliyeti olmadan bilinmesine felsefede “sezgi” 


denir. Sezgisel bilgi, deney ve tecrübeye dayanmaz. İmam Gazâli'den 800 yıl sonra yaşayan Henri Bergson (1859— 1941), doğayı doğrudan doğruya kavratacak tek yolun sezgi yolu olduğunu söyler. 


Geçici Hayattan Ebedi Hayata 
İnsanın Yolculuğu 


Sulhi Ceylan 


İnsanoğlunun dünyadaki hareketlerinin özünde, var olma arzusu yatar. Var olma arzusu ise kişinin varlığını koruması ve sürdürmesi için ne gerekiyorsa yapmasını sağlar. İşte bu var olma arzusu kişiyi aynı zamanda var olmanın amacını, yani hayatı sorgulamaya iter. Hayatın, canlılığın sürdürülmesi son derece açıktır ama bunun üstündeki mana ise sürekli merak edilmektedir. Bu merakın sonucu olarak bize hayat ve anlamı ile ilgili yüklü bir miras kalmıştır. Bazı filozoflar hayatı, mutluluğa ulaşma süreci olarak tanımlarken bazıları da hayatın anlamının ruh olduğunu söylemişlerdir. Nietzsche, hayatın anlamının olmadığını söyler ve bu durumu hiçlik ile açıklar. Buda, hayatın sürekli tekrar eden acılardan ibaret olduğunu, bu sebeple acılara katlanmak gerektiğini ifade eder ve kişinin perhiz yaparak dünyevi zevklerden kendini kurtarması gerektiğini belirtir. Albert Camus ise hayatın anlamını absürtlükte bulur. Yani hayatın bir amacı yoktur. Soyut düşünce hayatına ulaşmanın insan için en büyük değer olduğunu ve buna da felsefe ile ulaşılacağını söyleyen filozofları da unutmamamız gerekir. 


Sıkıntı ve Buhran 


Hayata, zıtların sahne aldığı müthiş bir tiyatro olarak bakabiliriz. İnsan her an istemediği olaylarla karşılaşmakta, hatta acı çekmektedir. Ve yine bir anda acıdan mutluluğa geçebilmektedir. İşte zıtlık dediğimiz olay da budur zaten. Bu zıtlıklar arasında gidip gelirken insan, istemediği durumlarla karşılaştığı anda kendini hemen şikâyet limanına atar. Halbuki sıkıntı ve bela, kişiyi olgunlaştıran etkenlerdir. Aslında buradaki şikâyet, insanın istediği hayata ulaşamamasının sonucudur. Hayat, her zaman insanın istediği şekilde akmaz. Bazan önümüze engeller çıkabilir. Bela ve musibet kapımızı çalabilir. Böyle durumlarda hayatın güzel yönlerine bakmak gerekir. Mesela ölüm ilk bakışta kötü gibi gözükebilir. Ama öldükten sonra ebedi bir hayatın bizi beklediğini ve inananların cennetle ödüllendirileceğini bilmek bize sonsuz bir hazine sağlar. En sevdiğimiz kişilerin birer birer bizi terkettiği bir gerçektir ama ahirette onlarla sonsuza kadar beraber olacağımız gerçeğini bilmek de bizi son derece rahatlatır. Hayat her an başka bir yüzüyle insanın karşısına çıkar. İnsana ise pes etmek değil azimle mücadele etmek düşer. 


Pesimizm / Bedbinlik 


Felsefe tarihinde kötümserliğin savunucusu Schopenhauer'dır. Hayatın birbiri ardına gelen kayıplardan oluştuğunu söyleyen Schopenhauer, “Bütün yaşam acı çekme- 


MODERN HURAFELER è 159 


dir” der. Hatta daha da ileri giderek bu dünyanın mümkün dünyaların en kötüsü olduğunu savunur. Mutluluğa asla erişilemeyeceğini, mutluluğun sadece ulaşılmak istenen bir durum olarak kalacağını belirten Schopenhauer'ın bu düşüncesi, hayatın bir nedeninin olmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Varlık her zaman yokluktan üstündür. Bediüzzaman, “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır” der. Bu metin tersine çevrilip okunduğu zaman ise şöyle bir mana çıkar: “Çirkin gören çirkin düşünür, çirkin düşünen de hayattan elem ve azap duyar.” 
İşte Schopenhauer ve onun gibi düşünen diğer filozofların asıl sorunu budur. Hayata güzel bakamamak! Halbuki var olmak ve varlığı sürdürmek bir lutuf yani hediyedir. Ve bu lutuf gerektiği gibi değerlendirilirse kişi huzura erer. Tüm varlık Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur ve bu sebeple güzeldir. Çünkü Allah, Cemil'dir. İyiden iyi, kötüden ise kötü yansır. Her bir varlık Allah'ın isimlerinin tecellisidir ve bu sebeple O'nu hatırlatır. Hayatın güzelliğini ortaya çıkaran sevgidir. Sevgi ile varlığa yaklaşan insan hayata güzel bakar ki böyle bir kişinin pesimist olmasına imkân yoktur. 


Çağın Hastalığı 


Çağımızın en büyük hastalıklarından biri de boş vermişliktir. İnsanın hiçbir şeyin hakikatine varamayacağını ve bu sebeple kendini yormamasını salık veren bu görüşe göre kişinin dünyadan haz alması tek amaçtır. Akli ve felsefi olarak bir yere varmanın mümkün olmadığını ve Allah hakkında ise kesin bir kanaate varamayacağını ifade eden agnostik görüş, insana yapılan en büyük hakarettir. 
Akıl sahibi insanı bir robota indirgeyen ve akli, kalbi melekelerini yok sayan bir anlayış sonucunda ise hayata anlam vermek mümkün değildir. 
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Çözüm 


Allah'ın bir ismi de Hay'dır. İmam Gazâli Allah'ın Hay olmasını şöyle açıklar: “İdrakin en az derecesi, idrak edenin, kendi nefsini bilmesidir. Kendini bilmeyen (tanımayan) cansız, yani ölüdür! Allah mutlak hayat sahibidir. 
Varlıklar O'nun fiilinin tezahürüdür. İlahi idrak; beşer idrakine konu olabilecek her şeyi kapsar. İşte bu sebepten Allah gerçek ve kayıtsız şartsız Hay'dır. O'ndan başka her canlının hayatı (diri olması), idraki ve fiili kadardır (yani onlarla ölçülebilir) ki bu sınırlıdır...” 


Kısacası Allah, hayatın kaynağıdır ve hayat verendir. 
Bu sebeple insanın hayatın anlamına dair bir idrake ulaşması için Allah'ı tanıması ve O'nun marifetine ulaşması gerekir. Tasavvuf kişiye gerçek hayatın mecazi ölümden sonra ortaya çıktığını söyler. Mevt-i iradi denen ve kişinin nefsinin kötü sıfatlarını öldürmesi ve kalbini güzel ahlâkın madeni yapması, anlamına gelen iradi ölüm sayesinde insan, hayatın anlamına ulaşır. Çünkü iradi ölümden önce kişi, kendilik bilincinden çok, istek ve arzularının kıskacında yaşamaktadır. Ölmeden önce ölmek denen bu hal, Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanmaktan ibarettir. Kişi “ben”ini dizginleyerek ruhunun sesine kulak kesilir. Neticede kötü düşünce ve ahlâki özelliklerden sıyrılan insan hayatı, bambaşka bir gözle görmeye başlar. Hayata anlamı, kendi nefis terbiyesi sonucunda vermiş ve gerçek hayat olan gönül hayatına ulaşmıştır. 


Hayatı biyolojik ve ahlâki olarak ikiye ayıran bilginler biyolojik hayatı, hayatın devam ettirilmesi için yapılması gerekenler, olarak açıklarlar. Yemek, içmek, evlenmek, uyumak gibi işler bu hayata dahildir. Ahlâki hayat ise kişinin insan olma sürecini ifade eder. İnsanlar ahlâki hayatları sayesinde birbirlerine saygı duyar, toplumsal hayatı devam ettirir ve vicdanlarının sesini dinlerler. Toplumların hayatının huzur içinde sürmesi, ahlâkın canlı olarak yaşamasına bağlıdır. Çünkü insanlar, ahlâktan bağımsız yaşayamazlar. En kötü ve günahkâr toplumların dahi uyguladıkları ahlâki kurallar mevcuttur. 


Geçici Hayattan Ebedi Hayata 


Dünya hayatı geçici bir hayattır. Hiç kimse dünyada kalıcı değildir. Hatta doğmak, kişinin öleceğinin kanıtıdır. 
Çünkü her doğan ölüme doğar. Dünyayı, kendisine bahşedilen hayatı yaşayıp terkeder; istese de istemese de... Durum böyleyken insan ise kesinlikle ölmeyi istemez. Hatta dünya hayatına ve ayrıntılara bu kadar çok bağlanması ölümü kendince öteleme çalışmasından başka bir şey değildir. 
Halbuki dünya hayatının süresi ahiret hayatına göre hiçbir şeydir. Ebedilik ile sınırlı bir zaman karşılaştırılır mı hiç? 


Anlam Aramak 


İnsan, hayata anlam katabilir. Fakat burada katılacak anlamın dayandığı sabitelerin belirlenmesi gerekmektedir. Hayata alacaklı gözle bakan birinin sabiteleriyle hayata Allah'ın bir lutfu olarak bakan kişinin sabiteleri arasında dağlar kadar fark vardır. Kâinatta hiçbir şey amaçsız ve başıboş yaratılmamıştır. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm varlıklar bir gayeye hizmet etmekte ve müthiş bir koro olarak varlıkta birliği dinlemek isteyenlere hitap etmektedir. Her bir varlık kendisini yaratana giden bir yoldur ayrıca. Çünkü sanat eseri, sanatçıyı hatırlatır. En büyük sanat eseri ise insanın kendisidir. İnsan, sadece kendine bakarak bile Allah'a yol bulabilir. Sözün özü, hayatın 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gayesi, insanın Rabb'ini tanımasıdır. Bu tanımanın sonucu ise insanlara hizmet etmek, düşmüşün elinden tutmaktır. 
Kötülükte değil; iyilikte yarışmaktır. Vicdanının sesini, nefsin ve şehvetin sesinden üstün tutmaktır. 


Nuh'un Gemisi 


Pusulası olmayan bir gemi, engin denizde gitmek istediği limanı bulamaz. Hayat denen denizde bir gemi olan insanın pusulası ise bu engin denize verdiği anlamdır. Her an yeni bir fırtınaya gebe olan dünyada, “Ben neden buradayım, ben kimim, ölünce beni ne bekliyor ve bu yaşamak da nereden çıktı?” gibi sorulara en yetkin ve doyurucu cevabı, hayatı var eden ve insanlara bahşeden Allah, gönderdiği kitap ve peygamberler aracılığı ile vermiştir ve yüzyıllardır bu cevaplarla insanoğlu gemisini yüzdürmektedir. 
Kişinin imanının kuvveti oranınca hayata verdiği anlam da kuvvetlenir. Unutmamalıdır ki Nuh'un gemisi her zaman vardır ama insanın o geminin yolcusu olabilmesi için gayret etmesi gerekir. 


Mahallelerimiz Öldüğünde 
Şehirlerimiz de Ölecek 


Bilal Can 


“Kasdım budur şehre varam feryâd u figan koparam.” Yunus Emre 


Şehir denildiğinde dört başı mâmur, düzenli, belirli bir amaç etrafında yerleşimlerin gerçekleştirildiği yerler akla gelmektedir. Modern zamanlardaki şehir imajı, kent imajıyla karıştırılsa da şehirler sürekli bir medeniyet timsali olarak anılagelmiştir. İlk medeniyet biçimlerinin de bu düzen doğrultusunda oluştuğu düşüncesi şehrin düzenle bir ilişkisi olduğu gerçeğini önümüze koymaktadır. Şehir, Farsça bir kelime olup medeniyetle ilişkili olarak şekillenmiştir. Birçok kaynağa göre Fırat ve Dicle arasında kurulan Ur, Uruk ve Eridu gibi şehirler ilk şehirler olarak bilinmektedir. Etrafı büyük duvarlarla çevrilmiş olan bu şehirler Sümerler'in ve dünyanın ilk şehir yapılanmaları olarak görülmektedir. 


164 e MODERN HURAFELER 


Bedevi Toplumdan Hadari Topluma 


Şehirlerin gelişmesi, insanların yaşam tarzlarının değişmesiyle alakalı bir durumdur. İbn Haldün'un bahsettiği bedevi toplumdan hadari topluma geçiş aşaması da bu minval üzere okunabilir. İbn Haldün'a göre göçebelik yani bedevilik, hadarilikten yani yerleşik hayattan öncedir. Toplumlar, bedevilikten hadariliğe doğru bir hareketlilik gösterir. 


İbn Haldün, göçebe yaşamı da iki kısma ayırır. Bunlardan birincisi: Koyun, inek gibi hayvanları besleyerek geçinen Türk-Türkmen ve Berberi topluluklarıdır. Bu göçebelere “çoban göçebeleri” adı verilir. İkinci tür göçebeler ise deve beslemekle geçinen Araplar, Batı Afrikalı Berberiler ve Kürt göçebelerdir. 


İbn Haldün'a göre, göçebe hayatın asıl özellikleri bu ikinci grupta görülür. Toplumsal değişmeye müsait olarak yaşamlarını sürdüren göçebeler zamanla servet edinip kuvvetlenerek yerleşik hayata geçebilirler. Bu, doğu toplumlarında şehirlerin yani medinenin oluşumunu sağlamıştır. 


Şehirli Olmak Medeni Olmak 


Şehir ve medeniyet sürekli yan yana anılan iki farklı isimdir. Medin (köle), medine (şehir), medeni gibi kelimeler de aynı kökten türemiştir. Bu bakımdan medine için, “İnsanların medeni olarak hayatını sürdürmeye çalıştığı yerdir” diyebiliriz. Fârâbi'nin e/-MedinetüT-Fâzıla isimli eserinde faziletli şehri açıklarken söylediği gibi: “Sakinlerinin birbirleriyle yardımlaştıkları bir medine fâzıl bir medine olur... 


Onun içinde bulunan ve saadete erişmek maksadıyla el ele vererek çalışan bir millet de fâzıl bir millettir.” Bu 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bakımdan şehirli olmak ile medeni olmak arasında sıkı bir ilişki vardır. Şehir, sadece bir yerleşim yeri değil ayrıca insanlar için kimlik kazandırma pratiğini de içeren bir alandır. Kimlik unsurunun oluşum aşamasında onun birçok idealle ilişkilendirilmesi kimliğin kültür ve medeniyetten bağımsız kurgulanamayacağının göstergesidir. Vatan, yurt, toprak ve bayrak gibi ideallerle birleştirilen kimlik, şehrin getirmiş olduğu şehirliliğin yansımasıdır. 


Şehirler, insanlardan izler taşır. Şehirdeki her bir yapı, insanların hayal dünyasına göre şekillenir. Şehrin temel unsurunu oluşturan insan, onu kurgularken etken bir yapıya sahiptir. İhtiyaçları ve düşüncesi doğrultusunda onu şekillendirir. Şehir ortaya çıktıktan sonra ise insan, etkilenendir. Şehrin sunmuş olduğu hareketleniş ve etkileşim neticesinde insan değişmeye uğrar. Şehrin getirmiş olduğu yeni alışkanlıklar birçok insanın bir araya gelerek oluşturduğu alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar gündelik hayatın idame edilmesi noktasında bireysel değişmeleri sağladığı gibi toplumsal uzlaşım noktasında da değişmelere neden olabilmektedir. Bu bakımdan medeniyet, şehirlerin dünden biriktirmeye başladığı ve bugün haykırdığı tüm şeydir. 


İslâm Şehirleri 


Bir şehri, şehir yapan temel unsur o şehrin imarıdır. 
Yerleşim biçimi, düzeni o şehrin karakteristik özelliğini yansıtır. İslâm şehirleri olan medinelerin imar biçimlerine bakıldığında merkezde bir cami, pazar yeri ve meydan yer almaktadır. Tüm İslâm şehirlerine bakıldığında bu, temel teşkil eder. Yollar merkez olan büyük bir camiye açılır. Şehir, merkezi unsurlardan yola çıkılarak inşa edilmeye başlanır. Cami de bu merkezi unsurların en önemlisidir. 
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Cami, İslâmi toplumun nabzını tutan bir merkez, ibadetin görünür kılınması bakımından Allah'a yönelmeyi teşvik eden bir mekândır. Bugün her ne kadar cuma günlerine indirgense de camiler, yapı itibariyle müslümanların toplumsallaştığı ve şehre merkez teşkil eden karakteristik yapılardır. 


Kent mi Şehir mi? 


Modernleşmenin bir ayağı olan kentlerle kentleşme- nin bir ayağı olan modernleşme, birbirine koşulsuz, şartsız bağlıdır. Birbirini besleyen modernizm ve kentleşme bugün kentsel dönüşüm ile insanları ihtişamlı rüyalara sürüklemekte, aza tamah eden Anadolu insanını daha çok istemeye, daha çok kazanmaya teşvik etmektedir. Bir rant alanı haline dönen şehirlerin bugün artık “kente dönüştügünden” bahsedebiliriz. 


Şehirler kentleştikçe ferdi ilişkiler ikincil ilişkilere dönmekte, birbirinin güneşini engellememe inceliğinin yerine, birbirinden nasıl daha çok istifade edilir düşüncesinin hâkim olduğu gözlemlenmektedir. Kentli insanın, şehirli insandan ayrışmasının göstergesi “kentsel dönüşüm” ile kendini göstermiştir. Şehirli, edineli olma kültürünün, inceliğinin kapitalizme kurban gidişinin en acımasız hali de yine bu “kentsel dönüşüm” ile kendini göstermiştir. 


Ne Kadar Aydınlık, O Kadar Modernlik! 


Kentlerin artık kapitalizmle kol kola yürüdüğü bu zamanda, modernizmin şekillendirdiği ve “ışıltılı mekânlar” haline dönüştürdüğü kentler, sadelikten uzaklaşarak gösteriş bağımlısı mekânlara dönmüştür. Aydınlatılmış 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kentler bugün modernleşen Türkiye'nin yüzü olarak lanse edilmektedir ve, “Ne kadar aydınlık, o kadar modernlik!” algısı oluşturulmaktadır. Ortaya konulan mekânların cennet tasvirleriyle modern insanın çelişkisi gözler önüne serilmektedir. Önce ateşle, sonra gaz lambası ve en son elektrikle yapılan bu aydınlatmalar git gide karanlığı yok etmeye, onu insan hafızasından silmeye yol açmıştır. Çünkü karanlık, korkunun ve suçun yansımasıdır modernizme göre. Karanlık geçmiştir, tarihtir, gelenektir. Modern insan için karanlık kötü olan her şeydir. Gece ve gündüz arasındaki ışık farkını gideren ve insanlara yapmacık bir gündüz düşüncesi sunan aydınlatılmış kentler, insanları dışarıya, daha çok tüketime, daha çok gündeme, daha çok değişim ve dönüşüme çağırır. 


Modernizm, ferdileşen ve ferdileştikçe yalnızlaşan insanın yalnızlığını gidermek için onu mekândan uzaklaştırma- ya odaklıdır. Bu uzaklaştırma tamamen kapitalist düşünceye hizmet etmekte, insandaki mekân düşüncesinin erimesi- ne neden olmaktadır. Modern insan için dışarısı modadır, harekettir, gösteriştir, popüler olana rabıtadır. Hatta dışarısı tamamen gösteriştir denilebilir. Görsel bombardımanlar altında görüntü olarak bir tacize maruz kalan modern insan, gördüğüne önce âşina olur, ardından da müptela. 


Mahalle Yıkılırsa Şehirler de Yıkılır 


Şehirle kenti birbirinden ayıran temel özelliklerden biri de imar ve yerleşim biçimleridir. Camiler, şehrin kuruluşunda merkezi bir yer teşkil ederken modernizm ve kapitalizmin kurduğu kentlerde ise merkezi yeri alışveriş merkezleri almıştır. Mahalleler, şehrin yapısına, mimarisi- ne, gelenek ve kültür aktarımına katkı sağlayarak gelenegin ayakta durmasına yardımcı olmaktadır. Nitekim şehri oluşturan ve şehri ayakta tutan mahallelerdir. 


Mahallenin ölümü, şehrin ölümü demektir. Bu nedenle bir şehir, mahalle ortadan kalktığında yıkılmaya başlar. 
Kentlerde ise mahalle yerine siteler, rezidanslar suni hayatlar sunmaktadır. Surlarla çevrilmiş bu mekânlar güvenlikli yaşam alanları sunar. Daha sonra insanlar kendi hanelerin- de yalnızlıklarıyla boğuşmaya başlarlar. Bu yüzden artık şehirler git gide kendi karakteristik özelliğini yitirmekte, aydınlatılarak, popüler olana yaklaşarak kentleşmektedir. 
Karanlıkta kalan kısmı ise mezbelelik olarak yansıtılmakta, geleneksel olanı düşündürmeye sevketmektedir. 


İslâm'ın şehirleri varken kapitalizmin kentleri oluşmuştur artık. Şehirler, kentler karşısında dayanamamış, kentleşmiştir. Medine yıkılmış, herhangi bir medeniyetin temsilcisi olmaktan uzak kentler ortaya çıkmıştır. Şehirlerin ölümünün gerçekleştiği bu günlerde “kentsel dönüşümler” de şehirlerin ölümünü hızlandırmış, birbirinin tıpkısı kentlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 


Ku Klux Klam'ın İyi Eğitimli 
Beyazlarından Kukuletalı 
Üniversitelere 


Ali Yurtgezen 


Kukuleta, ucu sivri bir tür başlık... 1931'de Coca Cola reklamı için üretilmiş bir piskopos figürü olan Noel Baba'da, o figüre yüklenen fonksiyon nedeniyle hayli sempatik dursa da daha çok Ortaçağ Avrupası'nın cellatlarına ve Ku Klux Klan üyelerine özgü bir maske olarak hatırlanıyor. Bu algı çeşitliliği bizim “Kukuletalı üniversiteler” diye nitelediğimiz bazı üniversitelere bakışımızdaki farklılığı da belirlemekte. Aslında Noel Baba türü modern hurafelere itibar eden zihniyetle, kendini bu milletin maneviyatını katletmekle vazifeli gören yahut ötekine tahammülsüzlüğünü vandalizme dönüştüren zihniyetin görüntüsü farklı olsa da özü aynı. Fakat tepki veya değerlendirmeler bu farklı görüntülere dayandırıldığından doğru ve ortak bir tespit yapılamıyor. 
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Nitekim geçtiğimiz aylarda ODTÜ'de namaz kılan öğrencilere yapılan saldırı, bir kesim tarafından şiddetle kınanırken, bu üniversitedeki bilimsel ve entelektüel seviye- nin yüksekliğinden dem vuran başka bir kesim tarafından türlü tevillerle aklanmaya çalışıldı. 


Ku Klux Klan'ın “İyi Eğitimli” Beyazları 


Kukuletalı üniversiteler, yüksek puanla girilen, seçkin öğrencilerin okuduğu, bilimsel performansı yüksek, “iyi” üniversiteler olarak biliniyor. Cehaletin en tipik tezahürleri olan fanatizm ve saldırganlığın böyle üniversitelerin neredeyse alamet-i farikası haline gelmesini izahta zorlanan ilerleme ideolojisinin müntesipleri yakıp yıkma eylemlerini, üniversitenin bilimsel başarısıyla ambalajlayıp meziyetmiş gibi sunmaya çalışınca bir dizi komedi parodisiyle karşılaşıyoruz. 


Bir kısmı laiklik hassasiyetiyle sergilenen agresifliği, dozunu eleştirse de haklı buluyor. Arada kısık sesle de olsa, demokratik bir platformda akılcı yaklaşımlarla tartışmak yerine, “gerici, yobaz” yaftaları gibi ezberlenmiş, refleks haline getirilmiş repliklerin abartılarak sahnelenmesini doğru bulmadıklarını söyleyenler de çıkıyor. Karşı tarafta ise “iyi” üniversitelerdeki ölçüsüz şiddet eğilimini kariyer peşinde sosyalleşmeye fırsat bulamamış “proje çocuklar”ın macera yahut değişiklik arayışından ibaret görenler var. 


İnsani ve tabii bir inşa olması gereken kültürün endüstrileşmesiyle kendisi de bir endüstri ürünü haline gelen modem insanın, kimlik kaybından kaynaklanan ontolojik problemini, başkalarına rahatsızlık vererek varlığını farkettirmek suretiyle çözme çabası diye tanımlayanlara rastlıyoruz. Fakat bu minvalde yapılan pek çok tespit veya 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teşhis, ne kadar isabet ederse etsin, rövanşist bir duyguyla muhatabı incitmeyi amaçladığından sadra şifa olmuyor. 


Hâsılı kelâm burada tekrarına gerek duymadığımız başka bir yığın farklı değerlendirme var ve bunların ortak noktası, neredeyse kutsiyet atfedilen modern bilimle cehaleti yan yana getirmekten ısrarla kaçınması. Halbuki siyahlara, bırakın sıradan insan haklarını, yaşama hakkını bile çok gören, vahşi saldırılarla binlerce siyah insanı katleden Ku Klux Klan liderlerinin pek çoğu antropolojide uzmanlaşmış “iyi eğitimli” beyazlardı. 


1920lerin ilk yarısında Ku Klux Klan yapılanmasını ABD'nin bütün resmi kurumlarına taşıması ve siyahlara uyguladığı orijinal işkenceleriyle maruf örgüt lideri Wesley Hiram Evans, güya “iyi” üniversite mezunu bir diş hekimiydi. 


Görünmeyen İmparatorluk Çatırdayınca 


Ku Klux Klan mensupları kendilerine “görünmez imparatorluk” diyorlardı. Yönetme yetkisini sadece kendilerinde gördükleri anlamına da geliyordu bu adlandırma. 
Onlar eğitimli, varlıklı, gelişmiş beyazlar olmak hasebiyle “üstün” insanlardı ve her konuda karar vermek, yaptırım uygulamak yalnızca onların hakkıydı. Siyahlara eğitim ve mülkiyet hakkı verilmesi; köleleri, yarı insan sayılan bu yaratıkları “efendi” olmak gibi bir hadsizliğe sevkedebilecek, beyazların hegemonyası sarsılabilecekti. 


Kabul etmek gerekir ki Ku Klux Klan'ın da bizim iyi üniversitelerimizdeki beyazların da öfkelerinin, hırçınlıklarının, saldırganlıklarının temelinde bir “statü kaybı korkusu” var. Meselenin bizde çoğu zaman laiklik yahut Kemalist ideoloji ekseninde tartışılması, kaybedilmesinden 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korkulan statünün bu enstrümanlarla kazanılmış olmasından kaynaklanıyor. 


Esasen durum oldukça açık. Bu telaş; kendilerini toplumun, tarihin, kültürün, milletin moral değerlerinin üstünde, hakikatin tek belirleyicisi gören şehirli, tahsilli, müreffeh ve laik kesimin statü kaybı korkusu... Bu korku, hiçbir tanıma gayreti göstermeden cahil, gerici, yobaz diye niteledikleri insanlarla eşitlenme tahammülsüzlüğü ve kofluklarının açığa çıkma ihtimali ile birleşince bir kâbus haline gelmiş görünüyor. 


Diğer hegemonya kurumları gibi marka üniversitelerin de ellerinden çıkmaması için aslında acz ifadesi olan marazi bir hınçla saldırganlaşıyorlar. Kendilerine benzemeyenlere her türlü hukuksuzluğu ve şiddeti reva görmek gibi, yaptırılacak mescidden güzergâhı belirlenecek yola, uzaya fırlatılacak uyduya kadar her konuda kendilerini tek karar mercii sanmak gibi bir vehme düçar olmuşlar. 


Modern Bilimle Çoğalan Cehalet 


Bilim, kevni âyetleri okumakla elde edilmesi hasebiyle “ilim”dendir. Ancak ilmin kişiyi yücelten, cehaletten kurtaran fonksiyonuna sahip olabilmesi için bir yapboz gibi mutlak hakikatin birliğini bozmayacak şekilde yerli yerine sabitlenmesi, “bilen”i her “bilgi” ile biraz daha görünür hale gelen vahdete ulaştırması gerekmektedir. 


Bilimsel bilginin hakikatle irtibatı akletmekle, tefekkürle sağlanır; akletmek ve tefekkür de kalbi bir idrak ve tasdik olan imanı kavi kılar. Bundandır ki eskiler, “İlim satırlarda değil, sadırlarda, yani göğüslerde, kalplerdedir” demişlerdir. İlmin sadırlarda bulunması, “ilim”den birer cüz olan bilgilerin kalpteki esma ilmiyle irtibatının kurularak örtüştürülmesinin, insanın hakikate yönelmesinin ve o bilginin mutlak ilim sahibinin rızası doğrultusunda ilâhi nizamı bozmayacak tarzda kullanılmasının imkânıdır. 


Böylece edinilen bilgiler iman ekseninde ilmi “ziyadeleştirerek” kişiyi hakikate daha vâkıf, dolayısıyla daha mütevazi ve daha müttaki bir kul yapacaktır. Oysa “modem ilim” tamlamasının başındaki modernlik, insanı beşeriyetinden ibaret görerek, bilgiyi ilme dönüştürecek kalbi öldürerek yola çıkmıştır. Akletmesi de tefekkür etmesi de mümkün değildir. Üstelik kâinattaki nizamı bozup kalb-i selimin yerine ikame eylediği protez akılla tamamen beşeri yeni bir dizayn peşindedir. 


Bu yeni veya sınama yanılma ile sürekli yenilemek zorunda kaldığı düzeni inşaya çalışırken kevni âyetlerden öğrendiği bilgilerden yararlanmakta, fakat bu bilgileri işaret ettiği hakikatten kopardığı için, “ilm”i birbirinden bağımsız mâlumat yığınları halinde “çoğaltmaktadır.” İnsanları birbirinin kurdu kabul eden modern anlayışta ayrı disiplinler halindeki bilimler, sahibine sağladığı imtiyazla bir hegemonya aracı yahut “öteki” için oluşturduğu tehdit oranında bir silah haline de getirilebilmektedir. 


Hz. Ali (r.a), “İlim bir nokta idi onu cahiller çoğalttı” buyuruyor. Modern bilimin, işaret etmesi gereken hakikati tanınamaz hale getirecek derecede ayrışıp çoğalması, cahillerin çoğalmasıdır demek ki. Üretilen kimyasal, biyolojik, fizyolojik kitle imha silahları örneğinde olduğu gibi adaleti, insafı, suçlu suçsuz ayırımını kâle almayan bir bilimselliğin cehaletine de bazı üniversitelerdeki kukuletalı haline de şaşırmamak gerekir. 


Hatırlayalım, Amr b. Hişâm'ı “Ebü Cehil” kılan, bilgisizliği değildi. 
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Hurafelerin kökünü kazıyacağını iddia eden modernlik, hurafecilikte o kadar ilerledi ki organik huratelerle yetinmeyip sentetik, genetik hurafeler üretti. Biz müslümanlar da bu hurafeleri babamızdan miras kalmış gibi aldık kabul ettik. Mostar dergisi, işte bu hurafelere kültürel bir savaş açtı. Yıllarca bıkmadan usanmadan her ay kapak konusunda bu hurafelerden birini eleştirdi. Eleştirirken de akademik, entelektüel ağırlığa kaçmadı. Doğrudan, sert ve ironik bir dil kullandı. Eğitimin anne karnında başlamasından girdi dünyanın düz olduğundan çıktı. Okurlarıyla dertleşti, okurlarının dertlerini deşti, derdi okurlarına geçti. 
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